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‘N
ormaal gebruikte je 
hem als je een flinke 
snotneus had of als 
tranendroger bij 
veel verdriet, maar 

volgens de overlevering, dus gehoord 
van onze ouderen die dat attribuut 
dus dagelijks gebruikten was het een 
onmisbaar stukske stof in de zakken 
van onze ouderen maar zeker onder de 
boerenstand was het een gebruiksartikel 
voor bijna alle voorkomende zaken. 

De boere 
zaddoek
Door Jan van de Schoot

‘Wie kent hem niet de “rooie zakdoek” die  
vroeger bijna iedereen op zak had. Het was toen 
een zogenaamd duizend dingen doek waarvan ik 
probeer een goede omschrijving te maken.’

inhoud

nieuwsbrief

»

JAARVERGADERING  
VOOR 2023

 Door het bestuur

Hierbij informeren wij alle leden 

dat we binnenkort weer onze 

jaarvergadering hebben. 

Deze vindt plaats op dinsdag  

5 maart 2024 om: 13.30 uur bij: 

Zalencentrum ’t Zand,  

Bestseweg 52, Oirschot,  

Telefoon: 0499 57 18 17.
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Dus even een opsomming: was het erg 
warm dan legde je aan alle hoeken een 
knoop en creëerde je een zonnehoedje 
wat dan ook tegen het zweten hielp. Was 
er wat geknoeid op de kledij dan werd het 
hiermee afgedept, maar er werd dan ook 
tevens de bril mee zuiver gemaakt en ook 
de appels en peren mee schoongepoetst 
voor het nuttigen ervan. Ook diende deze 
zaddoek als een handig tasje om geplukte 
aardbeien of ander fruit in te vervoeren 
maar ook werd het gebruikt om de 
gevonden kivietseieren of de her en der 
geraapte kippeneieren in te vervoeren 
en was je bang om iets te vergeten 
was een knoop in deze zakdoek een 
vergeetmijniet teken, een gebruik wat we 
nu nog kennen. Zwervers zoals Zwiebertje 
hadden een rooie zakdoek als knapzak 
met een wandelstok eromheen.

Als je op je knieën moest om iets te doen 
of zo dan spreidde je hem op de grond 
zodat de kleding niet vies werd. Verder 
was het een veelgebruikt verbandmiddel 
bij bloedingen op armen en benen, en je 
deed ook even het zitvlak schoonmaken 
van de zitbankjes voordat je ging zitten 
als er onverhoopt een vogelpoepje opzat. 
Sommigen deden even hun fiets ermee 
poetsen voordat ze ermee zondags mee 
naar de kerk reden, want aan de fiets 
herkende men de “propere mens” Soms 
werd hij over het fietszadel gespannen 
zodat de kleding schoon bleef en je kon 
er ook goedgemikt een strontvlieg mee 
doodslaan. 

Het kleinood werd ook wel eens gebruikt 
als “Tut-doekje” bij kleine kinderen 
om ze in slaap te sussen, onduidelijk is 
of hij dan schoon diende te zijn, maar 
ze waren wel wat gewend toen en niet 
bang van een beetje vuil want een veel 
gehoord gezegde was ‘’een beetje vuil dat 
schuurt de maag’’ Veel (boeren) kinderen 
hebben er wel eens “blindemannetje” mee 
gespeeld, waarbij de zakdoek dan voor het 
gezicht werd geknoopt. Bij het dorsen van 
het graan en de kafmolen dan deed men 
als landbouwer de zakdoek om de hals en 
kon men het gebruiken als mondkapje. 
Als je lange spullen moest vervoeren 
op de fiets dan gebruikte je hem als vlag 
achterop de bagagedrager, maar er is EEN 
plaats waarbij je deze ‘’Rooie Zaddoek” 
NOOIT mocht laten zien en dat was als 
er ergens een stier stond te grazen, want 
dan nam die jou zeker te grazen!!! 

Waarom gebruikten ze vroeger altijd een 
rode of anders gekleurde zakdoeken en 
geen witte of andere lichtgetinte? Da’s 
gemakkelijk te raden. Je zag er geen vuil 
op zitten dus keek men niet zo nauw met 
het gebruik van deze zaddoek en was hij 
overal voor inzetbaar zoals omschreven. 

Bij het vieren van het boerenbal met 
Carnaval gold de rode boerenzakdoek 
samen met de blauwe boerenkiel tot de 
vaste carnavalsoutfit. De zakdoek werd 
dan samen met de huls van een “zwaluw” 
luciferdoosje om de hals gedragen. Later 
werd er van dezelfde zakdoekstoffen 
ook nog damesjurkjes gemaakt, die in de 
smaak vielen bij veel boerendochters. 
Mooie herinneringen dus ...’   

Wisseling bij 
bezorgers ‘ONS’
Door Simon van der Steen

Per 1 februari is Piet Hems gestopt met 
het bezorgen van het nieuwsblad ‘ONS’ 

en de nieuwsbrief van onze vereniging. 
Maar onze leden uit de Notel krijgen in 
het vervolg deze bladen thuisgebracht 
door Gerard Spanjers. Piet heeft 
inmiddels een afscheidscadeau 
ontvangen voor de vele jaren waarin 
hij trouw de bladen heeft rondgebracht. 
Piet nogmaals bedankt en Frans, veel 
succes met het bezorgen.   
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Deze nieuwsbrief is een uitgave 
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De boere zaddoek
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Vrijdag 1 mrt
	 Wandelen (Nordic)	 09.00
 	 Biljarten	 hele dag
 	 Koersbal	 09.30
 	 Bridge	 13.00
	 Foto club KBO	 9.15-11.30

Maandag 4 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Wandelen 5 km	 09.15
 	 Wandelen 10 km	 09.00
 	 Kaarten	 13.30-16.00
	 Photoshop elements	 19.15-21.30

Dinsdag 5 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Jeu de boule	 hele dag
	 Handwerkclubje	 13.30-16.00

Woensdag 6 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Gym 2 groepen	 09.00-12.00
 	 Wandelen (5 km)	 09.30
 	 Wandelen (10 km)	 08.45
 	 Kienen	 13.30-16.00

Donderdag 7 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Breiclub	 09.30-11.30
	 Kaarten	 13.30-16.00

Vrijdag 8 mrt
	 Wandelen (Nordic)	 09.00
 	 Biljarten	 hele dag
 	 Koersbal	 09.30
 	 Bridge	 13.00
	 Fotoclub KBO	 9.15-11.30

Maandag 11 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Wandelen 5 km	 09.15
 	 Wandelen 10 km	 09.00
 	 Kaarten	 13.30-16.00

Dinsdag 12 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Jeu de boule	 hele dag
	 Fotogroep Oirschot	 19.15-21.30

Woensdag 13 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Gym 2 groepen	 09.00-12.00
 	 Wandelen (5 km)	 09.30
 	 Wandelen (10 km)	 08.45
 	 Kaarten	 13.30-16.00

Donderdag 14 mrt
	 Biljarten	 hele dag
	 Kaarten	 13.30-16.00
 	 Breiclub	 09.30-11.30

Vrijdag 15 mrt
	 Wandelen (Nordic)	 09.00
 	 Biljarten	 hele dag
 	 Koersbal	 09.30
 	 Bridge	 13.00

Maandag 18 mrt
	 Biljarten	 Hele dag
	 Wandelen (5 km)	 09.15
	 Wandelen (10 km)	 09.00
	 Kaarten	 13.30-16.00
	 Photoshop elements	 19.15-21.30

Dinsdag 19 mrt
	 Biljarten	 Hele dag
	 Handwerkclubje	 13.30-16.00
	 Jeu de boule	 Hele dag

Woensdag 20 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Gym 2 groepen	 09.00-12.00
 	 Wandelen (5 km)	 09.30
 	 Wandelen (10 km)	 08.45
 	 Kienen	 13.30-16.00
	 Keezen	 13.30-16.00

Donderdag 21 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Breiclub	 9.30-11.30
	 Kaarten	 13.30-16.00

Vrijdag 22 mrt
	 Wandelen (Nordic)	 09.00
 	 Biljarten	 hele dag
 	 Koersbal	 09.30
 	 Bridge	 13.00
	 Leeskring	 09.15-12.00

Maandag 25 mrt
	 Biljarten	 hele dag
 	 Wandelen 5 km	 09.15
 	 Wandelen 10 km	 09.00
 	 Kaarten	 13.30-16.00

Dinsdag 26 mrt

	 Biljarten	 hele dag
	 Fotogroep Oirschot	 19.15-21.30
 	 Jeu de boule	 hele dag

Woensdag 27 mrt

	 Biljarten	 hele dag
 	 Gym 2 groepen	 09.00-12.00
 	 Wandelen (5 km)	 09.30
 	 Wandelen (10 km)	 08.45
 	 Kaarten	 13.30-16.00

Donderdag 28 mrt

	 Biljarten	 hele dag
 	 Breiclub	 09.30-11.30
	 Kaarten	 13.30-16.00

Vrijdag 29 mrt
	 Biljarten	 hele dag
	 Leeskring	 09.30-11.30
	 Bridge	 13.00
	 Koersbal	 09.30

maart 2024

activiteiten
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‘I
edereen die zich dat 
weleens afvraagt kan gratis 
meedoen met de VVN 
Opfriscursus Auto van 
Veilig Verkeer Nederland. 

In opdracht van de gemeente Oirschot 
en in samenwerking met de lokale 
seniorenvereniging organiseren we een 
gratis VVN Opfriscursus Auto voor de 
ervaren automobilist.

Wat gaan we doen? 
Je kunt meedoen met een opfriscursus 
waar je verkeerskennis wordt 
bijgespijkerd. Onze instructeur 
geeft uitleg over oude en nieuwe 
verkeersregels, -situaties en -borden. 

Ook is er de mogelijkheid voor 
deelnemers aan deze cursus om zich 
aan te melden voor een individuele 
praktijkrit in de eigen auto (geheel 
vrijblijvend). Verdere informatie  
hierover ontvang je tijdens de cursus.

Doe mee met de gratis VVN 
Opfriscursus!
We organiseren de 2-daagse cursus op:

	Donderdag 18 en 25 april 2024,  
tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Oirschot.

Let op: je wordt op beide dagen van de 
2-daagse cursus verwacht.

Ben je boven de 50, ervaren 
verkeersdeelnemer, inwoner van 
de gemeente Oirschot en is dit iets 
voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor 
aanvang van de cursus aan via 
onderstaande link of bel tijdens 
kantooruren met 088-5248850. vvn.nl/
opfriscursusoirschot

Indien we telefonisch niet bereikbaar 
zijn mag je de aanmelding per mail 
sturen naar steunpuntzuid@vvn.nl 
o.v.v. ‘VVN Opfriscursus Auto Oirschot´. 
Vermeld in de mail je NAW gegevens en 
telefoonnummer.

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang 
van de cursus een uitnodiging met de 
locatiegegevens.’   

verkeer

Tekst uit de media

‘We willen allemaal zo lang mogelijk blijven 
autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je 
je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer 
vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je 
mobiel blijft?’ 

Gratis je verkeerskennis 
opfrissen?
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quiz

‘O
ld-Timers 
Oirschot 
is weer 
begonnen 
met 

de organisatie van de 
OTO-verkeersquiz editie 
2024. Deze vindt op 
donderdagavond 21 maart a.s. 
plaats in de showroom van 
Garage Nefkens. Een mooie 
en gezellige gelegenheid 
om jullie kennis van de 
theorie van het verkeer 
weer eens op te frissen! 

De avond wordt georganiseerd door 
Old-Timers Oirschot samen met lokale 
rijschoolhouders en Veka Best. 

Deelname is weer gratis. Stel een team 
samen van 4 personen (min. 18 jaar), 
bedenk een leuke naam voor je team en 
geef je op via verkeersquiz@oto-oirschot.
nl . Er zijn mooie prijzen te winnen.  
De hoofdprijs is een anti-slipcursus voor 
het gehele team.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom en staat  
de koffie klaar. 

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:

  Jan van Tiggelen 06 21 54 22 07 of 
  Arno van de Schoot 06 53 72 28 11.’   

Korte inhoud:
In Pension de Goot, een opvanghuis 
voor dak- en thuislozen, komen velen 
karakters voorbij. Zo maak je kennis 
met de twee vrijwilligers Toos en Pien, 
en vier bewoners; zwerfster Rika, aan 
lagerwal geraakte toneelspeler Eduard, 
zwerver, junk en poëet Jotie en oudere 
sekswerkster Wanda. Ook alcoholist 
Bennie Wassman komt nogal eens 
binnenvallen, hij is door wangedrag nu 
ex-bewoner.

Al snel blijkt dat niet iedereen is zoals 
ze zich voordoen. Daar komt nog bij dat 
de opvang niet bij iedereen uit de buurt 
geliefd is. Dat blijkt wel als buurvrouw 

Meerman een bezoekje brengt en haar 
beklag doet. Evacuatie van ‘Pension de 
Goot’ dreigt. Maar dan …
Let op: Voor slechthorenden, moeilijk 
traplopende mensen en mensen in 
een rolstoel zijn de eerste twee rijen 
gereserveerd. Zij kunnen hun kaartjes 
bestellen bij Walter Carels tel.nr.  
06 13 10 27 02 of Theo Dankers tel.nr.  
0499 31 09 14

Dit wordt gespeeld op donderdagmiddag 
7 maart om 14.00 uur in Sociaal-
Cultureel Centrum ’t Tejaterke in Best.
Deze middag speciaal voor de  
KBO-leden van Best en omgeving.

Verder spelen zij ook nog dit stuk op 
vrijdag, zaterdag en zondagavond om 
20.00 uur. Kaarten zijn te koop bij  
’t Tejaterke: TicketView.nl | Stichting  
‘t Tejaterke e-Ticket Shop   

OTO verkeersquiz

Voorstelling toneelgroep  
’t Tejaterke Best

Door Jan van Tiggelen

Door KBO-Best

Toneelgroep ’t Tejaterke brengt  
het toneelstuk De Richel.

Donderdag 
7 maart om 
14.00 uur in 
’t Tejaterke 

in Best voor 
KBO-leden.
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‘D
e dag begon 
een tikkeltje 
regenachtig. Tegen 
10 uur ‘s ochtends 
verzamelde zich 

het bonte gezelschap van zo’n kleine 
30 geluksvogels, die zich tijdig hadden 
aangemeld voor de busreis op 6 februari, 
op de binnenplaats bij ‘D’n Inloop’.
Eén dag van tevoren waren alle 
deelnemers nog persoonlijk gebeld door 
Diny of Liesbeth om de te elfder ure 
gewijzigde opstapplaats door te geven. 
Deze boodschap bleek bij een ieder goed 
te zijn overgekomen want toen de bus 
voor kwam rijden bleek het voltallige 
gezelschap aanwezig om vervolgens 
vorstelijk plaats te kunnen nemen in de 
luxe touringcar. Goedgemutst vertrokken 
de passagiers en de chauffeur, ondanks 
het miezerige weer, naar de plaats van 
bestemming. 

Daar aangekomen werden we begeleid 
naar 6, speciaal voor ons gereserveerde, 
ronde tafels waaraan we in groepjes van 
5 personen konden plaatsnemen. Het 
eerste kopje koffie/thee werd aangeboden
door KBO-Oirschot, onder het genot 
waarvan er al gauw geanimeerde 
gesprekken ontstonden aan de 
verschillende tafels. Rond de klok 
van 12.00 uur werden we vervolgens 
verwend met een smakelijk 3-gangen 
menu. Ook aan de behoeften van de 
wat grotere magen werd ruimschoots 
tegemoetgekomen. Men kon naar 
hartenlust bij bestellen.

Nadat een ieder bekomen was van zijn 
of haar maaltijd en nadat de inwendige 
mens goed was voorzien, barstte om 14.00 
uur het spektakel los. Een variëteit aan 
artiesten, (bestaande uit een zangduo, een 
goochelaar, een zanger en een saxofonist), 
betraden achtereenvolgens het toneel. 
Zij brachten met onderbreking van 
een korte pauze het aanwezige publiek, 
waaronder een heleboel uitbundige fans, 
in opperbeste stemming.

En dan breekt het moment aan waarop 
velen hebben gewacht. De alom bekende 
Corry Konings neemt bezit van het 
podium en start een daverende sessie 
met een groot aantal van haar old time 
succesnummers. Dit is dan kennelijk 
het sein om de beentjes van de vloer te 
lichten en spontaan te beginnen met een 
vrolijke polonaise.

Adio, Adio, Adio!
Door Jan de Vet

‘Met deze muzikale klanken besloot Corry Konings 
haar optreden ten overstaan van een bomvolle zaal 
met enthousiaste toehoorders. Zij was de laatste 
in een reeks van optredens door verschillende 
artiesten tijdens ons bezoek aan het welbekende 
etablissement, genaamd ‘de Kaasboerin’ en gelegen 
pal over de Nederlands/Belgische grens in de 
gemeente Postel.’

verslag
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Als slot van haar optreden brengt Corry 
het welbekende en toepasselijke lied: 
‘Adio, Adio, Adio’ ten gehore.
Na de gebruikelijke overhandiging 
van een mooi boeket bloemen en een 
muzikale toegift werd afscheid genomen 
van Corry Konings en werd de middag 
besloten met het uitdelen van een zestal 
loterijprijsjes onder het publiek.

Inmiddels was de tijd omgevlogen en 
was het tijdstip aangebroken om nog een 
lekkere Inmiddels was de tijd omgevlogen 

en was het tijdstip aangebroken om nog 
een lekkere ‘avondlunch’ voorgeschoteld 
te krijgen. Om ca. 19:00 uur zat eenieder 
weer comfortabel op z’n plekje in de 
bus en ging de reis, na een lange maar 
gezellige middagzit, weer huiswaarts. 
Nog voordat we weer veilig en wel 
in Oirschot aankwamen werden de 
twee organiserende dames, Diny en 
Liesbeth, beloond met een verdiend 
applaus. Het was wat mij betreft een 
geslaagd experiment. Ook van mijn kant 
nogmaals: Bedankt Diny en Liesbeth.’   

Inwoners met een laag inkomen in 2023 
kunnen een Energietoeslag van € 1300 
aanvragen. Als u al  bekend bent bij de 
gemeente bijvoorbeeld omdat u ook in 
2022 energietoeslag kreeg, dan heeft u 
mogelijk de Energietoeslag al ontvangen 
in december.

Heeft u nog geen  
Energietoeslag 2023 ontvangen?
Maar denkt u dat u daar wel recht  
op heeft vanwege uw lage inkomen?
Dan kunt u een aanvraag indienen. 
 
U heeft hiervoor tot 1 juli 2024 de tijd. 
U vindt het aanvraagformulier en alle 
aanvullende informatie op de website 
van MD: aanvraagformulier_eenmalige_
energietoeslag_2023.pdf. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Maatschappelijke Dienstverlening via:
Telefoon: 0497 74 55 44 of e-mail:  
md@kempengemeenten.nl. 

Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen is lager dan 120%  
geldende bijstandsnorm. Voor 
alleenstaanden tussen 21 jaar en  

AOW-leeftijd is dat netto € 1.386,95  
(norm zonder vakantietoeslag).  
Voor een (echt-)paar tussen 21 jaar en 
AOW-leeftijd is dat netto € 1.981,34 (norm 
zonder vakantietoeslag). Een overzicht 
van alle normbedragen (ook inclusief 
vakantietoeslag) vindt u op:
https://www.kempengemeenten.nl/
normen-en-bedragen-minimabeleid

Wilt u hulp bij het aanvragen? 
Wilt u hulp het aanvragen van de 
energietoeslag? Neem dan contact  
op met WIJzer: Oude Grintweg 3b, 
Oirschot, 0499 33 51 42, of via e-mail: 
info@wijzer-oirschot.nl

Wie heeft de toeslag al ontvangen? 
Als u bij Maatschappelijke Dienst-
verlening bekend bent, bijvoorbeeld 
omdat u in de maand september een 
bijstandsuitkering ontving of als u de 
energietoeslag 2022 heeft ontvangen,  
dan heeft u mogelijk in december 2023 
de energietoeslag automatisch op uw 
bankrekening ontvangen. U heeft 
hierover dan ook een brief ontvangen  
u kunt op uw bankrekening controleren 
of dit ook klopt.   

Aanvragen Energietoeslag 2023
Door Erna van de Brink, gemeente Oirschot
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Vastenactie-avond
Op maandag 19 februari is de  
jaarlijkse informatieavond geweest  
over de Vastenactie in de Wagenzaal 
van Zalencentrum ’t Zand,  
Bestseweg 52 in Oirschot.   
Dit jaar voeren we als parochie Sint-
Odulphus van Brabant actie voor een 
eigen doel, namelijk Stichting Harapan. 
Deze stichting steunt in West Timor het 
project ‘Nieuw licht’, dat oogproblemen 
behandelt bij de overwegend arme 
bevolking. Jos van der Heijden, directeur 
van de Stichting Harapan, zal u hierover 
informeren. Na de pauze zal pastor 
Wilfred van Nunen vertellen over de 
Hongerdoek van het jaar 2023/2024: 
een kunstwerk van de Nigeriaanse 
kunstenaar Emeka Udemba met de titel: 
“Wat is heilig voor ons?” Het gaat over 
de zorg voor de aarde en de zorg voor de 
mensen. Deze ongetwijfeld boeiende 
avond wordt rond 22.00 uur afgesloten 
door pastoor Spooren.

Veertigdagen-wakes
We zijn al een aantal jaren gewend om 
tijdens de Veertigdagentijd een keer per 
week bij elkaar te komen om biddend, 
zingend, met een stiltemoment, een 
kaarsje en een meditatie, samen op 
weg te gaan naar Pasen. Tijdens deze 
avonden zal ook telkens een aspect uit de 
hongerdoek worden gebruikt. 
Deze wakes zijn op de dinsdagen  
20 en 27 februari en 5, 12, 19 en 26 maart 
in de kapel van Sint Joris, in Oirschot. 
Aanvang 19.00 uur. 
De vieringen duren een klein uur. U bent 
van harte welkom om op deze manier, 
samen ons geloof vierend, op weg te gaan 
naar Pasen.
Namens de pastores van Sint-Odulphus van 
Brabant, en de werkgroep Kerk en Wereld.   

Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Door Christianne van de Wal

‘Beste mensen, Op weg naar Pasen bieden we 
weer twee activiteiten aan om gedurende de 
Veertigdagentijd op weg te gaan naar Pasen.’

‘H
et woord grijs 
(grijs is geen kleur) 
wordt dan snel 
gebruikt. Zolang het 
slaat op de meest 

voorkomende kleur van onze haren 
is er niets aan de hand.  Als echter het 
woord grijs en de intentie er achter 

een deprimerende invloed heeft dan 
moeten we ons achter de oren krabben. 
In gesprekken met KBO-leden, ongeacht 
leeftijd, valt vaak op hoe ze midden in  
het leven staan, nog vol met energie 
zijn, zich gelukkig voelen en plezier 
in het leven hebben. Laat nu deze drie 
eigenschappen staan voor een kleur 
en wel GEEL. Geel is een kleur die je 
ook kunt zien als de zon schijnt en het 
zonnetje in huis een dubbele betekenis 
heeft. Ik besef echter dat dit beeld 
niet altijd op gaat. Mensen kunnen 
door allerlei zaken anders in het leven 
(moeten) staan, eenzaamheid kan daar 
een gevolg van zijn. KBO-Oirschot, met 
zijn leden, kan daar veel in betekenen.’   

Staan we er gekleurd op?
Door Herman Slegt

‘Er gaan zaken in onze wereld soms minder goed 
dan iedereen zou willen, zoals bestuur kwesties 
maar veel groter met de zorg, woningbouw, 
oplopende armoede etc.’
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‘O
nze opa maakte voor 
mij een vlieger zo 
groot als ik zelf was, 
dat zal zo’n 1 meter 
25 zijn geweest. Eerst 

latjes halen bij de timmerwerkplaats 
van Jan Priem, touw bij Jan Mercx 
en vliegerpapier bij de Bazar van 
Charles Geerlings. Met stijfsel werd het 
papier aan het kruisvormig geraamte 
vastgelijmd. Dan kwam de toom eraan, 
een touwtje dat boven en onder aan de 
vlieger werd vastgemaakt. Daar werd op 
ongeveer twee derde van onderen het 
vliegertouw aan vastgemaakt. Dat was 
verstelbaar. Als het hard waaide schoof 
je de aanhechting iets naar boven, bij 
weinig wind naar onderen. Dan kwam 
onderaan de vlieger nog een slinger voor 
de stabiliteit, die werd verzwaard met 
plukken gras. Dat kwam allemaal heel 
nauw hoor! Tot slot moest ook nog een 
houten haspel gemaakt worden om het 
touw op te rollen. 

En dan op een zwoele zomeravond 
naar het stoppelveld, waar je niet de 
eerste was. De hele buurt stond daar te 
vliegeren. Je moest wel met z’n tweeën 
zijn. Een hield de vlieger omhoog, de 
ander stond met de haspel 20 meter 
verder en liep zo hard mogelijk achteruit 
tot de wind in de vlieger sloeg. Het was 
nog een hele kunst om hem op te laten. 
De toom wat verstellen, de slinger wat 
lichter of zwaarder. En dan langzaam wat 
touw vieren of inhalen. Maar als hij dan 
“stond” was je trots! Soms ging iemand 
als zijn vlieger “teine” was thuis een rol 
touw bijhalen. Er brak wel eens een touw 
en soms raakten twee vliegers in elkaar 
verstrikt. Of er liet iemand zijn vlieger ’s 
nachts staan. Onbemand. Er was genoeg 
te beleven.

Dat hield op toen er bij Pieter Matthijsse 
wondervliegers in de winkel lagen. Die 
kostten twee kwartjes en je kon ze uit de 
hand oplaten. Dat was te gemakkelijk, de 
lol was er af.’   

Vliegeren
Door Ad van Zelst

‘Als in de zomer het koren van het land was 
konden we gaan vliegeren. Dat deden we achter 
de bongerd van Cees Casse, waar nu de Pullen is. 
Bij Steger de Helpad op (die liep toen door tot de 
Spoordonkseweg) en dan was er zo’n honderd  
meter verder een groot stoppelveld.’

Orskot vruuger

De hele buurt 
stond daar te 

vliegeren.

Lantaarntje 

Door Henk van de Wal

Lieve mensen, 
“Tevreden zijn met wat je hebt, is niet willen fietsen als je 
stept.” Deze dichtregel van Paul Turkenburg (in het gedicht 
‘Vervoering’), hoeft niet veel commentaar.
Leef in het nu, waardeer het moment.  
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‘I
k heb via haar secretaresse 
een afspraak gemaakt en 
zorg dat ik op tijd in de 
Stoelendans (voormalige 
Enck) ben want daar heeft zij 

op dit moment haar werkplek.  
Ik word gastvrij onthaald en merk 
meteen de Brabantse gemoedelijkheid 
die haar eigen is. Diana is 58 lentes jong, 
getrouwd, 2 kinderen en woonachtig in 
Cuijk.  Zij solliciteerde op de vacature van 
Joris Zorg omdat ze nog graag een nieuwe 
uitdaging op zich nam om een bijdrage 
te leveren aan de zorg voor mensen op 
gevorderde leeftijd die dit nodig hebben.

Zij heeft jarenlang gewerkt in allerlei 
functies in de zorg voor ouderen 
en mensen met een verstandelijke 
beperking als manager en directeur en 
daarnaast in de kinderopvang en bij de 

gemeente Tilburg. Zij heeft een 
brok ervaring op bestuurlijk vlak 
maar weet ook hoe de dingen 
werken op de werkvloer als 
verpleegkundige. 
Ook als wijkverpleegkundige 
heeft ze veel bagage 
meegenomen naar Joris Zorg. 
In het gesprek kan ik maar 
een conclusie trekken: Diana 
weet van de hoed en de rand 
in de wereld van de zorg. Dus 
met haar zorghart zit het 
wel snor en wil zij graag de 
medewerkers, de vrijwilligers 

en de bewoners dicht bij elkaar brengen 
en motiveren om vooral samen de energie 
te delen om iedereen een menswaardig 
leven te laten (be)leven. 

Ze heeft ook van nabij meegemaakt wat 
het betekent om mantelzorger te zijn  
van een vader met dementie.  
Ook geeft zij aan dat het fijn is om in een 
middelgrote ouderenzorgorganisatie 
aan de slag te mogen gaan met een 
goede verstandhouding naar de overige 
organisaties in de directe omgeving. 
Tevens ziet ze heel veel belang de 
regionale samenwerking van Brabant 
Zuid-Oost met collega’s waar een goede 
kruisbestuiving plaats vindt van alles 
wat met zorg te maken heeft. Ook met de 
LEV-groep (WIJZER), de GGD en andere 
instanties die zich bekommeren om de 
ouder wordende mensen, thuis of in de 
verzorging, heeft zij contact en wil ze 
samen de krachten bundelen om een 
zo goed mogelijk resultaat te bereiken 
met zo weinig mogelijk verspilling van 
energie en geld. Want 1 ding staat vast en 
dat weten we allemaal: Als wij elkaar niet 
helpen dan loopt het vast door gebrek 
aan handjes en waarschijnlijk ook geld. 
Zij is een warm pleitbezorgster van de 
gemene deler dat zowel de professionele 
verzorgenden, de vrijwilligers en de 
mantelzorgers in zeer brede zin elkaar 
helpen en versterken om goede zorg te 
behouden. Mantelzorgers moeten wel 
gezien worden en zijn onmisbaar voor de 
toekomst. Wij zullen het normaal moeten 
gaan vinden dat we net als vroeger, 
en ook nu nog in veel andere landen, 
weer als een goede mix van jong en oud 
voor onze ouderen zorgen die dit nodig 
hebben. 

Een belangrijk aspect wat ook in haar 
opvatting van belang is dat we veel 
meer aandacht geven aan preventieve 
maatregelen en gebruik maken van 
technologische vooruitgang in allerlei 
vormen die het werk lichter maar  
vooral mogelijk blijven maken.  
Dit laatste punt is vaak voor ouderen 

Door Mari van de Ven

‘Met WIE zult u zich afvragen want waarschijnlijk 
hebt u haar nog niet ontmoet. 
Diana Zijlmans is de nieuw benoemde bestuurder 
vanaf 01-12-23 van Joris Zorg.’

In gesprek met  
Diana Zijlmans

interview

Diana weet 
van de hoed  
en de rand  

in de wereld 
van de zorg.
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een moeilijk traject met hun ervaringen 
uit het verleden. Loslaten wat in ons 
besef goed was en meegaan met de 
nieuwe ontwikkelingen om de toekomst 
mogelijk te maken. Zij haalt nog even aan 
hoe het zou kunnen; met als voorbeeld 
Teun Toebes, allemaal in een gemixte 
omgeving van jong, oud, professioneel, 
vrijwilliger en mantelzorgers de handen 
aan de ploeg voor een leven dat voor 
eenieder de moeite waard is het te 
beleven. Ik wens haar heel veel succes in 
de nabije toekomst en heb ervaren dat er 
een goede keus is gemaakt met Diana in 
Joris Zorg, warm en zorg voor elkaar.’   

Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpuntoirschot.nl

Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij het ouder worden. Het kan 
best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. Daarom is er 
SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke hulp, advies 
en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.

Gratis informatiebijeenkomst 
over wonen, zorg en welzijn
SeniorenPunt Oirschot geeft tijdens de informatiebijeen
komst uitgebreide informatie over hoe wonen, zorg én welzijn 
in Oirschot en omgeving georganiseerd zijn. De informatie is 
interessant voor senioren, mantelzorgers én familie. 
 
Meld u aan voor de bijeenkomst op 25 maart
De bijeenkomst vindt plaats in De Stoelendans op 
maandagmiddag 25 maart van 16.00 tot 17.30 uur. 
Aanmelden is verplicht en doet u door een mail te sturen naar 
info@seniorenpuntoirschot.nl. Vermeld hierin uw naam, 
telefoonnummer én met hoeveel personen u komt. U ontvangt 
een bevestiging van uw deelname per e-mail. Hierin leest u 
ook meer informatie over de locatie en bereikbaarheid.
 
Een persoonlijk adviesgesprek is ook mogelijk
Heeft u vragen die u liever persoonlijk bespreekt?  
Neem contact op met SeniorenPunt Oirschot via  
info@seniorenpuntoirschot.nl of 0499 - 79 19 79.  
We nemen graag de tijd voor u.    
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‘D
it heugelijke feit 
werd gevierd in het 
Franciscanessen 
klooster te midden 
van een grote schare 

aan familie, vrienden en kennissen. 
Namens de KBO mocht ik als voorzitter 
de jubilaris van harte feliciteren met het 
behalen van deze mijlpaal.  
Een mooie bos bloemen en een cadeau 
vanuit KBO Brabant vielen haar ten deel. 
Van de Gemeente Oirschot ontving ze 
een tuinbank voor in de kloostertuin. 
Wie is zuster Tarcisia? Ze is opgegroeid in 

Biezenmortel als dochter 
in een boerengezin met  
9 kinderen. Naar nu blijkt 
was ze het buurmeisje van 
mijn inmiddels overleden 
moeder. Haar oudere zus 
was in 1943 al ingetreden 
bij de Franciscanessen 
als Zuster Gerardini. 

In 1948 volgde de intrede van Zuster 
Tarcisia. Eerst als postulant, later als 
novice. De keuze voor een celibatair 
leven gaat terug tot haar jeugd. Het gezin 
had het niet breed, maar ook niet slecht, 
de ouders waren goed katholiek. Een 
roeping was het niet echt. Haar argument 
was: Het leven is onzeker, een klooster 
biedt je een dak boven het hoofd, geen 
financiële zorgen meer. Drijfveer van 
haar was zeker het mooier maken van de 
maatschappij. Toch heeft zuster Tarcisia 
in haar jonge leven alle facetten van het 
leven aangeraakt. In het klooster was er 
een vast ritme van bidden en werken. 
Familiebezoek was tot een minimum 
beperkt. Hiermee kon ze goed omgaan. 
Haar familie zag ze niet zoveel meer. 
Haar moeder hield contact met haar via 
brieven. Hierin werd ze op de hoogte 
gehouden van familiaire ontwikkelingen. 
Deze brieven uit de jaren 50 zijn onlangs 
boven water gekomen en in 2024 
gebundeld en in boekvorm uitgebracht.  
Zuster Tarcisia heeft veel voor bejaarden 
betekend. Dankbaarheid van bejaarden 
voor de verleende zorg was een grote 
drijfveer. De tijden veranderen. Met nog 
19 zusters samen bidden en mediteren in 
de kapel. Ze heeft nooit spijt gehad van de 
keuze voor het kloosterleven.  
Het heeft haar een prachtig, zorgeloos 
leven opgeleverd. Wij wensen zuster 
Tarcisia nog een mooi en gelukkig leven 
in een goede gezondheid.’   

Door Bert Meijer

‘Op 17 januari 2024 werd zuster de Jong, in de 
congregatie Franciscanessen beter bekend als 
zuster Tarcisia, 100 jaren oud.’

Wij gedenken hierbij de overleden  
leden van de afgelopen maand: 
Dhr J.B. van Leeuwen, Mevr. Nettie van 
Nunen-Klokgieters, mevr. van Weert-van 
Heerebeek, Dhr. de Groot, Dhr. Cor Erven, 
Mevr. Neggers-Verkooyen en  
mevr. Veldhuizen-van Elderen.
Note: Het bestuur zou het fijn vinden  
als u ons doorgeeft wanneer leden  
zijn overleden, wij kunnen hieraan  
dan aandacht besteden. Ook horen  
wij graag als u bent verhuisd.   

Overleden leden van onze KBO

dankbaar
100-jarige  
zuster Tarcisia
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Aanmeldformulier dagtocht 16 april 2024
Heer/Mevrouw	 (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Telefoon contactpersoon (belangrijk!):

Lid van KBO:   Ja/Neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Banknummer IBAN:

Voor akkoord:	

Oirschot, 	 (Datum)

Naam

Handtekening

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

‘I
n samenwerking met EMA 
reizen organiseren wij de 
dagtocht “Natuurlijk de 
Eifel” en wel op  dinsdag  
16 april. Voor verdere info zie 

de bijgesloten brochure en het inschrijf
formulier.

Inschrijven kunt u door onderstaand 
strookje in te vullen en in te leveren bij 
D’n Inloop in de hiervoor bestemde bus.

Onze vrijwilligers zijn niet medisch 
opgeleid en daarom verzoeken wij u 
indien u medische problemen heeft, 
moeilijk ter been bent of een elektrische 
rolstoel gebruikt niet op deze activiteit in 
te schrijven.’

Machtiging
Door KBO-Oirschot zal het verschuldigde 
bedrag ongeveer 10 dagen vóór aanvang 
van de reis worden afgeschreven van de 
door u vermelde bankrekening. Indien 
u echter op 16 april verhinderd bent 
en niet mee kunt gaan is restitutie van 
genoemd bedrag niet mogelijk gezien 
de reservering die wij hebben moeten 
doen bij EMA. Door het plaatsen van 
uw handtekening geeft u aan hiermede 
in te stemmen! Bij het niet doorgaan 
van de reis zal dit machtigingsbewijs 
worden vernietigd. Met het plaatsen 
van uw handtekening gaat u akkoord 
dat uw gegevens worden opgenomen 
in de ledenadministratie van KBO-
Oirschot en KBO-Brabant. Deze gegevens 
zijn conform de AVG, welke vanaf 25-
05-2018 van toepassing is beschermd. 
Zowel KBO-Oirschot als KBO-Brabant 
hebben hiervoor een privacyverklaring 
opgesteld.   

Dagtocht naar de Eifel
Door de reiscommissie

uitstapje
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Omdat samen eten gezelliger is. Met andere 65-plussers 

om 12.30 uur ‘s middags.

Elke dag: driegangen menu voor € 12,70
Een verrassingsmenu van soep, een hoofgerecht en  
een toetje.  

Aanmelden?
•  
 op dezelfde dag voor 9.00 uur ‘s morgens
• Zaterdag, zondag en feestdagen:  
  
Bel naar de receptie om aan te melden (0499 36 59 59)

Amaliazorg Kempenhaeve 
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

Advertenties

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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‘D
at was sinds 
het begin 
van de vorige 
eeuw overal in 
Nederland zo. 

Aan de hand van de historie van 
het oer-Helmondse kruideniersbedrijf 
EDAH gaat u in het museum terug naar 
het boodschappen doen in de vorige eeuw. 
Terug in de historie van supermarkten, 
bakkers, slagers en groenteboeren en tal 
van andere levensmiddelenwinkeltjes 
die stad en platteland voorzagen 
van hun dagelijkse eten, drinken en 
onderhoudsmiddelen.

Verwacht verloop van het bezoek:
	13.15 uur Instappen  parkeerterrein  
Den Ekker. 

	13.30 uur Instappen Wilhelminaplein 
waarna we naar Helmond rijden.

	14.00 uur Verwachte aankomst in 
Helmond waar de groep opgewacht zal 
worden door een  aantal enthousiaste 
gidsen van het museum. We beginnen 
aan het eerste deel van de rondleiding 

door het totaal vernieuwde museum. 
	Na ongeveer 45 minuten onderbreken 
we de rondleiding en gebruiken we een 

   consumptie (koffie, thee, frisdrank of 
een advocaatje met slagroom). 

	Na de pauze gaan we verder met het 
tweede deel van de rondleiding door  
het museum.

	16.45 uur Het is weer tijd om het 
museum te verlaten en gaan we op weg 
naar Deurne. In Deurne gaan we de dag 
afronden met een heerlijk 3-gangen 
diner bij restaurant Zaal de Zwaan.

	19.00 uur Na het afsluiten van het diner 
rijden we terug naar Best.

	20.00 uur Verwachte aankomst in Best.

Kosten: € 48,50 (bezoek museum, diner)

De genoemde prijs is inclusief de fooi 
voor de chauffeur en de reisverzekering.
U kunt zich inschrijven via de 
internetpagina van KBO Best, 
https://kbobest.nl/ 
Als u inschrijft gaat u mee, tenzij u een 
tegenbericht krijgt dat de dagtocht niet 
doorgaat of u niet mee kunt en op de 
wachtlijst bent geplaatst. De toekenning 
van plaatsen gaat op basis van de 
volgorde van inschrijving. Wij willen u 
er ook op wijzen dat het invullen van het 
telefoonnummer van de thuisblijvers 
belangrijk is.’   

Bezoek EDAH-Museum Helmond 
(organisatie KBO-Best)
Tekst KBO-Best

‘‘Vruuger’ deden de mensen hun dagelijkse 
boodschappen bij  talloze kleine winkeltjes en 
speciaalzaken en grootgrutters als EDAH.’

excursie
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puzzel
Door omstandigheden is er  
deze maand geen puzzel. 

De oplossing van de puzzel in het 
december nummer was: 81593.

Weet je nog van toen….?
DOOR PIET VAN DEN AKKER

Lof met uitstalling in monstrans,

elke avond thuis de rozenkrans.

Priester en broeders in het lang,

en Hoogmis met gregoriaans gezang.

Op feestdagen een drieherenmis,

en vrijdags nergens vlees, maar vis.

Elke club zijn geestelijke adviseur,

bij een uitvaart altijd een zwarte kleur.

Pastoor die komt op huisbezoek,

alle zielen in het zielenboek.

Volle aflaat en veertig quadragénen,

geen korte rokjes en dus geen blote benen.

Een priester met de rug naar het volk,

heel veel engeltjes op ’n wolk.

Dood, oordeel, hemel en hel,

een misdienaar met altaarbel.

Veel wierook in een wierookvat,

’n zieltje waar soms een vlek op zat.

Processie met baldakijn,

en lid van de Heilige familie zijn.

’s Zondags vespers of completen,

en vooral je kerkboek niet vergeten.

Voor alles kreeg je genade van staat,

en ’n schietgebedje kon ook geen kwaad.

Geloof, Hoop, Liefde en trouw,

op het priesterkoor geen vrouw.

De suisse met eerbied in Gods huis,

leef vroom en zedig, rein en kuis.

Hoog, Zeer en gewoon Eerwaarde,

bidden voor de vruchten der aarde.

Te Deum Laudamus, de Pauselijke zegen,

Christoffel beschermer op alle wegen.

’n Echte priester met bonnet,

de mis begon altijd met voetgebed.

’s Zondags mocht je niet breien,

en in de vastentijd niet vrijen.

Donderpreek met veel Latijn,

’n misdienaar soms stiekem aan de wijn.

Missionarissen die afrikaantjes bekeren,

en drie keer daags de engel des Heren.

Openen en sluiten met Christelijke groet,

een moeder die haar kerkgang doet.

’n Zegen met de wijwaterkwast,

en Heiligenbeelden op de kast.

Tien geboden van de kerk,

zilverpapier voor het missiewerk.

Eerste, tweede en derde schaal,

met een cent begon het kapitaal.

Je ziet wel door alle plichten en wetten,

van tijd tot tijd, aan kant te zetten.

Geef je de verantwoording niet terug,

maar je neemt ze mee op eigen rug…

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

van de vorige keer is 

Martien Schoenmakers, Lindelaan 7.

Hij kan het prijsje afhalen bij  

de Kringloopwinkel.


