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‘E
en van de plannen 
is om de twee oude 
leslokalen om te 
bouwen tot één met 
een schuifwand 

ertussen. Daardoor ontstaat een grotere 
ruimte met meer mogelijkheden 
voor het organiseren van wat grotere 
evenementen/activiteiten. 

Inkijkje
‘Drie maanden geleden heeft u mij gekozen als uw 
voorzitter. Tijd voor een inkijkje in een paar van de 
plannen en activiteiten waar wij als bestuur mee 
bezig zijn.’

Door Bart van Straten

inhoud

nieuws-
brief

»

Van onze voorzitter

Oirschot Vitaal is onderdeel  
van Senioren Brabant-Zeeland
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Kooklessen
In een gedeelte van die grotere ruimte 
willen we een kookgelegenheid maken 
geschikt voor kooklessen (worstenbrood 
maken, gehaktballen maken etc.).  
We zijn druk in overleg met de gemeente 
(eigenaar van het pand) over de 
mogelijkheden.

“Het opstapje” 
De gemeente heeft onze medewerking 
gevraagd bij het project het Opstapje.
Er worden 2 golfkarretjes aangeschaft om 
mensen binnen de bebouwde kom van 
huis naar b.v. de dokter of de kapper te 
brengen of boodschappen te laten doen. 
Het is de bedoeling dat deze karretjes 
gereden worden door vrijwilligers.  
De karretjes worden gestationeerd bij de 
kringloop. Wij hebben toegezegd om te 
zorgen voor de stroomvoorziening en een 
afdak. Er is dus werk aan de winkel.

Woonvisie 
Vanuit in eerste instantie de raadsleden 
van dorpsvisie en later door alle leden 

van de raad is ons gevraagd om de 
mening van de ouderen in Oirschot te 
laten doorklinken in de woonvisie die 
momenteel door de gemeente Oirschot 
wordt ontwikkeld. Hiervoor hebben wij 
een enquêteformulier rondgestuurd. 
359 ouderen hebben hierop gereageerd. 
Wij hebben de resultaten ongefilterd 
samengevat in een document wat is 
toegestuurd aan alle raadsleden. 
26 juni is er een bijeenkomst in het  
gemeentehuis voor alle belanghebbenden.  
Ook daar zullen wij de resultaten van 
de enquête inbrengen. Of dit er toe 
gaat leiden dat in de woonvisie die de 
gemeente gaat vaststellen voldoende 
rekening wordt gehouden met de wensen 
van de ouderen in Oirschot kunnen 
we alleen maar hopen. Mocht iemand 
belangstelling hebben in de resultaten 
dan kan die een e-mail sturen naar 
voorzitter@oirschot-vitaal.org onder 
vermelding van ‘resultaten enquête’. 
Ik zal dan het document dat ook aan de 
raadsleden is gestuurd terugmailen.

Er lopen nog een aantal andere trajecten 
maar daarover de volgende keer meer.’   
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colofon
vervolg 	

Van onze voorzitter

De data van Jan en Jo  
van Overbeek zijn:
Fietsen in 2025 georganiseerd door  
Jan en Jo van Overbeek. Vertrek om  
11.00 uur bij D’n Inloop. Meestal op de 
eerste en derde vrijdag van de maand.
Afstand 40 tot 50 km met halverwege een 
eventuele lunchstop. Kosten zijn voor 
eigen rekening.
De data zijn: 4-18 juli, 1-8-22 aug,  
5-19 sept, 3-17 okt.
Voor eventuele verdere inlichtingen  
bel Jan van Overbeek 06 12 18 54 13.

De data van Frans Traa zijn:
Wij fietsen op de 2de en 4de donderdag 
van de maand te beginnen in april. 
Vertrek bij D’n Inloop. 
Wij hopen jullie weer te zien op onze 
fietstochtjes. De afstand is 30 tot 45 km 
met een koffie/thee stop voor eigen 
rekening.
De data zijn: 10-24 juli, 14-28 aug,  
11-25 sept en 9-23 okt.
Tel. 0499 57 30 74/06 18 57 43 59.   

Fietsen
LET OP:

Op 28 augustus 
2025 is de grote 

fietstocht
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Meer over plastic
‘Als oud-werknemer van Shell heb een 
artikel uit de digitale Shell ‘nieuwsbrief’ 
bewerkt.
Het plastic van je flesje water, de 
verpakking van je eten en het interieur 
van je auto is niet altijd even gemakkelijk 
her te verwerken (recyclen). 
Plastic is een heel erg mooi materiaal.  
Je gebruikt het om bijvoorbeeld 
vliegtuigen lichter te maken, voor auto
batterijen, voor medicinale toepassingen 
of voor het folietje om je komkommer, 
zodat die een week langer houdbaar blijft. 
Maar we gaan niet goed om met plastic.
In veel landen is er al wel een prima 
afvalinzameling van plastic, maar wordt 
er toch nog steeds veel afval verbrand.  
In Nederland is dat meer dan de helft  
van al het ingezamelde plastic afval.  
“En dat is natuurlijk ook een hele berg 
CO2-uitstoot”.
Het werkt ook niet mee dat plastic uit 
China goedkoper is dan gerecycled 
plastic zoals dat in Nederland wordt 
geproduceerd.

Scheiden is schoner
De meeste Nederlandse huishoudens 
scheiden het plastic van andere soorten 
afval zoals wij doen in Oirschot, al wordt 
dit werk nu vaak ook door machines 
bij de afvalverwerkers gedaan. Waarom 
moeten we ons daar druk om maken?   
Het gescheiden afval van de huishoudens 
is schoner dan wanneer het plastic uit  
de grote afvalberg moet worden gehaald. 
Het kost dan simpelweg minder moeite 
om het recyclen te starten.
Dat omvormen voor recyclen kan op 
twee manieren: mechanisch recyclen en 
chemisch recyclen. Het eerste bestaat al 
heel lang, het tweede is relatief nieuw.

Mechanisch en chemisch recyclen
Om te beginnen: mechanisch recyclen, 
hoe gaat dat in zijn werk?  Je sorteert het 
afval op de verschillende types plastic. 
Bijvoorbeeld alle frisdrankflessen apart. 
De mechanische recycler wast het plastic 
en maakt er pellets, kleine plastic korrels, 
van. Van die pellets kunnen weer nieuwe 
flessen worden gemaakt.
Bij chemisch recyclen ga je terug naar  
de basisbestandsdelen van plastic.   
Je verwarmt het plastic tot heel hoge 
temperaturen. Daardoor valt het plastic 
uit elkaar in een olie. Dat noemen we 
pyrolyseolie. Die olie kan als grondstof 
worden gebruikt voor het chemische 
proces waarmee de bestandsdelen van 
plastic worden gemaakt.
In Moerdijk staat de eerste fabriek 
die chemisch gerecycled plastic, in de 
vorm van pyrolyseolie, op schaal kan 
gebruiken als grondstof voor het maken 
van nieuwe bouwstenen voor plastic.   

‘Als ZAPper of te wel “zwerf-afval-pakker” ben ik in 
de wijk Moorland actief als vrijwilliger.
Ondanks de statiegeld actie kom ik nog steeds 
plastic flesjes (en blikjes) tegen. Maar niet zo veel 
dat ik er rijk van wordt.’

Door Herman Slegt

Plastic

‘Een aantal dames wil  
in de zomermaanden  
graag blijven keezen.

Hiervoor hebben we  
de volgende data vastgesteld t.w.:

2 en 16 juli en 6 en 20 augustus.’   

Keezen
Door Marion van den Koedijk

Waarom 

moeten we 

ons daar druk 

om maken? 
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woensdag 2 juli	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 3 juli	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 4 juli	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fietsen Jan & Jo	 11.00

maandag 7 juli	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00
dinsdag 8 juli	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 9 juli	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 10 juli	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
fietsen Frans	

vrijdag 11 juli	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 14 juli	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 15 juli	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 16 juli	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 17 juli	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 18 juli	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fietsen Jan & Jo	 11.00

maandag 21 juli	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 22 juli	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 23 juli	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 24 juli	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00
fietsen Frans	

vrijdag 25 juli	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 28 juli	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00
dinsdag 29 juli	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 30 juli	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 31 juli	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

juli 2025

activiteiten
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vrijdag 1 aug	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fietsen Jan & Jo	 11.00

maandag 4 aug	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 5 aug	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 6 aug	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 7 aug	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 8 aug	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fietsen Jan & Jo	 11.00

maandag 11 aug	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 12 aug	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 13 aug	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 14 aug	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00
fietsen Frans

	

vrijdag 15 aug	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 18 aug	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 19 aug	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 20 aug	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 21 aug	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 22 aug	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fietsen Jan & Jo	 11.00

maandag 25 aug	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 26 aug	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 27 aug	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 28 aug	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00
fietsen Frans	

vrijdag 29 aug	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

augustus 2025
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‘H
et begint allemaal 
met het aanleveren 
van de kopij. 
Wat betreft het 
blad ‘ONS’, daar 

hebben we geen invloed op. Dit wordt 
samengesteld door de redactie van  
onze overkoepelende organisatie 
Senioren Brabant-Zeeland (voorheen 
KBO-Brabant).
Maar onze eigen nieuwsbrief wordt 
iedere keer weer opnieuw gevuld met 
informatie afkomstig van diverse 
aanbrengers. Je moet daarbij denken aan:

 	onze eigen redactie
 	leden van Oirschot Vitaal 
 	adverteerders
 	collega seniorenverenigingen
 	landelijke organisaties

Ieder voor zich stuurt informatie door 
naar de redactie, die enkele weken 
voordat de bladen ‘uitkomen’ een 
vergadering beleggen om de ingekomen 
artikelen door te nemen en waar nodig 
aan te passen, zodat deze geplaatst 
kunnen worden.
Daarna worden de artikelen 
overgenomen in een concept wat door 
een extern bedrijf wordt geredigeerd en 

verwerkt tot een conceptexemplaar van 
de uiteindelijke nieuwsbrief.
Deze wordt daarna wederom door de 
redactie doorgenomen om eventuele 
nagekomen berichtgevingen aan te 
passen. 
Daarna gaat de gecontroleerde versie 
naar de drukker.
Ondertussen stelt de ledenadministratie 
lijsten op, op volgorde van de ca. 
20 bezorgers die de bladen gaan 
rondbrengen.
Deze lijsten worden iedere maand weer 
opnieuw vastgesteld. Leden verhuizen,  
er komen nieuwe leden bij en helaas 
vallen er ook leden weg.
De opgestelde lijsten worden bezorgd 
bij enkele leden die zorgen voor de 
distributie van de bladen naar de 
bezorgers toe. 
Vanuit Senioren Brabant-Zeeland 
ontvangen zij de ‘ONS’ en de drukkerij 
zorgt voor de nieuwsbrieven. 
Op het distributiepunt worden de ‘ONS’ 
en nieuwsbrieven verzendklaar gemaakt 
voor de bezorgers en voorzien van de 
ledenlijst van de ledenadministratie 
worden de pakketten afgegeven bij de 
individuele bezorgers. En daarna gaan  
de bezorgers op pad, door weer en wind, 
om op tijd de bladen bij u te bezorgen.
Tweemaal per jaar komen de bezorgers 
bij elkaar om samen te bekijken of 
het bezorgen efficiënter geregeld kan 
worden. En als je geluk hebt is er dan 
soms ook nog gebak bij.
Maar de bezorgers doen nog meer.  
Ze zijn tevens de ‘ogen en oren’ van onze 
vereniging. Tijdens het bezorgen van de 
bladen komen ze langs adressen waar 
ouderen wonen die nog geen lid zijn.
Op die adressen stoppen ze informatie-
enveloppen in de brievenbus om hen te  
informeren over hetgeen Oirschot Vitaal 
voor hen kan betekenen. Ook zien ze 
ouderen die misschien eenzaam zijn en  
behoefte hebben aan (sociale) contacten. 

Totstandkoming ledenbladen   
Oirschot Vitaal
‘Maandelijks (behalve in de zomermaanden) 
ontvangen alle leden het blad ‘Ons’ en de 
nieuwsbrief in de brievenbus. Vaak staat 
men er niet bij stil maar iedere keer opnieuw 
zijn het toch ca. 850 adressen waar de 
brievenbuskleppen open en dicht gaan.  
We mogen daar gerust eens bij stil staan. 
Wat moet er allemaal gebeuren voordat de 
bladen door jullie gelezen kunnen worden?’

Door Simon van der Steen

Maar de 

bezorgers 

doen nog 

meer.  

Ze zijn  

tevens de 

‘ogen en oren’  

van onze 

vereniging.

werkwijze

»
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Deze adressen worden doorgegeven 
zodat Oirschot Vitaal kan proberen deze 
mensen uit hun isolement te halen.

U, als lezer, kunt dus begrijpen dat er heel 

wat werk wordt verzet voordat de bladen 

bij u op de deurmat of in de brievenbus 

liggen. Mocht u zin en tijd hebben om ons 

daarbij te ondersteunen, geeft u zich dan 

op als vrijwilliger.

Maar wij zouden het 

prettig vinden als u ook 

eens zelf een redactioneel 

artikel aanlevert, wat 

interessant is om gelezen 

te worden door onze leden. 

U doet er anderen en ons 

een groot plezier mee.’   

‘M
ijn naam is 
Annie van Beers 
– Borgers, 69 jaar 
geleden geboren 
in Eindhoven, 

Acht.
Na de middelbare school via een interne 
opleiding van Philips begonnen als 
secretaresse bij Sociale Zaken afdeling 
Arbeidsbescherming.
In 1978 getrouwd met Jos van Beers en in 
Oirschot komen wonen waar ik het nog 
steeds prima naar mijn zin heb.
Na de geboorte van onze 2 kinderen heb 
ik nog ruim 20 jaar bij De Meeuw gewerkt. 
Ondertussen zijn we de trotse opa en oma 
geworden van 3 kleinkinderen.

Vanaf nu ga ik me inzetten voor de 
seniorenvereniging Oirschot Vitaal. 
In het bijzonder als WMO-
clientondersteuner.
Wat houdt dit in;
Allereerst wat is de WMO, voluit Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.
Deze wet heeft als doel mensen, 
die problemen ondervinden in 

hun dagelijks leven, met enkele 
ondersteuningsmaatregelen betrokken 
te houden bij de samenleving en te 
zorgen dat men zo lang mogelijk in de 
eigen omgeving kan blijven wonen.
Deze taak ligt sinds 2015 bij de gemeente.
Daarvoor kijkt de WMO-consulent 
namens de gemeente samen met de 
client welke ondersteuning nodig is, 
hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
huishoudelijke hulp, een traplift, een 
scootmobiel enz.
In Oirschot is er loket Wijzer in de 
Stoelendans, bibliotheek, waar u uw 
aanvraag telefonisch, schriftelijk of 
mondeling kunt toelichten en verdere 
informatie over de gang van zaken kunt 
krijgen.

Wat als u denkt: dit vind ik toch wel een 
moeilijk traject, misschien is er een 
naaste die u hierbij kan helpen en anders:
Neem contact op met mij: Annie van 
Beers 
Bij de Ontmoeting ligt een folder met 
daarop nog wat informatie en mijn 
telefoonnummer.
Bel mij en ik ga mijn best voor u doen.

Nog iets meer van mij weten? 
Vraag er gerust naar als ik u tegenkom  
in de Ontmoeting of Kringloop.’   

‘Hallo allemaal,
Een klein stukje om mij bij de leden van Oirschot 
Vitaal voor te stellen.’

Door Annie van Beers

Uw nieuwe WMO-ondersteuner  
Wie ben ik en wat kan ik voor u doen?
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De bruiloft
Om zeven uur in de avond werden we 
verwacht voor het bruiloftsfeest van onze 
franse kleindochter. (heel lang geleden 
als extra kleindochter geadopteerd)
Na een schitterende tocht over het door 
zonnewarmte overgoten landschap van 
Zuid-Frankrijk. Diep in de Provence 
streken wij neer op het prachtige 
parkeerterrein van Domain Chez Hubert!
Nog  we voor we de auto hadden 
geparkeerd, hoorde ik onze zoon, die 
reed en ook was uitgenodigd, een soort 
Jeminee mompelen. Dat snapte ik pas 
toen ik de rij Ferrari’s, Porsches en niet te 
vergeten de hoeveelheid Maserati’s voor 
me zag opduiken.
Er kwam direct iemand aan rijden om ons  
en onze bagage naar  de overnachtings
suite te brengen. Een prachtige kamer 
waar de ‘vieille riche’ vanaf straalde.

Wij drapeerde onze kleding over het bed. 
De dresscode was hippie chique!  
Wij verlieten onze suite met tegenzin, 
maar de rest kon heus niet minder 
worden. Het echte feest was op een 
andere locatie ongeveer vijf of tien 
minuten rijden van ons nachtverblijf.
Het burgerhuwelijk had een paar dagen 
daarvoor in Zwitserland plaatsgevonden. 
Le marier( de bruidegom) is nl een 
Zwitser en eigenaar van een niet te 
versmaden horloge merk.
Wij reden een schitterende oprijlaan 
in. Grote cipressen stonden als lakeien 
statig links en rechts van de laan met op 
het einde een indrukwekkend hekwerk 
dat zich langzaam opende zodat wij 
meteen konden doorrijden naar een 
parkeerplaats  vol met tonnen kostende  
vierwielers. Een soort lakei wees ons de 
weg met een minzaam glimlachje naar 
onze parkeerplek tussen de duurdere en 
nog duurdere automerken.

Toen begreep ik onmiddellijk dat 
minzame glimlachje, onze zoon schoof 
zijn Peugeot Partner tussen een Jaguar 
en Maserati in. Wat stond ze daar schattig 
in al haar eenvoud. Wij stapten uit, 
bekeken elkaars dresscode en voelden 
ons zielstevreden. Ik graaide het op het 
laatst nog geleende avondtasje, le petit 
sac de soiree, van de achterbank en zo 
wiebelde ik op mijn hoge hakken achter 
mijn familie aan, richting terras, waar 
het aperitief genuttigd zou worden!

Verwelkomd door de moeder van de bruid, 
die  met een hoog stemmetje en heus 
frans accent mij in het oor fluisterde dat 
het wel ‘eel special’ was. Haar gewoon 
Nederlands zijn lag er iets te dik bovenop.
Wij werden voorgesteld aan de 
bruidegom, die wij nog niet hadden 
mogen ontmoeten. Ook hij had zich 
keurig aan de dresscode gehouden: 
Hippie chic. Een lichte pantalon, daarop 
een hawaiachtige druk bewerkte blouse. 
Een paar witbeige mocassins en een 
groot gouden kruis om zijn hals.  
Het hing halverwege de geopende blouse 
en hield op bij het derde knoopje.  
Z’n gouden horloge schitterde me 
tegemoet, maar dat kon ook niet anders, 
want daar deed hij in.

Hij omhelsde en kuste ons alsof wij 
elkaar al te lang niet meer hadden gezien!
Vervolgens kreeg ik nog even de tijd 
om om me heen te kijken en bevestigd 
te krijgen of iedereen zich wel aan de 
dresscode had gehouden. En dat was zo…
Van hippie chic tot heel hippie ordinair. 
Overigens betekent ordinair in het frans 
‘gewoon’, maar dat was het allerminst.

Ik keek in het voorbij gaan nog even 
in het raam van de tot omgebouwde 
muziektent achtige serre en dacht dat  
het best ging met mijn eigen code.  
De vele ronde tafels met hun rokkende 
kleden tot op de grond reikend, vol met 
prachtige bloemstukken en champagne 
glazen  en flessen. Ik hoorde applaus…  
en daar kwam ze dan...

Overvloed
Door Mildred Zijlstra

verhaal

Wij werden 

voorgesteld 

aan de 

bruidegom,  

die wij nog 

niet hadden 

mogen 

ontmoeten. 

»
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Onze prachtige (bonus) kleindochter in 
haar schitterende iets te doorzichtige 
jurk, aan de arm van haar bruidegom, 
langzaam voortschrijdend en links 
en rechts lief knikkend. Toen ze haar 
pappie (opa) zag, moest ze veel tranen weg 
deppen en pappie moest ook erg slikken.
Het was hartverwarmend. Er was muziek, 
zowel klassiek als modern.

Er waren goochelaars en muzikanten en 
er was…. Champagne… Veel champagne.
De hapjes zowel als het diner stonden 
in het teken van de zomertruffel. Hoe 
kon het ook anders… Het diner werd 
opgediend in een schitterend ingerichte 
tent, maar niet zo een als waar mee  wij op 
vakantie gingen. Pop en klassieke muziek 
werden afgewisseld met sfeervolle live 
pianomuziek.

Het dessert was de bruidstaart.  
Een etages hoog kunstwerk. Het feest 
duurde tot diep in de nacht.

De volgende dag werden wij rond twaalf 
uur verwacht in de kasteeltuin, waar 
weer oogstrelende taferelen te zien 
waren in de vorm van de berokte tafels 
met schitterende bloemen, ditmaal 
bestaande uit alleen grote bossen gele 
boeketten. En natuurlijk ontbrak ook 
hier de champagne niet en …. En…. En…
Overvloed!

Was het nou Overvloed of Overdone
Toen het bruidspaar aanschoof voor  
de brunch, fluisterden wij elkaar toe:  
”Ach als ze maar gelukkig zijn!”
Bovendien is zij 32 en hij bijna 65,  
waar gaat het dan nog over…’   

‘D
at kan natuurlijk ook 
gewoon in Oirschot.
De Basiliek is het hele 
jaar door geopend. 
Natuurlijk niet iedere 

dag, maar gedurende de maanden juli en 
augustus is deze te bezoeken op dinsdag 
t/m zondag van 13:30 tot 16:15 uur.

Voor diegene die niet 
zo vaak naar de kerk 
gaat is dit een mooie 
gelegenheid om het 
prachtige gebouw eens 
aan de binnenkant te 
bekijken. Er is van alles 
te zien. Natuurlijk het 
onlangs gerestaureerde 
imposante orgel, 

de mooie preekstoel, diverse altaren 
o.a. van enkele Oirschotse gildes en 
gebruiksvoorwerpen uit het verre 
verleden. Tijdens de openstellingsdagen 
zijn enkele vrijwilligers aanwezig, voor 
toezicht en eventueel om uw vragen 
te beantwoorden. Zij zijn echter NIET 
opgeleid tot officiële gidsen. 
Wenst u een rondleiding samen met een 
gids dan kunt u hiervoor een afspraak 
regelen via Visit Oirschot in het oude 
raadhuis.
Bent u goed ter been en wilt u de 
majestueuze kerktoren eens beklimmen, 
ook daarvoor kunt u terecht bij Visit 
Oirschot. Op zondagen om 14.00 uur start 
een rondleiding waarbij u de 276 treden 
naar het hoogste punt van de toren 
beklimt. Onderweg worden u allerlei 
wetenswaardigheden verteld over de 
geschiedenis van de kerk. Ook brengt u 
dan een bezoek aan het orgel en carillon. 
Voor een impressie van zo’n beklimming 
kunt u deze internetlink gebruiken:  
www.visitoirschot.nl/nl/ontdek-oirschot/
de-toren’   

Bezoek de Sint-Petrusbasiliek en beklim de toren

‘Vaak horen we dat men tijdens een 
vakantie in binnen- en buitenland een kerk 
gaat bezoeken, vanwege zijn schoonheid,  
of gewoon om er even tot rust te komen en 
een kaarsje aan te steken.’

Door Simon van der Steen

Het was hart-

verwarmend.
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Bereiding

 	Maak de aardbeien schoon, maar laat 
ze nooit in het water liggen, want dan 
zuigen ze zich vol water waardoor ze 
aan smaak verliezen.

 	Verwijder de kroontjes en pureer 
de aardbeien met een staafmixer of 
blender

 	Boen de schil van de limoen goed schoon
 	Rasp de helft van de schil eraf en  
pers de limoen uit

 	Voeg het sap samen met 1 eetlepel rasp 
en 1,5 dl water toe aan de gepureerde 
aardbeien

 	Voeg de gezeefde poedersuiker toe en 
meng alles met de staafmixer of blender

 	Doe het aardbeienmengsel in een 
diepvriesdoos en laat het mengsel  
ca. 6 uur aanvriezen

 	Schep het mengsel ieder uur even  
om zodat er ijskristallen ontstaan

 	Serveer met opgeklopte slagroom.   

Zelfgemaakt aardbeienijs
‘Aardbeien eten in de zomer is al een feest op zich, 
maar zelfgemaakt aardbeienijs met slagroom is  
nog veel lekkerder.’

Door Simon van der Steen

Ingrediënten

 	600 gram 

aardbeien

 	150 gram 

poedersuiker

 	1 limoen

 	slagroom 

recept

Zelfstandig en vertrouwd wonen in de tuin
Denk jij ook al na over of en hoe je straks gaat wonen?

A
ls je de alternatieve 
mogelijkheden op een 
rijtje zet, zou dat wel eens 
kunnen tegenvallen. 
Te duur, te laat mee 

begonnen, te ver weg, te klein, je bent  
nog te gezond. 
Als er wat grond vrij te maken is rondom 
een woning binnen de familie, van 
jouwzelf of een kind, denk dan ook eens 
aan mantelzorg-wonen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat je 
daar nog lang, in beste gezondheid kunt 
wonen. En dan wil je dat het wat betreft 
materiaalgebruik en duurzaamheid goed 
is. Een gebouw met kwaliteit dat langer 
zijn waarde behoudt.

Marloes en Natalie van 
KempenDuurzaam hebben het hele 
traject kortgeleden zelf doorlopen,  
en daarnaast uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden in de 
Kempen. Ze delen hun persoonlijke  
en professionele kennis graag met  
anderen die mogelijk hetzelfde pad  
gaan bewandelen via lezingen en  
open dagen. 

Op de volgende data kun je er alles  
over horen en vragen:

	Zaterdag 23 aug. 10.00 uur,  
bibliotheek Oirschot

	Donderdag 28 aug. 19.30 uur, 
bibliotheek Eersel

En het is open huis in de gezonde, 
comfortabele & duurzame 
mantelzorgwoning in Eersel op:

	Zaterdag 6 sept. 14 - 16 uur

Graag aanmelden via 
www.kempenduurzaam.nl   

(Samen) gezond oud worden en tot het einde 
genieten … dat is wat iedereen wil. Dat gaat goed 
tot het niet meer gaat. De tuin, het huis, misschien 
het alleen zijn, veel zaken worden wat lastiger.

Door Herman Slegt
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W
ij gedenken  
hierbij het 
overleden lid 
van de afgelopen 
maand: 

Thea Smeets- van Kronenburg.

Note: Het bestuur zou het fijn 
vinden als u ons doorgeeft 
wanneer leden zijn overleden,  
wij kunnen hieraan dan 
aandacht besteden. Ook horen 
wij graag als u bent verhuisd.   

Overleden leden van Oirschot Vitaal

‘A
fgezien van het 
heerlijke strand kan 
men dit alles ook vinden 
dicht bij huis, ja óók in 
Oirschot.

Veel mensen nemen de fiets (al dan niet 
elektrisch) om er op uit te trekken en te 
genieten van de omgeving. Anderen die 
wat minder goed ter been zijn maken 

gebruik van de scoot-mobiel, 
driewielerfiets of 45-km auto.
Vaak worden onderweg 
mooie foto’s gemaakt met een 
fototoestel of (wie heeft hem 
niet?) de mobiele telefoon. 
Deze worden daarna gedeeld 
met familie, vrienden en 
bekenden.

Maar misschien  
wilt u ze ook met 
Oirschot Vitaal 

delen?

Daarom willen wij jullie vragen om de 
komende tijd een foto te maken en deze 
met ons te delen.
Men is vrij in de keuze van het 
onderwerp, maar het moet iets te maken 
hebben met onze vereniging. 
Je kan hierbij dus denken aan:

	Senioren in Oirschot
	Vitaliteit in Oirschot
	Samen eten
	Gezondheid
	Natuur
	Kringloop 

Dus doe je best en stuur jullie foto’s naar 
ons toe. Het liefst via het mailadres van de 
ledenadministratie@oirschot-vitaal.org  
Maar je mag ze ook afdrukken en naar 
mij toesturen of in de brievenbus doen bij 
onderstaand adres. Vermeld er ook altijd 
jullie naam, adres en telefoonnummer 
bij, want de mooiste inzending wordt 
beloond met een gezellige Oirschotse 
prijs. De foto van de winnaar/winnares 
zal ook geplaatst worden in onze 
nieuwsbrief.’

Seniorenvereniging  
Oirschot Vitaal wenst u allen 

een mooie zomer toe

Ledenadministratie Oirschot Vitaal

p.a. Simon van der Steen  

Gasthuisstraat 60, Oirschot.   

‘De vakantietijd breekt aan, het weer wordt 
aangenamer en dat betekent dat men meer tijd 
buiten door brengt. Velen trekken er op uit in 
binnen- en buitenland om te genieten van een 
gezellig terrasje, een heerlijk strand, mooie natuur, 
culturen en noem maar op.’

Door Simon van der Steen

Maak een foto en verdien een 
Oirschotse prijs
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‘O
nze leerling-monteur 
Noudje van Nisselrooij 
had net zijn rijbewijs 
gehaald en reed met 
ons bestelbusje ernaar 

toe. Er konden 2 kinderen op  
de bijrijdersstoel en 5 achterin.  
In het donker, op kussens. We waren met 
5 kinderen toen en Noudjes broer Piet 
en zusje Truus (heet nu Trudy)  mochten 
ook mee. We hadden een prachtige dag en 
wilden best nog eens terug! 
Die kans kwam al snel omdat ik 
misdienaar was. Elk jaar kregen we 
van de parochie een reisje aangeboden. 
Kapelaan Nas was onze begeleider toen 
we in de grote vakantie naar de Efteling 
mochten. Op de fiets! Ik herinner me 
dat het ’s morgens nog frisjes was, dus 
we waren allemaal warm gekleed. Nadat 
we een uurtje hadden rondgezworven 

mochten we wat lekkers kopen.  
Omdat het nogal warm werd koos ik voor 
een groot ijsje, dubbeldik heette dat toen. 
Ik had er een paar likken van genomen 
toen we de gelegenheid kregen onze 
jassen in een magazijntje op te bergen. 
Om mijn jas uit te kunnen trekken stopte 
ik het ijsje even in mijn jaszak, gooide de 
jas op de grote hoop en liep naar buiten. 
Even later dacht ik:  
“Ik had toch een ijsje?”
Dat zat dus nog in de zak van mijn jas en 
die lag in het magazijntje dat inmiddels 
was afgesloten. Toen de Efteling ’s avonds 
dicht ging, konden we weer bij de jassen 
en hoorde ik ze al van ver roepen:  
“Wat is dat voor plekzooi, al onze jassen 
zitten vol!”’

Op de foto: Marionel, Harrie, Ad,  
Rudy en Jan van Zelst, Piet en  
Truus van Nisselrooij.   

Orskot vruuger

We hadden 
een prachtige 
dag en wilden 
best nog eens 

terug!

Naar de Efteling
‘Natuurpark De Efteling ging open in 1951, waarna 
in mei 1952 het sprookjesbos volgde. Toen werd het 
pas echt aantrekkelijk voor ons. De eerste keer dat 
ik er kwam was op 30 augustus 1955. Dat weet ik 
nog precies, want toen we ’s avonds thuiskwamen 
hadden we er een broertje bij: onze Felix!’

Door Ad van Zelst

De zomer nodigt uit:  

het water in! 
‘Gezond bewegen op latere leeftijd zorgt voor  
een betere lichamelijke en geestelijke gesteldheid.   
Leden van Oirschot Vitaal worden uitgenodigd  
om een proefles bij te komen wonen bij OZO.
Dat kan in de vakantie op dinsdagmiddagen  
van 13.00 tot 14.00 van 7 juli tot 12 augustus.  
Na de zomer ook op maandag of vrijdag.’

Door André van Oort

‘D
e Ouderen Zwemclub 
Oirschot organiseert 
zwem-gymnastiek  
voor inwoners van  
50 jaar en ouder.  

Men kan kiezen voor maandag, dinsdag 
of vrijdag, telkens om één uur ‘s middags.  
Een zwemdiploma is niet nodig,  
alleen een zwembroek of zwempak.  
Wie niet kan zwemmen komt lekker 
vooraan staan. »
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‘M
omenteel zitten 
wij in een 
situatie waarbij 
enkele van 
onze ‘oudste’ 

vrijwilligers aan hebben gegeven om toch 
eens te gaan stoppen. Dan praten we over 
vrijwilligers die 85 jaar en ouder zijn.
Dat zijn zeer ervaren vrijwilligers die nu 
nog de gelegenheid hebben om ‘jongere’ 
collega’s vertrouwd te maken met de 
werkzaamheden in de Ontmoeting maar 
vooral in de Kringloopwinkel. 
De werkzaamheden in de Ontmoeting 
bestaan uit het verzorgen van koffie/thee  
en frisdranken aan onze bezoekers 

en tijdens activiteiten zoals kaarten, 
kienen en biljarten. Ook verwachten 
wij dat de kop-en schotels en glazen in 
de afwasmachine worden gezet. In de 
Ontmoeting werk je alleen.
De werkzaamheden voor de 
Kringloopwinkel zijn erg divers, van het 
in ontvangst nemen van aangeleverde 
artikelen, het controleren daarvan en  
als laatste het voorzien van een prijs 
waarna deze in de winkel worden gelegd. 
In de Kringloopwinkel werk je samen 
met nog 4 andere collega’s.
De meeste vrijwilligers kiezen een 
dagdeel dus een ochtend of een middag 
waarbij er in de ochtend wordt gewerkt 
van 9.00-12.00 en in de middag van  
13.30-16.30. Uiteraard is er in de ochtend 
en middag een pauze voor koffie/thee of 
iets anders.

Ben je geïnteresseerd en heb je in de  
week nog wat tijd kom dan eens aan om 
kennis te maken met onze vrijwilligers 
en de werkzaamheden.’   

Gymnastiek in het water is prima 
geschikt om de conditie te verbeteren. 
Spieren en gewrichten worden weer 
soepeler. Bovendien is het erg gezellig!  
De leeftijd van de leden varieert van 
50 tot 93. Ieder beweegt zoveel als hij of 
zij kan. De lessen worden gegeven door 
gediplomeerde medewerkers van het 
zwembad. Een half uur lekker stevig 
bewegen op muziek ! Daarna is er nog  
een half uur gelegenheid om baantjes  
te trekken. Of om van het stoombad,  
het bubbelbad of de sauna te genieten. 
Een prima gelegenheid om sociale 
contacten te onderhouden. U ontmoet  
er oude bekenden ! En dat voor slechts   
€ 20 per maand.

Bewegen draagt bij aan een goede gezond
heid. Water is daarbij een goede keuze, 
want het hele lichaam is in beweging en 
weegt niks. Regelmatig bewegen zorgt 
voor behoud van kracht en conditie.  

Het houdt de 
bloeddruk laag 
en versterkt 
de gewrichten. 
Aanbevolen door 
alle artsen en 
therapeuten  en 
door Oirschot  
Vitaal 😊.
Lijkt het u leuk om gezellig en gezond 
in het water bezig te zijn? Bent u 50+ ? 
Kom dan gewoon voor een gratis proefles! 
Wedden dat u blijft …

Wilt u een gratis proefles bijwonen? 
Stuur dan een e-mail naar 
ozosecretariaat@gmail.com of bel naar 
013 513 34 45 (Ida Provoost, secretaris) 
of 0499 57 22 81 (André van Oort, 
penningmeester) of 0499 574548  
(Marjo van der Burgt, voorzitter).  
U kunt zich warm lopen op de site 
www.OuderenZwemclubOirschot.nl.’   

Bovendien 
is het erg 
gezellig! 

Nieuwe vrijwilligers
‘Wij als Oirschot Vitaal zijn op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers voor zowel de 
Ontmoeting als de Kringloopwinkel.’

Door Leo van Loon

Heb jij nog 

wat tijd over 

om ons te 

helpen?
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‘D
insdag 13 mei was de 
geplande dag voor 
een busreis naar de 
mooie stad Maastricht.
(de oude naam 

voor Maastricht is: Mosa Trajectum = 
oversteek bij de Maas) Het weer werkte 
in ieder geval mee en om 9 uur stapten er 
ongeveer 30 mensen goed gemutst in de 
bus voor onze jaarlijkse voorjaarsreis. 

Wat mij als eerste opviel was dat het 
aantal deelnemende dames veel groter 

was dan het aantal 
heren. Zijn 
de meiden 
in Oirschot 
vitaler 
dan de 
jongens? 
Toch 
even in 
de gaten 
houden hoe  
dat zit!
Hoe dan ook, 
het programma 
van de dag was 
veelbelovend. 
Onderweg 
zouden we even 
uitstappen 
voor een bakje 
koffie met, hoe 

kan het ook anders, een stuk 

lekkere Limburgse vlaai. In het  
beroemde witte dorp Thorn wist onze 
chauffeur de bus zonder enige kras door 
een zeer smalle inrit te manoeuvreren, 
zodat we veilig konden uitstappen.  
De eerste hindernis was genomen en 
de stemming zat er goed in, gelet op de 
levendige gesprekken die bij de koffie  
al of niet luid werden gevoerd.

Na deze eerste opkikker vervolgden we 
onze reis naar Maastricht, waar we  
voor het middaguur werden losgelaten 
met de boodschap om half vijf weer  
terug te zijn op dezelfde plaats als waar 
we uitgestapt waren.
Iedereen kon zo een aantal uren op  
eigen houtje in de stad doorbrengen.  
Ook hier bleek weer de vitaliteit van  
onze leden. Je kwam ze overal tegen: op 
het Lieve Vrouwenplein, in de Stokstraat, 
in de St. Servaaskerk en zelfs op de 
kermis op het Vrijthof. Maar vanwege  
het mooie weer in ieder geval ergens op 
een heerlijk terrasje!

Toen de klok richting half vijf liep en 
er nog niemand aanwezig was op het 
punt van instappen, werd het toch even 
spannend. Was iedereen weer present? 

Uiteindelijk, rond 5 uur, kreeg 
onze chauffeur het groene  
licht en kon hij koers zetten 
naar Thorn, waar 3 heerlijke 
gangen op ons stonden te 
wachten. Na zo’n inspannende 
dag een welkome afwisseling.
Tijdens het etentje was iedereen 
het erover eens, dat de dames 

Marianne Rutten en Liesbeth Schelle 
ons een heerlijke dag hadden bezorgd 
en daarvoor zeker onze dank hadden 
verdiend!

Slot van het uitstapje: Iedereen, voldaan, 
goed gemutst en tevreden stapte om  
goed 8 uur in Oirschot uit de bus en  
dacht: volgend jaar ga ik weer mee!

Dit alles is beleefd door medereiziger  
Jan Lips.’   

Voorjaarsreisje van  
Oirschot-vitaal
Ongeveer een jaar geleden ging de KBO-Oirschot 
met zijn tijd mee en veranderde zijn naam In 
Oirschot-Vitaal. Eén van de uiterlijke kenmerken 
van vitaal is dat je moet laten zien dat je nog “van 
alles” kunt en durft te ondernemen. Bijvoorbeeld 
een reisje maken van een hele dag. Ik was benieuwd 
hoeveel leden zich daaraan zouden wagen.

Door Jan Lips

verslag

Volgend  

jaar ga ik  

weer mee!
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‘V
roeger heette mijn 
kleuterschool de 
H.H.Engelbewaarders
school, met dubbele 
s midden in het 

woord. Als kleuter zag ik die grote 
letters op de gevel van ‘mijn’ school. 
Toen ik al enkele jaren onderwezen 
was in de Nederlandse taal en met mijn 
vader voor de school stond vroeg ik 
hem; waarom die H.H. en waarom die 
dubbele ss? Hij maakte mij wijs dat het 
eigenlijk de H. Hengelbewaarderschool 
was. De kanaalvissers konden daar hun 
hengels in bewaring geven. Eerder al 
had hij mij verteld dat in Moergestel 
de geveltekst ‘gemeentehuis’ verdeeld 
over twee gevelborden ook verkeerd 
of juist goed  was afgebroken, het 
moest zijn ‘gemeen’ ‘tehuis’. Maar nu 
die Engelbewaarders met een s, het 
meervoud van Engelbewaarder zonder s. 
Het zijn er tenslotte een hele boel die ons 
moeten beschermen. Ook de H.H. gaf het 
meervoud aan.

Nu na 90 jaar zijn de achtergronden 
van de consoles gevuld maar niet zoals 
de gerenommeerde architect Jan Stuyt 
van het beroemde architectenbureau 
Cuypers en Stuyt het bedoeld heeft. 
Stuyt heeft tijdens de bouw in 1933 
twee consoles en vier nissen aan laten 
brengen in de voorgevel van de school. 
In de nissen boven de consoles staan de 
monogrammen ‘SF’ en ‘SA’. Daaronder 
‘AoDi’ en ‘1933’. 

De consoles waren gereserveerd voor 
Sint Franciscus, de patroon van de 
kloosterorde der Franciscanessen en 
Sint Anna de patrones van de kleuters en 
hun leidsters. 
Nu prijkt onder de ‘SF’ een eenvoudige 
tekening van een engel en onder ‘SA’ een 
eenvoudige tekening van een monnik 
met een lam en enkele papegaaien.  
De consoles zijn nog steeds leeg. 
Misschien stonden de beelden wel klaar 
voor verzending toen het atelier van 
‘Van Bokhoven en Jonkers’ in Den Bosch 
ophield. De beelden zijn waarschijnlijk 
niet geleverd of op zijn minst niet 
geplaatst omdat Jonkers er mee stopte en 
ging werken voor de restauratie van de 
Sint Jan in Den Bosch.
Nu rest ons een weerhuisje. Links 
een vrouwtje en rechts een mannetje, 
tenminste als je dat zo wilt zien. Als het 
slecht weer is komt het mannetje naar 
buiten ‘SA’ en als het goed weer is het 
vrouwtje ‘SF’. Helaas zitten de tableaus 
van H.H. ‘F’&’A’ tegen de achterkant 
van de console geplakt zodanig dat ze 
met de beste wil van het weer niet naar 
buiten kunnen. Als de bewoners van 
de voormalige kleuterschool nu willen 
weten wat voor weer het is dan moeten 
ze zelf naar buiten om daar teleurgesteld 
te constateren dat deze weerprofeten 
weer niet buiten zijn en ze dus nog niet 
weten of de zon schijnt of het regent. 
Ondertussen ben je er wel achter wat 
voor weer het is.
De architecten Jos Cuypers en Jan 
Stuyt en de beeldhouwers Michiel van 
Bokhoven en Henri Jonkers zijn er niet 
meer. Nu zitten ze in het hiernamaals 
een potje te rikken of te toepen en 
Franciscus zal gezegd hebben: “Ach, laat 
de kinderen tot mij komen …” en Anna in 
haar onschuld: “… ach, ook hen behoort 
het rijk der hemelen”. 
Een dikke ‘duim van Keizer Nero’ en nu 
nog de monogrammen opknappen want 
die zijn na 92 jaar danig verweerd.’   

H.H. Engelbewaardersschool
column

‘Eigenlijk wil ik het niet hebben over vroeger. 
Vroeger kostten de aardappels vier cent 
per kilo, vroeger kostte een frietje met 
mayonaise vijfenzestig cent, vroeger kreeg 
je voor zeuventig cent een behoorlijk glas 
bier. Vroeger bestaat niet meer en keert 
nooit weer.’

Door Jacques van de Ven
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‘O
p donderdag 11 
september gaan we 
weer een dagtocht 
maken. We vertrekken 
om 8.45 uur  bij de 

Stoelendans. Dit keer brengen we een 

bezoek aan de Vondhoeve in Poppel. 
Peer Antonis ontvangt ons hier in zijn 
museum met een kopje koffie en gebak. 
Hij is een gepassioneerd verzamelaar 
van alles wat rijdt. Wat begon als een 
hobby is uitgegroeid tot een museum 
van 2600 vierkante meter. Bijna alles uit 
grootmoederstijd is hier terug te vinden, 
zoals grote verzamelingen materiaal van 
verschillende beroepen.
Voor de lunch gaan we naar Lommel, 
voor een koffietafel met warme kroket 
en 2 kopjes koffie. Na de lunch begeven 
we ons naar Koersel. Hier bezoeken we 
de brouwerij de Remise 56. Dit is een 
brouwerij en een Grand Café. Hier krijgen 
we twee consumpties (bier van de eigen 
brouwerij, huiswijn, fris, koffie of thee). 

Eenzaamheid ligt op de loer
De zomer is voor veel mensen een fijne 
periode, maar lang niet voor alle ouderen. 
In Nederland voelen meer dan een 
miljoen mensen zich eenzaam.  
Uit onderzoek van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB blijkt dat vijftien procent van 
de ouderen zich in de zomer eenzamer 
voelt dan in de rest van het jaar.
Veel mensen zijn in de zomerperiode 
op vakantie. Hierdoor is het stiller, 
zijn er minder sociale contacten voor 
de achterblijvers en zijn er minder 
activiteiten om aan deel te nemen.  

Als gevolg hiervan 
kan het voorkomen 
dat de oudere zomaar 
acht dagen achter 
elkaar niemand 
spreekt. Dan kan 
eenzaamheid 
makkelijk de kop op 
steken. De sluiting 

van verzorgingshuizen op veel  
plekken in Nederland draagt volgens  
74 procent van de ouderen bij aan  
meer eenzaamheid in het algemeen.  
Uit het onderzoek komt verder naar 
voren dat 60 procent van de ouderen 
vindt dat zomereenzaamheid meer 
aandacht verdient
.
Blijf in verbinding met DayClocks
Het prettigste is natuurlijk contact 
op afstand te kunnen houden met 
elkaar. Hier komt de DayClock – een 
seniorenklok – in beeld: De belevenissen 
van de vakantie kunnen gedeeld worden 
door middel van het sturen van (spraak)
berichtjes, foto’s en videoberichten.
De DayClock 10 Duo biedt zelfs de 
mogelijkheid om te videobellen via de 
Google Duo app. Hiermee kunnen jullie 
elkaar dus “life” zien en dat geeft rust aan 
beide kanten. En rust is erg belangrijk!

Voor meer informatie kijkt op de  

website www.dayclocks.nl   

Door Senioren Brabant-Zeeland

Ouderen in vakantietijd,  
de strijd tegen zomereenzaamheid

Bewaren & Brouwen
‘Oirschot Vitaal organiseert in samenwerking  
met EMA reizen een dagtocht op donderdag  
11 september.’

Door Marianne Rutten

dagreis 

»
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Inschrijfformulier Dagreis
Heer/Mevrouw	 (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Telefoon contactpersoon (belangrijk!):

Lid van Oirschot Vitaal:   Ja/Neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Banknummer IBAN:

Voor akkoord:	

Oirschot, 	 (Datum)

Naam

Handtekening

Onder de eerste consumptie, krijgen we 
het eerste deel van het verhaal te horen. 
Daarna bezoeken we de brouwerij met 
rondleiding en de nodige uitleg. Nadien 
kunnen we nog genieten van de tweede 
consumptie. Je kunt ook een kijkje 
nemen in de winkel van de Remise.
Na ik hoop genoten te hebben van de 
drankjes, vertrekken we naar ons diner 
adres voor een driegangen diner,  
waarna we ons weer naar huis begeven.
Dit is dus een leuke dag zonder uren 
in de bus te hoeven zitten, met veel 
bezienswaardigheden en nieuwigheden, 
een hapje en zeker een lekker drankje. 
Dus twijfel niet en schrijf gelijk in.
Tot dan.

De prijs van deze dagreis 
bedraagt: € 102,- p.p.

Bij de reissom is inbegrepen: Vervoer per 
luxe touringcar, 1 kopje koffie of thee met 
gebak, entree museum, koffietafel met 
kroket en 2x koffie, rondleiding brouwerij 
met 2 consumpties en 3 gangen diner.
Inschrijven kan door middel van het 
bijgevoegde inschrijfformulier in te 
vullen.Dit formulier kunt u vanaf 25 juni  
tot 29 augustus inleveren bij de Inloop. 

Machtiging
Door Oirschot Vitaal zal het verschuldigde  
bedrag van € 102,- ongeveer 10 dagen 
vóór aanvang van de cursus worden 
afgeschreven van de door u vermelde 
bankrekening. Met het plaatsen van 
uw handtekening gaat u akkoord dat 
uw gegevens worden opgenomen in de 
ledenadministratie van Oirschot Vitaal 
en KBO-Brabant. Deze gegevens zijn 
conform de AVG, welke vanaf 25 mei 2018 
van toepassing is beschermd. Zowel 
Oirschot Vitaal als KBO Brabant hebben 
hiervoor een privacyverklaring.   

CONTROLESTROOK 

(voor op uw  

prikbord)

Datum zomerreis: 

donderdag  

11 september 2025

Opstapplaats

“De Stoelendans” 

(voorheen de Enck)

St. Jorisstraat, 

Oirschot

Opstaptijd

08.45 uur

Verwachte 

thuiskomsttijd

ca. 20.15 uur

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

vervolg

dagreis  
Bewaren & Brouwen
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Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek
Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden die zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen kunnen vergemakkelijken. 
Het kan echter best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. 
Daarom is er SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke 
hulp, advies en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpunt.nl

‘G
ezien de verwachtte 
grote schare 
belangstellenden, was 
ervoor gekozen om de 
festiviteiten niet te 

doen plaatsvinden in het klooster van de 
zusters Franciscanessen in de Koestraat 
maar bij ‘Komaen’ in Spoordonk.

Dat was geen 
overbodige 
luxe, want de 
afvaardiging 
van 
Oirschot 
Vitaal stond 
ruim een 
half uur in 
de rij om de jarige te 
kunnen feliciteren. 
Zr. Van de Pas had alle aandacht voor ons 
en wist direct te melden hoe lang dat ze 
al lid was van Oirschot Vitaal, in haar 
beleving natuurlijk nog KBO-Oirschot, 
namelijk 41 jaar.
Het bestuur overhandigde de jarige 
een mooie bos bloemen en namens 
Senioren Brabant-Zeeland (voorheen 
KBO-Brabant) ontving ze een dikke plak 
chocolade welke was voorzien van het 
nieuwe logo en vermelding van haar 
naam.’   

Eerwaarde  
Zr. Van de Pas 
100 jaar
‘Op maandag 2 juni jl. vierde zr. Andrea van de 
Pas haar 100-ste verjaardag. Dit was reden voor 
seniorenvereniging Oirschot Vitaal om haar 
persoonlijk te gaan feliciteren.’

Door Simon van der Steen
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Advertenties

Eten wat de pot 
schaft voor 65+
Elke dag om 12.30 uur 
3-gangenmenu voor 
€13,25 
Een verrassingsmenu van 
soep, een hoofdgerecht en 
een toetje.

Omdat samen eten 
gezelliger is. 

Bel de receptie om aan te 
melden (0499 36 59 59)

–  Maandag t/m vrijdag:  
op dezelfde dag  
voor 9.00 uur 's morgens

–  Weekend en feestdagen: 
op de vrijdag ervoor  
voor 12.00 uur

Amaliazorg Kempenhaeve
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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puzzel

U kunt uw oplossing insturen 
naar e-mailadres  
info@oirschot-vitaal.org  
 
U kunt uw oplossing natuurlijk 
ook inleveren bij D’n Inloop.

Oplossing:

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

uit de Nieuwsbrief van  

de maand juni is:  

Jeanette vd Schoot, 

Castaert 105. 

Zij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloopwinkel.

Rabo Clubsupport ‘O
ok dit jaar heeft 
de Rabobank 
weer de jaarlijkse 
stemcampagne.
Deze actie geeft uw 

afdeling een financieel steuntje in 
de rug om maatschappelijke doelen 
te realiseren. Hoe meer stemmen uw 
afdeling krijgt, hoe hoger het bedrag  
dat u ontvangt. In 2024 werd landelijk 
onder alle deelnemende clubs en 
verenigingen ruim vijftien miljoen euro 
verdeeld. Het stemmen voor Rabobank 
ClubSupport kan van 1 tot en met  
23 september.’    


