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‘H
et afgelopen jaar 
2024 is ook voor 
onze vereniging 
een memorabel jaar 
geworden. Een jaar 

met vele positieve momenten, maar het 
meest bijzondere moment was dat wij als 
vereniging afscheid namen van onze 
verenigingsnaam “KBO-Oirschot”.

Afscheid van  
een bewogen jaar
Door Jan van de Schoot

‘Het is al weer half december en het einde van 
2024 nadert met rasse schreden. Velen van ons 
hebben intussen de kerstmarkten bezocht en zijn 
weer gereed om aan te gaan schuiven bij de familie 
kerstbrunch. De kersttijd is dan ook de ideale tijd om 
samen te komen met onze naasten en dan de tijd te 
nemen voor elkaar en van een gezellig samenzijn te 
genieten.’

inhoud

»

Nieuwjaars-
receptie

Vrijdag 3 januari 
vanaf 15.00 uur

De Vier Uitersten 17,
Oirschot

Van onze voorzitter

nieuws-
briefOirschot Vitaal is onderdeel  

van Senioren Brabant-Zeeland
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Na 68 jaar hebben we na vele 
overwegingen en bijeenkomsten onze 
vereniging omgedoopt tot “Oirschot-
Vitaal” , een naam die volgens ons 
passend is bij de hedendaagse beleving 
en door vele leden een persoonlijk 
herkenbare naam is. 

Veel hedendaagse ouderen herkennen 
zich als er sprake is van een vitale 
generatie waarin ze de maatschappij als 
Vitaal en met open vizier gericht naar 
de samenleving zien. Sommigen zien 
het wegvallen van de ‘K’ van Katholiek 
in de naamgeving niet als een gemis 
en vinden het feit dat onze vereniging 
nu open staat voor ‘alle gezindten’ een 
goede zaak geworden. De samenleving 
is zodanig veranderd dat ook andere 

geloofsbelevingen een plaats moeten 
kunnen krijgen in deze tijd. Iedereen 
heeft nu de vrijheid om hun eigen geloof 
of identiteit te beleven en dat zien we dus 
passend zijn in de huidige maatschappij. 

Het was voor ons als bestuur een 
uitdaging om met deze veranderingen 
onze vereniging een nieuw gezicht te 
geven. Een naar de toekomst gerichte 
en met behoud van onze bestaande 
activiteiten een krachtige en sterk in de 
samenleving geankerde vereniging te 
blijven.

We kijken uit naar een  

nieuw en uitdagend 2025 

voor onze vereniging.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en 
een goede jaarwisseling toe.’  

Algemene 
LedenVergadering 

Wij als bestuur hebben de 
Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 2024 weer gepland 
en wel op dinsdag 11 maart 
2025.

Door Leo van Loon

D
e agenda met notulen 
van de ALV van 2023 
worden medio februari 
bij u bezorgd inclusief 
de gewijzigde statuten. 

Deze zijn gewijzigd vanwege onze 
naamswijziging.

Indien er in genoemde vergadering 
de statuten niet met een meerderheid 
van stemmen akkoord bevonden 
worden dan is er op dinsdag 25 maart 
een 2e ALV.    

Nieuwjaars-
receptie 
Graag nodigen wij u uit voor 
de Nieuwjaarsreceptie van 
Oirschot Vitaal op vrijdag  
3 januari vanaf 15.00 uur 
op onze locatie aan de Vier 
Uitersten 17.

Van bestuur Oirschot Vitaal

O
nder het genot van 
een hapje en drankje 
willen wij met u op 
een gezellige wijze het 
nieuwe jaar inluiden.

Het bestuur verheugt zich er op u  
deze dag te mogen begroeten. 

U komt toch ook?    

JAARGANG 23 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Oirschot Vitaal en wordt  
11 keer per jaar toegestuurd  
aan de 1.300 leden. 

REDACTIE

Bertha Erven, Leo van Loon,  
Simon van der Steen,  
Mari van de Ven, Mildred Zijlstra, 
Henry van den Koedijk en  
Herman Slegt

REDACTIEADRES
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0499 57 16 59
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VissenCom | Grafisch Ontwerp 
Sofie den Ouden

LIDMAATSCHAP

Indien u een lidmaatschap bij 
Oirschot Vitaal wilt aangaan of 
opzeggen, dan kunt u terecht bij 
de ledenadministratie van onze 
vereniging. Deze is bereikbaar 
via mail ledenadministratie@
oirschot-vitaal.org of kijk op onze 
website www.oirschot-vitaal.org

OIRSCHOT VITAAL

De Vier Uitersten 17
5688 BN Oirschot
Bankrekening:  
NL19 RABO 0133 8733 90
KVK Eindhoven: 40238321
Secretariaat/beheerder:  
Leo van Loon
secretaris@oirschot-vitaal.org
06 36 48 13 54

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar  
gemaakt zonder Oirschot Vitaal daar 
vooraf van in kennis te stellen.  
Het toesturen van foto’s en teksten 
impliceert toestemming tot publicatie 
in deze nieuwsbrief. Dit betekent niet 
dat toegestuurde foto’s en teksten 
automatisch geplaatst worden.

WWW.OIRSCHOT-VITAAL.ORG

colofon
vervolg 	

Van onze voorzitter
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woensdag 1 jan	
Nieuwjaarsdag	

donderdag 2 jan	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.00-16.00

vrijdag 3 jan	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
Nieuwjaarsreceptie 	

maandag 6 jan	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00
cursus Photoshop	 19.15-21.30

dinsdag 7 jan	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
handwerkclubje	 13.30-16.00

woensdag 8 jan	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandellen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 9 jan	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 10 jan	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fotoclub OV	 09.15-11.30 

maandag 13 jan	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 14 jan	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
fotogroep Oirschot	 19.15-21.30

woensdag 15 jan	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandellen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 16 jan	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.00-16.00

vrijdag 17 jan	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 20 jan	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00
cursus Photoshop	 19.15-21.30

dinsdag 21 jan	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag

woensdag 22 jan
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandellen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 23 jan	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 24 jan	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 27 jan	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 28 jan	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
fotogroep Oirschot	 19.15-21.30

woensdag 29 jan	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandellen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 30 jan	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 31 jan	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
Leeskring	 09.15-11.30

januari 2025

activiteiten
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‘O
m aan geld voor de 
organisatie te komen 
werd een loterij 
georganiseerd.  
De eerste prijs was 

een geitenbok met bokkenwagen en 
tuig. Daarmee ging men in Oirschot en 
omliggende dorpen de café’s af om loten 
te verkopen. De opbrengst was 772 gulden, 
een geweldig bedrag voor die tijd.

Ome Cees Casse (Smits) had de zorg voor 
de bok en daarom mochten wij er ook  
een keer mee rijden. Op de foto van links 
naar rechts: onbekend, op de achtergrond 

Cees en Marie Smits-van Zelst, onbekend. 
Dan zittend op de kar onze Jan (nog 
steeds lid van Sint Sebastiaan!), mijn 
zus Marionel en dan kom ik. Daarnaast 
staan nog de zussen Corrie en Sjaantje 
Wagemans, dochters van schilder Simon 
Wagemans. Sjaantje heet tegenwoordig 
Jeanne, zo gaat dat. 

We reden met de bokkenkar door het 
dorp om belangstelling te trekken voor  
de loterij. Als de bok zijn staart omhoog 
stak zag je keutels rond zijn gat zitten. 
“Kijk”, zei ome Cees, “As ge ze telt witte 
hoe laat het is”.’   

Bokkenkar
‘In 1951 organiseerden de Oirschotse gilden onder 
aanvoering van Gilde Sint Sebastiaan een groots 
Landjuweel. Dit ter gelegenheid van het 425-jarig 
bestaan van het gilde.’

Door Ad van Zelst

Orskot vruuger

Sjaantje heet 

tegenwoordig 

Jeanne,  

zo gaat dat.

‘V
oor de avond 
hadden  
zich zo’n  
80 personen 
aangemeld, 

die werden verwelkomd bij 
restaurant in ’t Zand. Was het 
buiten koud, binnen brandde 
een gezellig haardvuur en na de 
verwelkoming door het bestuur 
kon iedereen gaan genieten 
van een heerlijk koud en warm 
buffet, dit voorafgegaan door 
een lekkere kop soep. 

Men kon wel merken dat iedereen 
genoot van het heerlijke eten, want 
sommigen gingen zelfs voor een tweede 
ronde naar de rijkelijk gevulde tafels. 
Na afloop kwam uitbater John nog met 
een heerlijke ijshoorn uit de bekende 
ijskar.

De avond werd verder opgeluisterd door 
het bekende Oirschotse trio “Kuifje in 
Tibet” die allerlei bekende liedjes ten 
gehore brachten. Kende men de tekst en 
de wijs dan zond iedereen gezellig mee.

Maar aan iedere gezellige avond komt 
helaas ook weer een einde en rond  
22.30 uur werd het feest besloten, 
waarna iedereen voldaan huiswaarts 
keerde.’   

Vrijwilligersavond Oirschot Vitaal
‘Om de inzet van alle vrijwilligers van Oirschot  
te belonen wordt er ieder jaar een gezellige  
avond georganiseerd. Zo ook op vrijdagavond  
15 november j.l.’

Door Simon van der Steen
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‘W
e lopen langs 
een groot 
hooggelegen 
meer alvorens 
we beginnen 

aan het beklimmen van een helling 
bezaaid met grote rotsblokken. Het regent 
en de stenen zijn glad. Na uren klauteren 
komen we bij de eerste sneeuwrand. 
We rusten hier wat uit. We hebben een 
schitterend uitzicht op het dal met de 
meren, rivieren en velden met bloemen. 

Na enige tijd komen op een groot plateau 
bedekt met sneeuw. Voor de volledigheid, 
dit is de Akkem en Kara-uk gletsjer.  
Onze gids Sacha, een oersterke kerel, 
draagt een rugzak zonder heupband maar 
wel met 30 kilo gewicht. Vorig jaar was hij 
gids bij een beklimming van de Elbroes 
en verraste zijn ‘klanten’ op de top met 
een watermeloen van een paar kilo. 
We bereiken de rand van de sneeuw
vlakte waar we aan een touw een meter 
of tien zullen moeten abseilen maar 
waar is het touw? Wij verdenken onze 
gidsen er van dat ze het touw, dat ze bij 
zich hadden, te hebben geruild voor iets 
wat ze belangrijker vonden. Wat weten 
we niet. Het is gangbaar om op een 
sneeuwvlakte als groep met touwen aan 
elkaar verbonden te zijn. Snowholes zie 
je namelijk niet. We zijn nu op een hoogte 
van 3000 meter.

De rugzak met de kookketels etc. wordt 
naar beneden gegooid. Als een drager 
valt met 30 kilo op zijn rug dan is er geen 
stoppen aan. De rugzakken van de gidsen 
zijn aan de voorzijde dicht gebonden 

met een koord. Met al deze koorden 
aan elkaar geknoopt gaan we abseilen 
en bereiken we veilig een deel van de 
helling waar we kunnen staan. De helling 
die daarna volgt is niet zo steil maar 
steil genoeg om op onze bergschoenen 
omlaag te kunnen skiën met een 
schaatsbeweging. Fantastische ervaring!

Na 3 uur afdalen over een soortgelijke 
helling als bij de beklimming, die ons 
aardig uitput, komen we op groen plateau 
boven Lake Talmon. We zetten onze 
tenten op en wie dat wil wast zich in de 
ijskoude bergrivier de Akkem. De eerste  
deelnemers beginnen problemen te 
krijgen met hun fysiek of zijn ziek 
geworden.

Mijn vrouw Hanny heeft een long
ontsteking opgelopen. Gelukkig kan  
ze gebruik maken van een meegenomen 
antibiotica kuur en niet te vergeten 
geneeskrachtige thee getrokken van 
een speciaal soort baardmos gemaakt 
door gids Evgenija. Hij woont in deze 
omgeving en kent de geneeskrachtige 
werking uit de natuur. Zonder te hebben 
gegeten verdwijnt Hanny in de opgezette 
tent, ze heeft hoge koorts. Een ander lid 
van de groep heeft knieproblemen.

Na een verdiende nachtrust dalen we 
weer verder af. De antibiotica (en de thee?) 
hebben iets voor verbetering gezorgd 
maar het blijft afzien voor Hanny.
Je kunt hier geen 112 bellen en de gidsen 
hebben geen verbinding met de basis. 
De rivier Akkem wordt steeds breder 
en woester. Toch zullen we deze rivier 
moeten oversteken. Drie gidsen gaan, 
elkaar goed vast houdend, proberen de 
oversteek te maken maar het lukt hen 
niet, de stroming is te sterk. 

De volgende keer meer over het oversteken 
van de rivier.’    

“Vakantie” in Rusland, juli 1993 deel 3

‘Aan het einde van deel 2 zijn we aangeland aan de 
voet van een bergmassief. In tegenstelling tot de 
besneeuwde woeste bergen zien we beneden velden 
met allerlei bloemen, heel lieflijk.’

Door Herman Slegt

... op onze 

bergschoenen 

omlaag 

kunnen 

skiën met 

een schaats-

beweging.



oirschot vitaal6

‘A
nneke heeft haar 
opleiding genoten 
op de Middelbare 
Tuinbouwschool in 
Venlo in de richting 

Bloemschikken en -binden en 
kamerplanten- en snijbloemen teelt. 
Na haar opleiding is ze bijna 2 jaar 
in Australië 
geweest, waar ze in 
Melbourne in een 
bloemenwinkel 
heeft gewerkt. 
Teruggekomen in 
Nederland werd 
ze gebeld door 
haar voormalige 
stagebaas of ze bij 
hem wilde komen 
werken in Son en Breugel.  
Na er 10 jaar gewerkt te hebben, is de zaak 
overgenomen door Frank van Kemenade. 

Zo is ze in de voormalige bloemenwinkel 
van Frank en Maria van Kemenade aan 
de Markt in Oirschot terechtgekomen 
en heeft ze 22 jaar voor Frank gewerkt. 
Toen Frank en Maria stopten met de 
bloemenwinkel heeft Anneke besloten 
om de zaak voort te zetten, dat was in 
april 2019. 

Alle bloemen die zij verwerkt zijn op een 
duurzame manier gekweekt. Zo belast  
ze het milieu zo min mogelijk. 
Anneke werkt zo veel mogelijk met 
seizoenproducten van Nederlandse 

bodem. Het is 
natuurlijk onzin om 
iets wat hier groeit 
van ver te halen 
want ook transport 
belast het milieu.

Ze neemt producten 
af van kwekers die 
vermelden welk 
milieukeurmerk 

hun bloemen hebben. Zo kan Anneke 
alles zo duurzaam mogelijk inkopen.  
Ze wordt hierop regelmatig gecontroleerd 
door SGS, een onafhankelijke 
certificerende instelling. Die hanteert  
de ‘Barometer Duurzame Bloemist’.

Met deze barometer wordt alles 
gecontroleerd: van het scheiden  
van afval tot het gebruik van  
chloorvrije schoonmaakmiddelen,  
van ledverlichting tot inkooplijsten. 
Zo bepaalt SGS of een bedrijf duurzaam 
genoeg is of dat er tekortkomingen zijn. 
Voldoe je aan hun strenge eisen, dan kun 
je de kwalificatie brons, zilver of goud 
verdienen.

Annekes Bloemen Passie is er trots op 
GOUD gecertificeerd te zijn!

Anneke’s Bloemen Passie
‘Als klein meisje wist Anneke al dat ze bloemist 
wilde worden. Ze was vaak buiten te vinden waar 
ze de leukste veldboeketjes plukte. Op haar 
vaders groentetuin had ze zelf een eigen stukje 
bloementuin.’

Door Simon van der Steen

Als je op zoek bent naar 

een mooi duurzaam en 

verantwoord boeket of plant, 

krijg je op vertoon van je 

ledenpas van Oirschot Vitaal 

een korting van 10%.

tip
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Bij Anneke’s Bloemen Passie kun 
je terecht voor bloemwerk voor alle 
gelegenheden. Of het nu voor rouw 
of trouw is, voor een jubileum of 
een geboorte, je bloemstuk wordt 
op bestelling speciaal naar jouw 
wens gemaakt. In de winkel vind je 
leuke kamerplanten en bijpassende 
overpotten. Anneke adviseert je bij 
aankoop van een plant hoe je er het best 
voor kan zorgen. Ook vind je er mooie, 

passende vazen om je boeket in te zetten. 
Kijkt eens naar de voorbeelden van 
boeketten op de website  
www.annekesbloemenpassie.nl
Via Fleurop kun je bloemen bestellen die 
overal in Nederland en zelfs wereldwijd 
bezorgd kunnen worden.

Ben je nieuwsgierig geworden, ga dan 
eens kijken in de winkel aan de Markt 5 
in Oirschot.’   

‘D
e plaats was leuk en bij  
grootvader was het ook 
 altijd fijn. Hij was lief. 
Grootmoeder was wat 
strenger. Met haar 

sombere donkere kleren aan, leek ze nog 
strenger. Met haar bril op het puntje 
van haar neus, was ze een echte strenge 
juffrouw. Dat was ze ook geweest toen ze 
nog niet met opa was getrouwd. Ze had 
ook hele lange rokken aan, altijd zwart. 
Haar witte haar had ze prachtig in een 
wrong geknoopt. Toch vertelde haar 
verstilde gezicht genoeg. Misschien wás 
ze helemaal niet zo streng als ze eruit zag 
en was ze gewoon een beetje verdrietig.

Op een laag tafeltje in de hoek van de 
kamer stond de olielamp te branden. 
Het leek net een kandelaar. Ik vond hem 
prachtig. Het glas glansde en de zwarte 
voet ook. Daar kon ik mijn gezicht een 
beetje in zien. Alleen hij rook altijd een 
beetje vies. Tenminste dat vond ik. En als 
ik dan bij grootmoeder binnenkwam rook 
ik meteen die lamp! Het was ook wel weer 
een vertrouwde geur. Een geur die bij 
grootmoeder paste. Ik kon ook heel fijn  
in het vlammetje staren. En toch vond  
ik het daar nooit zo gezellig. 

Vaak ging ik onder de tafel zitten. 
Voelde me dan veilig en had mijn eigen 
ruimte om mij heen. Ik kon dan precies 
horen wat de grote mensen tegen elkaar 
zeiden. En de mooie verhalen die ze 
elkaar vertelden. En heel soms ook hele 
enge. Over ziek en dood. Dat was naar!

Gelukkig snapte ik niet alles wat ze 
elkaar vertelden. Maar er was nóg iets 
daar onder die tafel. Daar rook het ook 
altijd een beetje raar. En het was heel 
anders dan de geur van de olielamp.  
Ik schoof voorzichtig naar de benen 
die onder de tafel staken. Ik rook maar 
eens aan de schoenen. Waarom moest ik 
toch altijd overal aan ruiken.? Dat deed 
ik best vaak! Nee de schoenen waren 
het niet. Grootmoeder had zwarte 
pantoffels aan met een grote pompoen 
erop. En toen ik naar boven keek, zag 
ik de grote zwarte glanzende rok van 
grootmoeder. Hij viel net niet op haar 
pantoffels. Ik keek nog eens omhoog en 
zag dat grootmoeder wat ongemakkelijk 
op en neer schoof op haar stoel. Ook 
alweer zo’n mooie stoel met krullen.

En toen … toen rook ik het wéer! Het 
kwam langs de mooie zwartglanzende 
rok van grootmoeder vandaan. Het was 
vies! Echt een vieze geur. En ik wist 
bijna zeker dat het níét van de olielamp 
kwam.’   

De Olielamp
De grootouders woonden in het midden van het land. 
Zij woonden daar in een prachtig, groot wit huis.

Door Mildred Zijlstra

Op een laag 

tafeltje in de 

hoek van de 

kamer stond 

de olielamp  

te branden.



oirschot vitaal8

Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpuntoirschot.nl

Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij het ouder worden. Het kan 
best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. Daarom is er 
SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke hulp, advies 
en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.

‘E
en groene smoothie 
geeft je een groente-
en fruit boost vol 
vitamines, mineralen, 
vezels en gezonde 

vetten. Deze belangrijke stofjes 
zorgen ervoor dat processen 
in je lichaam perfect kunnen 
verlopen. Groene smoothies 
zorgen er zo voor dat je meer 
energie krijgt, maar ook dat je 
beter slaapt.

Zo maak je het:
Was de groenten. Blend de spinazie  
met het water tot een egale massa.  
Voeg de overige ingrediënten toe en 
blend nogmaals totdat je een mooie 
gladde smoothie hebt. Zo haal je 
gemakkelijk de aanbevolen 200 gram 
groeten per dag. Je kunt de smoothie  
ook opwarmen en als soep serveren.’   

Gezonde groene smoothie
Het is fijn dat we weer eens een recept van een 
van onze leden kregen toegestuurd. Zeker in de 
wintermaanden komen we vaak vitaminen en 
mineralen tekort. Deze smoothie zit er boordevol 
mee.

Door een lid van Oirschot Vitaal

Ingrediënten (2 personen)

 	2 handen spinazie

 	1 kop water

 	1 tomaat

 	1 paprika

 	1 avocado

 	2 stengels bleekselderij

 	1 handje verse basilicum-blaadjes

 	1 eetlepel citroensap

recept
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‘M
aar toch kreeg 
ons moeder al 
gauw genoeg een 
stoomstrijkijzer. 
Veel gevaarlijker 

dan een gewoon strijkijzer want, zei onze 
vader; “weet je nog dat ons buurvrouw 
haar gezicht had verbrand toen tijdens 
het strijken de telefoon ging en zij 
spontaan het strijkijzer aan haar oor 
zette? 

Zo’n soort buurvrouw hebben wij nu ook.  
Niet blond maar hoogrood. Zo’n vegeta
rische vrouw die geen man van vlees en 
bloed meer duldt en zich te goed doet aan 
vegan-speeltjes. Van haar hoorde ik voor 
het eerst van een ‘stoombidet’. Niet dat ze  
er zo enorm over uitweidde want ik ben 
een man van vlees en bloed maar een 
vriendin wist waar het over ging:  
“Een stoombidet? Met een stoombidet 
blaas je jezelf op. Nee daar moet ik niets 
van hebben”. zei ze. “Mijn schoondochter 
had het eens uitgeprobeerd. Een uur 

naderhand begon ze ongecontroleerd te 
fluiten als een stoomketel en (k)nijpen 
zoals je doet om niet in je broek te plassen 
hielp niet. Hoe harder ze (k)neep hoe 
hoger de toon. Je zou op zo’n moment 
maar eens in een vergadering zitten of 
voor de klas staan?”

Tegenwoordig is alles multifunctioneel. 
Neem nou een zaktelefoon. Behalve 
telefoneren kun je ook nog; navigeren, 
fotograferen, calculeren, notities maken, 
vogelgeluiden herkennen, bloemen 
en planten opzoeken, de krant lezen, 
thermometer, kompas en nog heel veel 
andere mogelijkheden. Je krijgt ze er 
allemaal gratis bij. Zelfs een app om bij 
het jeu-de-boulen niet meer te hoeven 
meten want daarvoor moet je immers 
moeilijk bukken. Nu kun je met groot 
gemak een foto maken en het apparaat 
geeft keurig aan welke ballen op 1 en 2  
en 3 … liggen. Je hebt er in de telefoon
winkel niet om gevraagd. 

Ik was met dat ding aan het spelen 
(uitproberen) en plotseling kreeg ik een 
overzicht van alle plaatsen waar ik de 
laatste tijd geweest was, ook ongevraagd. 
Multifunctionaliteit is prima als je  
denkt aan de reclame: “Hij klopt en  
hij veegt en hij zuigt” dat straalt kracht 
uit maar dat onze huishoudelijke hulp 
mijn tandenborstel gebruikt om de 
randjes van de WC te poetsen gaat mij  
te ver in multifunctionaliteit.’   

column

De stoombidet
‘Ooit werd een elektrisch strijkijzer gecombineerd 
met een waterketel en zo ontstond het 
stoomstrijkijzer. Onzin oordeelde onze vader. 
Gewoon een beetje nat sprenkelen is precies 
hetzelfde en veel goedkoper.’

Door Jacques van de Ven

‘W
e gaan dan 
elke eerste 
woensdag en 
derde woensdag 
van de maand 

Keezen van half 2 tot ongeveer 4 uur. 

De nieuwe datums zijn dan:
15 januari, 5 februari, 19 februari,  
5 maart, 19 maart, 2 april en 16 april. 
Vanaf mei tot en met augustus is er  
geen Keezen.’   

Keezen
‘Na veler verzoek,  
is er mij gevraagd  
om elke twee weken  
te gaan Keezen.  
Daar gaan we in  
januari mee  
beginnen.’

Door Marion van den Koedijk

Tegenwoordig 

is alles multi-

functioneel.
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‘D
e jeugd van vroeger 
is medio september 
begonnen met de 
repetities van het 
nieuwe toneelstuk  

wat in maart 2025 wordt uitgevoerd.

De titel van het stuk: 
De erfenis van tante Bella
Het is een klucht in 3 bedrijven 
geschreven door Henk Roede. De tante, 
tante Bella van Berend en Albert is 
plotseling overleden. Berend en Albert 
hebben hier niet zo erg om gerouwd,  
want een band met de tante hadden ze 
niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs 
wel blij met haar overlijden, want ze 
hebben nu immers een erfenis.
De erfenis bestaat uit een iets wat 
verpauperde beautysalon. Berend is 
ervan overtuigd dat de beautysalon met 
een likje verf en wat kleine aanpassingen 
voor goed geld te verkopen is.
Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed 

plan? Immers tot 
de verkoop moet 
de beautysalon 
natuurlijk wel gewoon 
doordraaien en dan 
is er wel personeel 
nodig.  

En dat is niet het enige probleem waar de 
beide heren mee te maken hebben, want 
zo’n makkelijk klantenbestand had tante 
Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de 
beide heren wel de enige erfgenamen?
Al met al problemen genoeg die de meest 
absurde situaties veeroorzaken in deze 
geweldige klucht, met een waterval aan 
grappen waaronder het publiek bedolven 
wordt.

De voorstellingen van de ‘De Jeugd van 
Vroeger’ worden gespeeld in ’t Tejaterke. 
Datum: Donderdag 13 maart om  
14.00 uur. Vrijdag 14 en zaterdag  
15 maart om 20.00 uur. Zondag 16 maart 
om 14.00 uur.
De foyer van ’t Tejaterke gaat een uur 
voor aanvang van de voorstelling open 
voor publiek.

De kaartverkoop start op 20 januari via 
de site van ’t Tejaterke: www.tejaterke.nl

Kaarten kosten € 12,00 inclusief koffie of 
thee voorafgaand aan de voorstelling.
Voor slechthorenden, moeilijk 
traplopende en mensen in een rolstoel 
zijn op 13 en 16 maart de eerste twee 
rijen gereserveerd. Zij kunnen hun 
kaartjes bestellen bij Theo Dankers.’   

De Jeugd van Vroeger
‘Toneelgezelschap De jeugd van Vroeger heeft 
zich in 2024 goed op de kaart gezet. Natuurlijk 
door hun uitvoeringen in maart. Maar ook een 
toneelworkshop, deelname van een aantal spelers 
aan andere evenementen waaronder ‘16 dagen 
Aerle’ en bij KBO-feesten laten zien dat er veel 
interesse is in de ‘Jeugd’. Momenteel telt het 
gezelschap 12 vaste spelers waaronder een aantal 
nieuwe gezichten. Meer Jeugd dus.’

Door KBO Best

voorstelling
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Omdat samen eten gezelliger is. Met andere 65-plussers 

om 12.30 uur ‘s middags.

Elke dag: driegangen menu voor € 12,70
Een verrassingsmenu van soep, een hoofgerecht en  
een toetje.  

Aanmelden?
•  
 op dezelfde dag voor 9.00 uur ‘s morgens
• Zaterdag, zondag en feestdagen:  
  
Bel naar de receptie om aan te melden (0499 36 59 59)

Amaliazorg Kempenhaeve 
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

Advertenties

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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puzzel

Oplossing:

U kunt uw oplossing insturen naar 
e-mailadres info@oirschot-vitaal.org. 

U kunt uw oplossing natuurlijk ook 
inleveren bij D’n Inloop.
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GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

uit de nieuwsbrief van de  

maand december is: 

Martien van Geenen,  

Stapakker 5. 

Hij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloopwinkel.

Wij gedenken hierbij de overleden leden 
van de afgelopen maand: 

	Annie Schilders-van Straten, 
	An de Kroon-van Antwerpen, 
	Toon Aarts en 
	Josje van Aken.

Note: Het bestuur zou het fijn vinden  
als u ons doorgeeft wanneer leden  
zijn overleden, wij kunnen hieraan  
dan aandacht besteden. Ook horen  
wij graag als u bent verhuisd.   

Overleden leden van Oirschot Vitaal


