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‘E
chter zonder toestem­
ming van de gemeente, 
die eigenaar is van het 
pand, kunnen we niet 
vooruit. 

De wagentjes voor ’t Opstapje zijn 
geleverd. Vanaf 7 oktober kunnen 
minder mobiele inwoners van Oirschot 
een ritje boeken voor b.v. een bezoekje 
aan de kapper of de huisarts of om 
boodschappen te doen. We zijn druk bezig 
om voldoende vrijwilligers te vinden 
die chauffeur of planner willen zijn. 

Niet veel ‘nieuws’, 
wel heel actief
Door Bart van Straten

‘Veel nieuws valt er op dit moment niet te melden. 
We wachten nog steeds op goedkeuring van de 
gemeente om de tussenmuur tussen de twee 
achterste leslokalen te vervangen door een mobiele 
schuifwand. In een van de twee helften zal dan een 
mobiele keuken geplaatst worden met de bedoeling 
dat we daar samen gaan koken en eten.’
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Hoe meer we er hebben hoe minder de kans is op rituitval 
in geval van verhindering van een van de chauffeurs.  
Ook zijn we bezig om een afdak boven de wagentjes 
te realiseren. Er zijn er twee ochtenden gepland voor 
rijinstructie aan de chauffeurs. Geen overbodige luxe.  
De draaicirkel is best groot en er zit geen stuur­
bekrachtiging op. Even oefenen met inparkeren dus. 

Dinsdag van 11.00 tot 12.00 kunnen mensen terecht die 
hulp willen hebben met hun mobiele telefoon of tablet. 
Harrie van Straten is dan aanwezig om u te helpen met 
vragen over of problemen met deze apparaten. Misschien 
is niet alles meteen oplosbaar maar de meest voorkomende 
zaken kunnen hopelijk wel opgelost worden.

Vanaf 1 oktober is de stoelgym en de stoelyoga gratis voor 
leden van Oirschot Vitaal. Dit geldt voor een periode van 
3 maanden. Daarna zal worden bekeken of dit blijvend is 
of dat er toch een vergoeding gevraagd zal gaan worden. 
Hierover krijgt u nog nader bericht.

Hopelijk kan ik u de volgende keer melden dat de 
verbouwing in volle gang is. Kunnen we voor de kerst toch 
nog een paar keer gezellig samen koken en eten.‘   

Mededeling van de redactie

W
ij verzoeken u om kopij voor de 
Nieuwsbrief uiterlijk per 1e dag  
van de maand aan te leveren dus per  
1 oktober, 1 november en 1 december.   

Attentie
Door de 

evenementen- 
commissie

Denkt 
u aan de 
volgende 
data t.w.:

	 Culturele Middag op 9 oktober

	 Bloemschikken op 21 en 22 oktober  
(tevoren aanmelden)

	 Modeshow Marion Mode op 23 oktober
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woensdag 1 okt	
biljart	 hele dag

gym 2 groepen	 09.00-12.00

wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45

kienen	 13.30-16.00

keezen	 13.30-16.00

donderdag 2 okt	
biljart	 hele dag

breiclub	 09.30-11.30

kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 3 okt	
biljart	 hele dag

wandelen (Nordic)	 09.00

koersbal	 09.30

bridge	 13.00

fietsen Jan & Jo	 11.00

dinsdag 7 okt	
biljart	 hele dag

jeu de boules	 hele dag

woensdag 8 okt	
biljart	 hele dag

gym 2 groepen	 09.00-12.00

wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45

kaarten	 13.30-16.00

donderdag 9 okt	
biljart	 hele dag

breiclub	 09.30-11.30

culturele middag	 13.00

vrijdag 10 okt	
biljart	 hele dag

wandelen (Nordic)	 09.00

koersbal	 09.30

bridge	 13.00

fotoclub oirschot	 09.15-11.30

dinsdag 14 okt	

biljart	 hele dag

jeu de boules	 hele dag

handwerkclubje	 13.30-16.00

woensdag 15 okt	
biljart	 hele dag

gym 2 groepen	 09.00-12.00

wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45

kienen	 13.30-16.00

keezen	 13.30-16.00

donderdag 16 okt	
biljart	 hele dag

breiclub	 09.30-11.30

kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 17 okt	
biljart	 hele dag

wandelen (Nordic)	 09.00

koersbal	 09.30

bridge	 13.00

fietsen Jan & Jo	 11.00

dinsdag 21 okt	

biljart	 hele dag

jeu de boules	 hele dag

bloemschikken	 19.00

woensdag 22 okt	
biljart	 hele dag

gym 2 groepen	 09.00-12.00

wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45

kaarten	 13.30-16.00

bloemschikken	 10.00

donderdag 23 okt	
biljart	 hele dag

breiclub	 09.30-11.30

fietsen Frans	 11.00

modeshow Marion	 10.00 

vrijdag 24 okt	
biljart	 hele dag

wandelen (Nordic)	 09.00

koersbal	 09.30

bridge	 13.00

dinsdag 28 okt	

biljart	 hele dag

jeu de boules	 hele dag

handwerkclubje	 13.30-16.00

woensdag 29 okt	
biljart	 hele dag

gym 2 groepen	 09.00-12.00

wandelen 5 km	 09.30

wandelen 10 km	 08.45

kaarten	 13.30-16.00

donderdag 30 okt	
biljart	 hele dag

breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 31 okt	
biljart	 hele dag

wandelen (Nordic)	 09.00

koersbal	 09.30

bridge	 13.00

leeskring	 09.30-11.30

oktober 2025

activiteiten
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‘D
e kerstmarkt in Leuven 
is een van de oudste 
kerstmarkten in België. 
Het heeft een prachtige 
authentieke sfeer en 

is beroemd om zijn streekproducten en 
traditionele lekkernijen. Er staan ruim 
140 kraampjes met geschenken die u 
nergens anders kunt vinden. Ze zijn zeer 
divers en komen niet alleen uit België 
maar u vindt er ook handgemaakte 
spullen uit Polen, Zweden en Spanje. 
Naast de kerstmarkt is het historisch 
museum van Leuven, dat ook zeker de 
moeite waard is om te bezoeken. Het is 
namelijk ook geheel in kerstsfeer gehuld.

Deze reis vindt plaats op 

woensdag 17 december 2025. 

Vertrek om 9.30 bij de Stoelendans, 
waarna we op pad gaan naar een heerlijk 
kopje koffie of thee(2)  met gebak. Daarna 
vervolgen we de tocht naar centrum 
Leuven. Hier stappen we uit en kunnen 
we gaan rondstruinen op de markt. U 
moet zelf voor uw lunch zorgen op deze 
dag maar dat zal geen probleem zijn, want 
op de markt is er altijd wel iets te vinden.
Rond 16.30 uur verzamelen we weer en 
gaan we op weg naar een lekker drie 
gangen diner. Omstreeks 20.30 uur zullen 
we dan terug zijn in Oirschot.
Jullie gaan toch ook mee naar deze mooie 
kerstmarkt? Opgave via bijgevoegd 
inschrijfformulier.’   

Kerst in Leuven
‘De reis “brouwen en bewaren” kon helaas geen  
doorgang vinden. Daarom hebben we voor u een  
mooie dagtocht naar de Kerstmarkt in Leuven  
ingepland.’

Door de evenementencommissie

winterreis
De prijs 

voor deze reis 
is € 72,-  per 

persoon.

er op uit

De data van Jan en Jo  
van Overbeek zijn:
Fietsen in 2025 georganiseerd door  
Jan en Jo van Overbeek. Vertrek om  
11.00 uur bij D’n Inloop. Meestal op de 
eerste en derde vrijdag van de maand.
Afstand 40 tot 50 km met halverwege  
een eventuele lunchstop. Kosten zijn 
voor eigen rekening.
De data zijn: 3-17 okt.
Voor eventuele verdere inlichtingen  
bel Jan van Overbeek 0499 57 23 13  
of 06 12 18 54 13.

De data van Frans Traa zijn:
Wij fietsen op de 2de en 4de donderdag 
van de maand. Vertrek bij D’n Inloop. 
Wij hopen jullie weer te zien op onze 
fietstochtjes. De afstand is 30 tot 45 km 
met een koffie/thee stop voor eigen 
rekening.
De datum is: 23 okt (9 okt vervalt i.v.m. 
de Culturele Middag).
Tel. 0499 57 30 74 of 06 18 57 43 59.

Wij hopen jullie weer te zien op onze 
fietstochtjes. De afstand is 30-45 km  
met een koffie/thee stop voor eigen 
rekening.   

Fietsen
Er gaat dit  
seizoen nog een  
aantal keren  
gefietst worden  
samen met  
Frans Traa  
en Jan en Jo 
van Overbeek.
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Aanmeldformulier Kerst in Leuven
Heer/Mevrouw	 (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Telefoon contactpersoon (belangrijk!):

Lid van Oirschot Vitaal:   Ja/Neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Banknummer IBAN:

Voor akkoord:	

Oirschot, 	 (Datum)

Naam

Handtekening

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

‘O
nze vrijwilligers 
zijn niet medisch 
opgeleid en daarom 
verzoeken wij u indien 
u medische problemen 

heeft, moeilijk ter been bent of een 
elektrische rolstoel gebruikt niet op deze 
activiteit in te schrijven.
In zo’n geval kunt u beter voor de 
Zonnebloem kiezen daar zij wel medische 
begeleiders heeft.
Rollators kunnen wel mee! 

Aansprakelijkheid:  
Deelname geschiedt voor  
eigen rekening en risico!’

Machtiging
Door Oirschot Vitaal zal het verschuldigde 
bedrag van € 72,- ongeveer 10 dagen vóór 
aanvang van de reis worden afgeschreven 
van de door u vermelde bankrekening. 
Indien u echter op 17 december 
verhinderd bent en niet mee kunt gaan 
is restitutie van genoemd bedrag niet 
mogelijk gezien de reservering die wij 
hebben moeten doen bij EMA.  
Door het plaatsen van uw handtekening 
geeft u aan hiermede in te stemmen! 
Bij het niet doorgaan van de reis zal dit 
machtigingsbewijs worden vernietigd.

Met het plaatsen van uw handtekening 
gaat u akkoord dat uw gegevens worden 
opgenomen in de ledenadministratie
van Oirschot Vitaal en Seniorenvereniging 
Brabant-Zeeland. Deze gegevens zijn 
conform de AVG, welke vanaf 25-05-2018 
van toepassing is. Zowel Oirschot Vitaal 
als Seniorenvereniging Brabant-Zeeland 
hebben hiervoor een privacyverklaring.   

Winterreis 
Kerst in Leuven
Door de evenementencommissie

aanmeldformulier
Opstapplaats:  

“De Stoelendans” 
(voorheen de Enck) 

St. Jorisstraat
Oirschot

Opstaptijd: 

09.30 uur

Verwachte 
thuiskomsttijd:

ca. 20.30 uur

Bij de reissom  
is inbegrepen: 

Vervoer per  
luxe touringcar,  
1 kopje koffie of  
thee met gebak  

en een
 3 gangen diner.



Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”

Advertenties

Eten wat de pot 
schaft voor 65+
Elke dag om 12.30 uur 
3-gangenmenu voor 
€13,25 
Een verrassingsmenu van 
soep, een hoofdgerecht en 
een toetje.

Omdat samen eten 
gezelliger is. 

Bel de receptie om aan te 
melden (0499 36 59 59)

–  Maandag t/m vrijdag:  
op dezelfde dag  
voor 9.00 uur 's morgens

–  Weekend en feestdagen: 
op de vrijdag ervoor  
voor 12.00 uur

Amaliazorg Kempenhaeve
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'
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‘D
e stichting 
Kringloopwinkel is 
een goed lopende 
organisatie die 
inmiddels in de 

Oirschotse gemeenschap is ingeburgerd. 
De handel in de diverse materialen en 
goederen brengt een meer dan bevredigd 
resultaat in het geldlaatje. Dit dankzij 
de onvermoeibare inzet van onze 
vrijwilligers op elk vlak.

Het resultaat van de stichting 
wordt op het einde van het 
kalenderjaar opgedeeld in 
twee delen, te weten een 
klein deel voor de stichting 
zelf en het grootste deel voor 
seniorenvereniging Oirschot 
Vitaal. Het kleine deel ten 
behoeve van de stichting wordt 
gebruikt voor de continuïteit 
van de stichting , zoals duurzaamheid-
onderhoud en de diverse voor langere 
termijn gedane investeringen.

NU KOMT HET:
Het overgrote deel van het resultaat 
komt ten goede aan seniorenvereniging 
Oirschot Vitaal zodat het negatieve 
resultaat wordt gecompenseerd.  
Dit negatieve resultaat is ontstaan 
doordat er een aantal activiteiten worden 
ontplooit waarbij, simpel gezegd, “geld 
bij moet”.  Daarnaast is de contributie 
welke bij onze leden wordt geïnd niet 
voldoende om dit negatieve resultaat 
te compenseren. Het grootste deel van 
de contributie wordt afgedragen aan 
het overkoepelende Senioren netwerk 
Brabant – Zeeland.

Zoals u ziet zijn de stichting en de 
seniorenvereniging stevig aan elkaar 
gekoppeld, met de conclusie dat onze 
vrijwilligers een belangrijke bijdrage 
hierin leveren. In de afgelopen jaren is 
telkens, met tussenpozen, een beroep 
gedaan op u, de leden, om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan bij de vereniging 
( de Ontmoeting) en de stichting 
(Kringloopwinkel).

Echter dit is nog niet 
voldoende. Komen er geen 
nieuwe vrijwilligers bij dan 
is de consequentie dat de 
vele activiteiten niet meer 
haalbaar zijn of alleen met 
een (grotere) bijdrage van de 
leden. Daarnaast is de bijdrage 
van de leden, de contributie, 
niet meer voldoende en zal 
verhoogd moeten worden. 

Helaas is de portemonnee van onze leden 
niet altijd voldoende gevuld om deze 
contributie te voldoen. 

De bijdrage die u als vrijwilliger levert, 
kan bestaan uit verschillende items.  
Als u een paar uur, halve dag of misschien 
wel een hele dag in uw overvolle agenda 
kunt vrijmaken dan kunnen wij  
(als stichting en vereniging) de kosten 
laag houden en voor alle leden leuke en 
interessante activiteiten ontplooien.

U kunt altijd een van de Bestuursleden 
benaderen (zie de colofon op pagina 2 
van deze Nieuwbrief) voor informatie. 
Schroom niet, het is voor iedereen een 
kans om de vereniging en stichting te 
helpen.’    

Verzoek Oproep Noodkreet!
‘Het is allemaal maar terug te brengen naar een 
woord, maar toch…’

Door Harry Rutten, penningmeester Oirschot Vitaal 
en Stichting Kringloopwinkel

help

Als u een paar 

uur, halve dag 

of misschien 

wel een  

hele dag kunt 

vrijmaken ...
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‘Z
elfs een Romeins 
bouwwerk daar achter 
maakte deel uit van dit 
centrum dat aan een 
Romeinse weg gelegen 

was. Helaas brak er een tijd aan van 
overvloedige regenval die hier het 
wonen onmogelijk maakte. De mensen 
zochten het hogerop en verhuisden 
naar de hogere heidegronden waar ze nu 
nog wonen. Deze kernen lagen echter 
zo ver uit elkaar dat bestuurlijk contact 
moeilijk was. Een scheiding kon niet 
uitblijven, Oirschot en Best werden  
twee gemeenten. 

Nu willen moeder en dochter toch weer 
familie zijn en richten een familiediner 
aan. In orde, de kanidassen waar Best  
zo rijk van werd leveren niets meer op. 
Dat kun je op je klompen aanvoelen.  
De arme zandgronden van Oirschot 
werden ontgonnen en er verschenen 
grote boerenbedrijven.

Maar nu verder. Oirschot heeft het  
gemeentehuis al voor de sloop 
aangeboden. Al eerder heeft Oirschot 
hoger en voortgezet onderwijs aan Best 
geschonken. Best heeft een treinstation. 
Beide gemeenten hebben een kanaal 
maar Oirschot heeft een haven. Alles bij 
elkaar, hoe ziet de toekomst eruit. 

De toekomst
De veevoederfabriek dreigt de langste tijd 
gehad te hebben want steeds meer boeren  
leveren hun bedrijf in voor woningen, 
industrie of terug naar de natuur. 
Hier bouwen we een nieuw centrum.  

Om veilig te wonen als er opnieuw 
hoogwater komt zoals tweeduizend jaar 
geleden bouwen we op een platform. 
We beginnen met een vloer van tien 
hectaren. Dit platform wordt gebouwd 
op verschillende hoogten van drie 
tot acht meter op palen. Hieronder is 
het uitermate geschikt om te dienen 
als parkeerplaats. Bij hoog water 
kan het dienen als aanlegplaats voor 
waterscooters.  Parkeerprobleem is 
opgelost. Ook kan hier geladen en 
gelost worden voor de bovengrondse 
winkels. Behalve bovengrondse 
winkels verschijnen hier ook kantoren, 
restaurants, cafés en woontorens.  
En natuurlijk het nieuwe gemeentehuis 
van Oirschot, Best, OWM-Beers en 
Spoordonk. Een nieuwe naam is gauw 
gevonden. Oirschot was de hoofdplaats 
van het ‘Kwartier Kempenland’ en dus 
wordt de nieuwe naam ‘Kempenland’  
in de volksmond ‘De Kempen’. 

Om dit nieuwe centrum gemakkelijk 
te kunnen bereiken worden er 
ondergrondse snelbusdiensten 
aangelegd van het station naar het 
nieuwe centrum en verder naar 
Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers 
en Westelbeers met aftakkingen naar 
Spoordonk. Een andere lijn gaat vanaf 
het centrum naar het station en De Vleut. 
Ook komen er diverse bovengrondse 
sneldienstverbindingen met monorail, 
bijvoorbeeld boven de Oirschotse heide 
waar we dan neer kunnen kijken op 
de schijngevechten en luisteren naar 

column

De Visionair
‘Een kleine tweeduizend jaar geleden  
lag het centrum van Oirschot-Best  
waar nu de veevoedertoren langs de  
Bestseweg staat.’

Door Jacques van de Ven

Alles bij elkaar, 

hoe ziet  

de toekomst  

eruit?

»
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het kanonnengebulder van de Oirschotse 
militairen. Niet geheel bijkomstig is 
het dat deze monorail door defensie 
betaald wordt omdat ze kan dienen als 
oefenproject voor parachutespringers 
en oefendroppings voor voedsel in 
noodgebieden. De mono gaat ook naar 
de vliegbasis en station Eindhoven om 
manschappen snel van de legerplaats 
naar trein en vliegtuig te kunnen 
vervoeren.

De voorzieningen in centrum Kempen­
land worden aangepast. Zo zal het 
regenwater worden opgevangen in 
ondergrondse kelders om na simpele 
zuivering te dienen als drinkwater. 
Er zal in samenwerking met de 
technische universiteit een replica 
van de vroegere windmolen gebouwd 
worden om de nodige stroom op te 
wekken. Alle gebouwen zullen verplicht 
voorzien worden van zonnepanelen 

op daken en gevels.  De veevoedertoren 
zal in samenwerking met de 
landbouwhogeschool geschikt gemaakt 
worden voor verticale tuinbouw. 

Deze ontwikkeling van een stads’ centrum 
is niet van de eenentwintigste eeuw. 
De Romeinen hadden al ondergrondse 
wateropslag, de zogenaamde citernen.  
De Romeinen deden al aan gewasverede­
ling. De Romeinen hadden al intensieve 
veehouderijen. De Romeinen bouwden al 
aquaducten, nu kan een weg onder het  
kanaal door nog steeds niet. De Romeinen 
noemden onze streek Campina wat 
‘woeste grond’ betekent maar het 
nieuwe centrum met kenmerkende 
bouwelementen als atrium, loggia’s en 
patio’s zal de woeste grond onder zich 
verbergen.

Een visionair, 
uit Oirschot, Kempenland.’  

De veevoeder-

toren zal 

in samen-

werking met 

de landbouw-

hogeschool 

geschikt 

gemaakt 

worden voor 

verticale 

tuinbouw.

Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpuntoirschot.nl

Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij het ouder worden. Het kan 
best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. Daarom is er 
SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke hulp, advies 
en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.
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‘O
p al deze vragen willen 
we u in een voordracht 
van een drie kwartier 
proberen een antwoord 
te geven. Er zal ruime 

gelegenheid zijn om uw vragen te stellen.

Deze zal worden gehouden op 
donderdag 2 oktober, aanvang 14.00 
uur Gezien het aantal plaatsen is het 
noodzakelijk dat u zich aanmeldt. 
Gebruik hiervoor het formulier in 
deze nieuwsbrief en lever dat in bij 
de D’Inloop. Laat deze kans niet 
voorbijgaan! 

Uiterlijk 28 september a.s. inleveren  
of opsturen naar D’n Inloop,  
de Vier Uitersten 17, 5688 BN Oirschot.’   

‘De boodschap dat u moet overstappen komt nu 
regelmatig voorbij. Wat betekent dit voor u? Welke 
mogelijkheden zijn er? En wat is dan de beste 
keuze?’

Door Gert de Groot

cursus
Windows 10 en Windows 11, wat moet ik?

‘O
nlangs is het nieuwe informatiepunt van 
Oirschot Vitaal in gebruik genomen.  
Allerlei informatie over onderwerpen, 
die voor senioren van belang zijn, is nu 
overzichtelijk samengebracht. 

U vindt hier allerlei folders en brochures, de maandelijkse 
ledenbladen en inschrijfformulieren voor cursussen,  
reizen, gymmen, bloemschikken, etc. Indien gewenst kunt u 
deze ter plekke invullen en meteen in de brievenbus stoppen. 
Net zo gemakkelijk!’  

Ingebruikname informatiepunt

Door Simon van der Steen

Inschrijfformulier Windows 10 en Windows 11
Heer/Mevrouw	 (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummers:

E-mailadres:

Roepnaam:

Datum inschrijving:

	

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!
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‘H
et aanbod van 
boeken is de laatste 
jaren dusdanig 
gegroeid, dat we 
regelmatig grote 

hoeveelheden boeken moeten afvoeren. 
Dat vinden we erg jammer, vooral omdat 
is gebleken dat men steeds meer gaat 
lezen als vrijetijdsbesteding. Romans 
zijn de hoofdzaak, maar ook informatieve 
boeken, kinderboeken, ‘Engelse’ boeken en 
soms antiquarische boeken vinden vaak 
hun weg naar belangstellende lezers.

In dezelfde ruimte is ook een hoek 
ingeruimd voor schilderijen en diverse 
lijstwerk. Omdat het aanbod hiervan 
ook steeds groter wordt, worden deze 
vaak verplaatst naar de gangen waar ook 
de boekenrekken staan opgesteld. Dit 
zoekt ongemakkelijk voor beide groepen 
belangstellenden.

In het midden van de ruimte staat een 
grote leestafel. Deze wordt wekelijks 
gebruikt door enkele dames die 
enthousiast zitten te breien of haken. 
Op de andere dagen worden de tafels 
gebruikt door mensen die alvast een boek 
willen doorkijken of een praatje met 
elkaar willen maken.

Het bestuur heeft 
onlangs besloten de 
ruimte anders te gaan 
indelen om zodoende 
meer ruimte te 
creëren voor de 
boeken. Daarom zal de 
hoek met schilderijen 
worden verplaatst 
naar de aanpalende 

ruimte, waar momenteel speelgoed, 
spellen en geluidsdragers worden 
uitgestald. Ook de grote leestafel zal 
verdwijnen; hiervoor komt een kleinere 
tafel terug, zodat lezers toch even een 
boek kunnen inzien. 

Met de dames van de brei- en haakclub 
is afgesproken dat ze gebruik gaan 
maken van de ontmoetingsruimte in 
het verenigingsgebouw. Misschien iets 
minder gezellig omdat er minder te 
‘buurten’ is met klanten uit de winkel!
De vrijgekomen ruimte zal worden 
opgevuld met extra rekken, zodat het 
boekenaanbod verder kan worden 
vergroot. 

Door de verplaatsing van de schilderijen 
en lijstenhoek naar de andere ruimte 
zullen daar ook aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Ook hier worden extra 
rekken bijgeplaatst. Hoe dat we deze gaan 
vullen is nu nog niet helemaal bekend, 
maar zeker is wel dat we ook hierdoor 
extra ruimte krijgen, zodat we nog meer 
spullen kunnen verkopen, een reden 
om straks zeker eens een keer te komen 
kijken. We laten het jullie weten wanneer 
we klaar zijn met de aanpassingen.

Al met al kan het even voor overlast 
zorgen in de winkel, maar we doen ons 
best om het ongemak zoveel mogelijk te 
beperken.’    

Aanpassingen kringloopwinkel
‘Onze ‘bibliotheek’, de ruimte waarin onze boeken 
staan uitgestald wordt te klein.’

Door Simon van der Steen

nieuw
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‘V
oorzichtig in die zin, 
dat slechts een klein 
aantal notabelen, 
de aristocratie van 
Marseille en dan 

nog alleen de dames zich waagden aan 
de heuse Franse taal. Zij spraken het 
onderling, tijdens het flaneren op de 
kade van de haven van Marseille, nu 
de Vieux Port genoemd.  Iedereen was 
erg terughoudend, de voor hun land 
‘normale’ Franse taal te spreken.  
En beetje bij beetje is men de Franse +taal 
gaan invoeren maar het werd een eigen 
Marseillaanse creatie. De Marseillanen 
spreken nog steeds hun eigen Frans.  
Een Frans, waarvan veel woorden aan het 
eind worden vervormd tot een soort van 
g-klank ,waar ook nog vaak een verloren 

letter “e” achteraan 

bungelt.  
Een taal dus, waar de gewone Fransman 
nog altijd een beetje lacherig over doet.

Ze bezingen hun stad in alle toonaarden 
en Tino Rossi is daar het prachtige 
voorbeeld van. De taal, de roddels, de 
straatjes en pleintjes; welke Franse 
zanger heeft ze niet bezongen. Er zijn 
vele verhalen over Marseille geschreven 
en de ziel van de Provence, de liefde 
ervoor dringt daarin door tot in de 
kleinste details. Met passie en humor 
vertellen ze elkaar de verhalen en 
legendes, waarbij ze niet schromen hun 
eigen draai er aan te geven. We moeten 
het wel met een flinke korrel zout 
nemen, want de Marseillaan houdt van 
overdrijven. 

Zo gaat het verhaal van  
“Het Sardientje van Marseille”
Een sardientje, een klein visje; zilver, 
blauwgrijs van kleur, zou de poort,  
de sluizen, van Marseille in de 18e eeuw 
hebben geblokkeerd.
De prachtige boot “Le Sartine” maakte 
onderdeel uit van een grote vloot van 
Marseille. Tijdens een gevecht met een 
vijandelijke vloot, naar men zegt een 
Spaanse, werd de Sartine, de trots van 
Marseille, bijna tot zinken gebracht door 
de vijand. De woedende Marseillanen 

wilden het imposante schip verslepen 
en de haven van Marseille 
binnen loodsen.

Zo gezegd, zo gedaan, maar 
zij hadden niet voorzien, 
dat het enorme vaartuig 
nooit de haven zou binnen 
kunnen varen. Toch hielden 

ze vol en wilden ‘hun’ schip 
perse de haven van Marseille 
met veel bravoure binnen 
loodsen. Dat was natuurlijk 

een hachelijke onderneming 
en het enorme schip bleef 
dan ook steken, vlak voor de 
haven, waar het de toegang 
blokkeerde. Daar heeft het 

schip nog heel lang gelegen. 

“Le Sartine” 

had tijdens 

de vlootslag, 

de haven van 

Marseille 

geblokkeerd.

verhaal

Marseille
‘Marseille heeft altijd een prominente plaats 
ingenomen in de Provence. De Marseillanen zijn trots 
op hun stad en hun taal. Zij hebben heel lang alleen 
maar Provençaals gesproken en pas rond 1540 
begon men voorzichtig het ‘echte’ Frans te spreken.’

Door Mildred Zijlstra

»
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In de stad deden zich inmiddels allerlei 
verhalen de ronde en iedereen maakte 
er zijn eigen versie van. Het ene verhaal 
was nog mooier en uitgebreider dan het 
andere. “Le Sartine” werd het “Sardientje”, 
en zo ontstond de legende, dat een 
sardientje, het kleine visje, tijdens de 
vlootslag, de haven van Marseille had 
geblokkeerd. De geschiedenis heeft nooit 
verteld hoe lang de poort van Marseille 
geblokkeerd is geweest. 

Marignane
Marignane is een piepklein dorpje net 
even buiten Marseille, maar het grote 
vliegveld van Marseille draagt eveneens 
de naam Marignane.
Men zegt, dat in 1952 en1954 op het 
vliegveld van Marignane, dus twee maal 
vliegende schotels zijn gesignaleerd. 
Kennelijk een favoriete plek voor 
Marsmannetjes om daar te landen.
Het was in de nacht van zondag op 
maandag 27 oktober 1952 dat de douane 
beambte Gabriel Gauchignard, een 
lichtgevend object waarnam.  
In eerste instantie dacht hij dat het 
licht afkomstig was van een vallende 
ster. Ook dacht hij nog even dat het 
misschien kon gaan over het zojuist 
opgestegen koeriersvliegtuigje Nice 
Parijs. Maar in een totale stilte zag hij 
het object naar beneden vallen waar het 
op de grond terecht kwam vlak naast een 
groot gebouw. Een soort meteorologisch 
instituut. Met zijn sandwich ham en 
kaas nog in zijn hand holde de douanier 
naar de plek waar hij vermoedde dat 
het object was neergekomen. Hij bleef 
als aan de grond genageld staan, want 
hij kon zijn eigen ogen niet geloven. 
Voor zich zag hij een enorme machine 
in de vorm van een metalen rugbybal! 
Het ‘instrument’ was uitgerust met vier 
verlichte patrijspoorten. De machine was 
minstens vijftig meter lang.  
Hij zag dat de lichten werden gedoofd 
en in een vonkenregen verdween het in 
een flits. De in allerijl gewaarschuwde 
medewerkers van het vliegtuigveld, 
kwamen te laat ter plekke en moesten 

het slechts doen met het verslag van  
de ontdane douanier.
Twee jaar later, op 4 januari 1954, was 
brandweerman Chesnaux aan zijn 
avondronde begonnen.
Plotsklaps zag hij vanuit het westen 
een vreemd object naar beneden komen 
en de grond raken. Het stuiterde zacht 
en stopte. De man rende naar een 
nabijgelegen gebouw, pakte de telefoon 
en waarschuwde de officier van dienst in 
dat deel van het werkgebied. Die kwam  
ter plekke met een zaklantaarn en 
bescheen de aangewezen plek, waar 
de brandweerman het object naar 
beneden had zien komen. Het object 
was inmiddels verdwenen, tot grote 
teleurstelling van de brandweerman. 
De volgende dag werd een grootscheeps 
onderzoek op de bewuste plek ingesteld. 
Men ontdekte enkele metalen staven 
van ongeveer 15 centimeter lang met 
een kleine bal aan het uiteinde. Het hele 
verhaal werd uiteindelijk afgedaan,  
dat het de resten waren van bellen van 
de schapen die deze om hun nek hebben 
en die ze waarschijnlijk verloren hadden. 
We kunnen ons de grote teleurstelling 
van de brandweerman voorstellen die 
toch werkelijk het bijzondere object 
naar beneden had zien komen op zijn 
avondronde.

De beide verhalen, zowel dat van 1952 als 
1954, vormen veel overeenkomst, maar het  
is gebleven bij de waarnemingen van deze 
beide heren. De vraag zal altijd blijven... 
wat hebben zij werkelijk gezien?’   

In 1952 en1954 

zijn op het 

vliegveld van 

Marignane, 

twee maal 

vliegende 

schotels 

gesignaleerd. 
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‘D
e start heb ik niet 
meegemaakt, die was 
op de Eindhovense 
dijk. Toen ik in 2005 
startte hadden we 

op de Heuvel een lokaal met 8 (oude) 
computers, beschikbaar gesteld door 
de Rabo bank en voorzien van het 
programma Babbage. De cursisten 
konden, ieder op eigen tempo, zo wat 
vertrouwd raken met de werking van 
hun computer thuis. Intussen lanceerde 
Microsoft Windows XP, wat in die tijd  
een enorme stap voorwaarts betekende. 
Gelukkig konden we door een donatie 
van Microsoft over Windows XP 
beschikken en onze systeembeheerder, 
Cees Verkooijen, ging aan het werk om dit 
op de oude pc’s te installeren. 
 
Een aantal van de docenten had de wens 
om gelijktijdig de opstelling te wijzigen 
in een meer klasgerichte opstelling in 
plaats van de carré-opstelling. Ik kon een 
bezoek arrangeren aan het leslokaal van 
het Seniorweb in Eindhoven en direct 
na het bezoek, nog in Eindhoven, deed 
Harry van Nunen de uitspraak. ‘Wat in 
Eindhoven kan, kan in Oirschot ook.’  
En hij doelde op de prima inrichting daar.
Direct na de eerstvolgende bestuurs­
vergadering ging Anton Vennix aan het 
werk en bouwde in twee weken tijd het 
leslokaal om naar de gewenste opstelling. 
Wat een luxe.

Door de nieuwe software wilden veel 
mensen een cursus volgen, waarbij we 
gebruik maakten van de boeken van 

Addo Stuur. Volledig en up-to-date. 
Het aantal cursisten liep steeds verder 
op en het aantal cursussen werd toen 
begrensd door het aantal beschikbare 
docenten. Het bestuur zocht en vond een 
coördinator in de persoon van Lambiek 
van den Wittenboer. Hij verzorgde vele 
jaren de planning en de aanmeldingen 
van de cursisten, regelde de software en 
deed dat vele jaren, tot het hem niet meer 
mogelijk was.

Zeker in het begin verzorgden Cees en 
ik ieder twee cursussen per week. Het 
aanbod in cursussen en ook het aantal 
docenten breidde zich gestaag uit. Rond 
de 100 aanmeldingen per jaar was geen 
uitzondering. Er zijn zelfs een paar 
seizoenen geweest waar a.s. cursisten 
helaas op de wachtlijst moesten worden 
gezet. Inmiddels werd ook meer aandacht 
geschonken aan fotografie en zeker moet 
hier vermeld worden de succesvolle 
cursus fotobewerken door Nel Hurkmans 
en door Lidy Broekmans. Velen hebben 
daar later veel plezier aan beleefd zoals 
met het maken van kaarten enz.

Met de verhuizing in zicht naar de 
Vier Uitersten konden we opnieuw 
onze wensen kenbaar maken en was 
het dezelfde Harry van Nunen die er 
voor zorgde dat de benodigde middelen 
beschikbaar kwamen voor het huidige 
meubilair. De vraag wie nu trotser 
was na de realisatie van de inrichting 
in het nieuwe leslokaal Harry of de 
docenten is nooit beantwoord. Met de 
komst van de nieuwe software en de 
opkomst van de cursus fotobewerking 
met Photoshop Elements was het 
noodzakelijk om de computers te 
vervangen en voor de tweede keer tastte 
het bestuur in de buidel. Zo konden we 
beschikken over snelle en adequate 
hard- en software. Opnieuw was er veel 
belangstelling voor alle cursussen, 

‘Wat in 

Eindhoven 

kan,  

kan  

in Oirschot 

ook.’

afscheid
Ruim 20 jaar Digitaal Leercentrum
‘Nu door het lage aantal aanmeldingen en de 
plannen van het bestuur met het computerlokaal 
zullen de mogelijkheden voor digitale opleidingen 
drastisch worden beperkt en gaan de gedachtes  
nog wel eens terug naar de afgelopen 20 jaar.’

Door Gert de Groot

»
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waaronder naast Windows, inmiddels 
smartphones, tablets, iPad, Photoshop 
Elements en fotoboek maken op het 
lesprogramma stonden. In het begin 
was vrijwel ieder dagdeel wel bezet voor 
een cursus, evenals de maandagavond 
voor fotobewerking met Photoshop. 
Vanuit deze laatste cursus is de fotoclub 
ontstaan, die inmiddels 12 jaar bestaat. 
Het mereldeel van de leden is lid vanaf 
het begin en komt de tweede vrijdag 
van de maand bij elkaar om foto’s te 
bespreken. De komst van Windows 10,  
waarvoor een grote belangstelling 
bestond, zorgde voor een flink aantal 
aanmeldingen met meerdere lessen per 
week als gevolg.

Helaas is het aantal aanmeldingen sterk 
teruggelopen, een tendens die ingezet 
werd in de corona periode en die daarna 
is voortgezet. Ter vergelijking: in  2019 
waren er 67 aanmeldingen, in 2020 was 
dat teruggelopen naar 43 aanmeldingen  

en in 2025 waren er nog slechts  
14 aanmeldingen. Kortom een sterk 
teruglopende tendens, die ondanks 
alle inspanningen niet viel te keren 
en het einde betekent van het Digitaal 
Leercentrum. Het fraaie computerlokaal 
zal worden ontmanteld en ook voor ander 
gebruik beschikbaar komen.

Aan het eind van deze vogelvlucht over 
20 jaar wil ik iedereen bedanken die dit 
mogelijk heeft gemaakt. Te beginnen 
natuurlijk met alle cursisten, want daar 
deden we het voor. Maar zeker ook de 
collega docenten en dat zijn er in al die 
jaren heel veel geweest. Gezamenlijk 
hebben we de verschillende lessen 
kunnen verzorgen. Tenslotte het bestuur. 
Zij hebben het wel allemaal in materieel 
opzicht mogelijk gemaakt, ook al waren  
we het soms niet met elkaar eens. 
Uiteindelijk zijn door het Digitaal Leer- 
centrum  voor in totaal ca. 900 deelnemers 
lessen verzorgd en mogelijk gemaakt.’   

‘B
ij aankomst koffie met 
gebak. Daarna een 
modeshow van een 
collectie van  recente 
breimode. Als u de 

smaak te pakken heeft kunt u daarna 
naar hartenlust winkelen . Deskundige 
dames staan klaar als u graag hulp heeft. 
Benieuwd naar het productieproces, 
neem een kijkje in het atelier. Moe maar 
voldaan gaan we in de bus die ons brengt 
naar een restaurant in de buurt waar een 
goed verzorgd diner voor ons klaarstaat. 
Gezien het enthousiasme van vorig jaar 
is het raadzaam om op tijd te reserveren. 
Vol is helaas vol. 

De kosten bedragen € 45,- pp.  
Dit bedrag wordt voor leden van  
Beers Vitaal ongeveer 10 dagen  
voor vertrek automatisch geïnd.

Ook leden van andere seniorenvereni
gingen en niet-leden zijn welkom, de 
betaling voor deze reis van niet-leden 
van Beers Vitaal is in overleg met 
Marijke Jaspers. Telefoonnummer  
013 514 37 27.

09.00 uur vertrek vanuit Middelbeers, 
Doornboomplein.

Let op: in verband met de markt op 
donderdag kunt u niet op het plein 
parkeren!! Mogelijk zijn er achter het 
ontmoetingscentrum plaatsen vrij, 
ingang parkeerplaats vanaf  
Hertog Janstraat’  

Marcienne, donderdag 6 november
‘Ook dit jaar bezoekt seniorenvereniging  
Beers Vitaal weer het overbekende Marcienne.  
Wat kunt u verwachten?’

Door Marijke Jaspers, Beers Vitaal

Modeshow 

van een 

collectie 

van  recente 

breimode

Uiteindelijk 

zijn door het 

Digitaal  

Leercentrum   

voor in  

totaal ca. 900 

deelnemers 

lessen 

verzorgd 

en mogelijk 

gemaakt.
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‘Wat kan AI voor ons betekenen?
	Gemak in huis – Slimme apparaten 
kunnen taken uit handen nemen, zoals 
een robotstofzuiger of een thermostaat 
die energie bespaart.

	Gezondheid en veiligheid –  
Een smartwatch kan waarschuwen  
bij een onregelmatige hartslag of zelfs 
bij een val.

	Makkelijker contact – AI kan teksten 
voorlezen, ingewikkelde brieven 
samenvatten of helpen bij vertalingen. 
Dat maakt de wereld toegankelijker.

	Gezelschap – Er bestaan al eenvoudige 
“praatrobots” die eenzaamheid een 
beetje kunnen verlichten.

Wist u dat…
… de eerste spraakherkenning al in de 
jaren ’60 bestond, maar toen maar  
10 woorden kon begrijpen?
… veel tv’s tegenwoordig automatisch 
ondertitelen met behulp van AI, ook bij 
live-uitzendingen?
… slimme horloges zelfs een hartfilmpje  
(ECG) kunnen maken en zo hartritme
stoornissen kunnen opsporen?
… er in sommige verzorgingshuizen in 
Japan robots rondlopen die bewoners 
gezelschap houden of muziek afspelen?
… AI ook leuke toepassingen heeft, zoals 
het herkennen van planten of vogels met 
een foto op uw telefoon?

Waar moeten we voor opletten?
	Privacy – AI-apparaten verzamelen 
vaak gegevens. Het is goed om bewust te 
zijn van wat we delen.

	Digitale kloof – Niet iedereen vindt 
nieuwe techniek makkelijk. Zonder 
goede uitleg kan het juist voor stress 
zorgen.

	Minder persoonlijk contact – AI 
kan handig zijn, maar een robot of 
computer vervangt nooit een goed 
gesprek met een ander mens.

	Afhankelijkheid – Als apparaten of 
internet uitvallen, moeten we ook nog 
zelfredzaam blijven.

Vijf tips om slim om te gaan met AI
1. Begin klein
Probeer één eenvoudig hulpmiddel, 
zoals spraakbesturing op de telefoon of 
automatische ondertiteling bij de tv.
2. Vraag hulp
Kinderen, kleinkinderen of een buur 
weten vaak hoe een apparaat werkt. 
Samen ontdekken is leuker dan alleen.
3. Let op uw gegevens
Vul nooit zomaar persoonlijke informatie 
in. Wees alert bij e-mails of apps die er 
verdacht uitzien.
4. Blijf oefenen
Nieuwe techniek is soms lastig in het 
begin, maar oefening helpt. Net als bij 
fietsen: na een tijdje gaat het vanzelf.
5. Bewaar het menselijk contact
AI is handig, maar een praatje met een 
buurman of vriend blijft minstens zo 
belangrijk.

AI, slimme techniek: vriend 
of vijand voor 50-plussers?
‘Steeds vaker horen we over kunstmatige 
intelligentie (AI). Dat klinkt misschien ingewikkeld, 
maar eigenlijk gaat het om slimme computers die 
ons kunnen helpen in het dagelijks leven. Denk aan 
automatische ondertiteling op de tv, een horloge dat 
uw hartslag meet, of een spraak assistent die het 
licht aandoet.’

Door Henry van den Koedijk

1. Begin klein.

2. Vraag hulp.

3. Let op uw 
gegevens.

4. Blijf 
oefenen.

5. Bewaar 
het menselijk 

contact.

»
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‘E
r was een  
klein beetje 
regen voorspeld  
maar aan deze 
boodschap lieten zich 

gelukkig maar weinigen aan gelegen 
liggen. Sterker nog, het 
gezelschap dat zich voor 
de start verzamelde op  
de parkeerplaats van  
D’n Inloop was 
groter dan ooit en 
bestond maar liefst 
uit 34 enthousiaste 
fietsvrienden en 
vriendinnen.  
Dat beloofde een 
mooie dag te worden. 

Bij het gezelschap 
hadden zich eveneens 

onze voorzitter en een 
van de bestuursleden 
gevoegd. Het was dan 
ook, zoals eerder gezegd,  
een ‘memorabele  

‘Grote Fietstocht.

De organisatoren  
- Frans Traa, Wim van Heerebeek en hun 
beider geliefde wederhelften Zus en Jo -  
hadden namelijk al enige tijd geleden 
aangegeven dat zij na een lange periode 
van 15 jaar de tijd rijp vonden om na 
afloop van dit fietsseizoen de pijp aan 
Maarten te geven, of anders gezegd: om 
ruimte te willen maken voor nieuw en 
jonger bloed. Vandaar dat deze fietstocht 
een toch ietwat gedenkwaardig karakter 
met zich meedroeg.

Als afsluiting van de mooie fietstocht 
werd besloten om nog even aan te leggen 
bij restaurant ‘Vito’ in Middelbeers voor 
het nuttigen van een afzakkertje. Tijdens 
dit laatste oponthoud werden onze 
fietstochtorganisatoren - Frans, Wim 
en Jan alsmede hun echtgenotes - met 
een welgemeend en niet in de laatste 
plaats welverdiend applaus nog eens 
extra bedankt voor hun vrijwillige inzet 
gedurende de afgelopen jaren.’  

Een memorabele ‘Grote Fietstocht’ 
28 augustus 2025

‘Zoals tot een inmiddels reeds gedurende  
jaar en dag uitgegroeide traditie, begonnen  
we ‘s morgens vroeg weer eens met frisse  
moed aan onze jaarlijkse ‘Grote Fietstocht’.’

Door Jan de Vet

verslag

Tot slot
AI is geen verre toekomst meer: het is er 
al. Het kan ons veel gemak en veiligheid 
bieden, maar we moeten ook opletten dat 
we niet afhankelijk of buitengesloten 
raken. Met wat oefening en hulp kan 

AI een waardevolle aanvulling zijn in 
het leven van 50-plussers – zolang we de 
menselijke maat blijven koesteren.

Dit artikel is gemaakt met behulp  
van AI.’   
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‘H
et was nog een 
bediend station.  
De pompbedienden 
liepen met een 
geldtas om hun 

middel, want vrijwel alles werd contant 
afgerekend. Olie peilen, bandenspanning 
controleren, ramen wassen, het hoorde 
allemaal bij de service die gegeven 
werd. We kunnen het ons niet meer 
voorstellen. Op dat tankstation hebben 
we de gekste dingen meegemaakt, waar ik 
af en toe eens iets over zal schrijven.

Op 25 oktober 1973 hebben mijn broer 
Jan en Martien van Nunen dienst. 
Rond sluitingstijd, 11 uur ’s avonds, gaat 
onze Jan de toiletten aan de achterkant 
van het station sluiten. Daar wordt hij 
opgewacht door 2 mannen met een 
dubbelloops geweer dat ze op zijn hoofd 
richten. “Geld” moeten ze hebben. Ze 
drijven Jan naar het voorterrein en die 
roept zijn collega Martien.

De overvallers schrikken omdat ze niet 
verwachten dat er nog een tweede man is. 
Op dat moment ziet Jan zijn kans schoon 
en duwt de loop van het geweer omhoog. 
Een knal en de kogel boort zich in het dak 
van de luifel. De mannen laten het wapen 
vallen en slaan op de vlucht. In een reflex 
pakt onze Jan het geweer op, trekt de 
hendel op scherp en wil op de mannen 
schieten, maar er zit geen kogel meer in.
Meteen daarna stopt er een mevrouw 
met een grote Citroën, een DS. Ze denkt 
dat er iets mis is met haar auto. Jan staat 
haar te woord met het geweer nog in zijn 
handen. Ze moet gedacht hebben dat ze in 
het wilde westen was.

Binnen de kortste keren staat heel de 
zaak op zijn kop: politie, recherche met 
speurhonden. Zelfs een officier van 
justitie, omdat er geschoten is. Die roept 
Jan even apart: “Ik moet eens met jou 
praten, want als jij die man in zijn rug 
had geschoten...”.’   

Orskot vruuger

Afbeelding: 

Jan van Zelst 

achter de kassa 

van het tankstation 

Oirschotse Hei

Het wilde westen  
op de Oirschotse hei
‘In de jaren ’70 en ’80 was de familie van Zelst 
eigenaar van het tankstation aan Rijksweg A58 
tussen Best en Oirschot. Toen was de naam 
‘Shellstation Oirschotse Hei’, tegenwoordig heet  
het ‘Shell Kloosters’.’

Door Ad van Zelst

‘Op voorstel van 
Oirschot Vitaal is mij 
de vraag gesteld om 
iedere dinsdagmorgen 
van 11 tot 12 uur in 
de Kringloopwinkel  
jullie vragen te 
beantwoorden 

m.b.t. telefoon(gebruik), tablets, digid, 
computers en andere zaken waar je in 
deze moderne tijden tegenaan kunt lopen. 

Ik ben Harrie van Straten en sinds kort 
als vrijwilliger iedere dinsdag werkzaam 
in de Kringloopwinkel. Dus als je vragen 
hebt loop gerust eens binnen! 

Ik zal misschien niet direct overal een 
antwoord op weten maar met mijn 
jarenlange ervaring en een beetje google 
komen we een heel eind.’  

Even voorstellen…
Door Harrie van Straten
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‘G
eboren in 1958, vlakbij 
het PSV-stadion en 
derhalve fanatiek 
supporter van die club,  
totdat men besloot 

mijn held Willy van de Kuijlen op een 
zijspoor te zetten. Jaren later, toen ze een 
standbeeld van hem hadden neergezet, 
nog wel eens gaan kijken maar de liefde 
was over. Inmiddels alweer 30 jaar Willem 
2 seizoenkaarthouder. Sport blijft voor 
mij zeer belangrijk. Nadat voetballen niet 
meer ging, de Beerse Boys was mijn club, 
verder gegaan met tafeltennis, eerst bij 
BTTC in de Beerzen en nu alweer 40 jaar  
bij Luto in Tilburg. Een andere hobby is  
zingen, vele optredens op de scholen waar 
ik heb gewerkt, op feesten, bruiloften  
en zelfs begrafenissen, bij het zangkoor  
Desnoots, 29 jaar lang met meestal  
2 optredens per jaar, o.a. de opening van 
De Enck in 2004, de Bestemming met 
dirigent Paul van Gorp en met de scholen 
van Vobo, de musical ‘les Miserables’. 

Momenteel bezig met  
de voorbereidingen voor 
een toneelstuk  
met muziek van de 
bekende songwriter  
Ad van den Boogaard op 
14 en 15 November a.s.  
in de Stoelendans  
(even reclame maken!).

Inmiddels met pensioen 
en in februari begonnen 
met het geven van 
conversatielessen 
moderne vreemde talen 
bij Oirschot Vitaal.  
Na een korte 
proefperiode wordt 

dit de komende tijd verlengd met 
beginnerslessen voor Engels en Frans, 
alsmede Engels voor gevorderden.
Na meer dan 40 jaar Middelbaar 
Onderwijs een buitengewoon prettige 
voortzetting van het bezig zijn met taal!

Na de militaire dienstplicht (in Duits
land) ben ik naar Tilburg gegaan voor 
een studie die uitmondde in leraarschap 
en nog wel op mijn eigen school nl. de 
Kempenhorst. Lesgeven met als collega’s 
de docenten waar je zelf les van hebt 
gehad, het was een prachtige tijd in de 
Koestraat en de Karel Doormanlaan, waar 
ik, nadat de school werd afgebroken, nu 
zelf al een 30-tal jaren woon. Na een fusie 
met het HBC in Best langzamerhand 
overgestapt naar de fusiepartner waar 
een VWO-afdeling werd geopend en ik 
de kans kreeg Frans te geven aan Havo/
VWO leerlingen. Op het Heerbeeck 
College heb ik vele functies gehad o.a. 
afdelingsleider onderbouw Havo/VWO en 
Mavo, medezeggen-schapsraadvoorzitter 
en ik heb zitting gehad in een aantal 
onderwijsvernieuwingscommissies zoals 
bij de invoering van het VMBO. De laatste 
15 jaar van mijn loopbaan gaf ik les op 
het Sint-Joris College in Eindhoven. 
Een mooie kans om les te geven aan 
topsporters die ook hun schooldiploma 
moeten halen. De meest bekende leerling 
die ik had is Cody Gakpo, kwam ik toch 
weer terug bij PSV.

Ik ben getrouwd met Mariëtte die op dit 
ogenblik een aantal vrijwilligersbanen 
heeft bij de bibliotheek, het museum 
de Vier Quartieren en bij het Hart van 
Spoordonk. Wij hebben twee kinderen. 
Claire die me heeft opgevolgd op de 
Kempenhorst en Joost die na veel studies 
nu data-analist is. Een heel verhaal toch 
nog geworden. 

Rest mij te zeggen dat er nog plaats 
is voor de cursussen Engels voor 
gevorderden op dinsdagmiddag en 
Frans voor beginners op donderdag
ochtend. U bent van harte welkom!’  

Even voorstellen…
‘De naam is Oudesluijs, Peter Oudesluijs...  
(vrij naar James Bond).’

Door Peter Oudesluijs

taaldocent

Er is nog 

plaats voor de 

taalcursussen.



oirschot vitaal20

‘D
at er  
vanaf  
halver- 
wege de  
17de en  

in de 18de eeuw, toen de  
‘ware’ gereformeerde godsdienst tot  
staatsgodsdienst was verheven, bij ons 
uitbundig kermis is gevierd, kan ik me 
bijna niet voorstellen. De festiviteiten 
van de gilden werden door de autoriteiten 
al met argwaan gevolgd en soms verboden, 
dan moet men alleen al van het woord 
kermis gegruwd hebben. 
Ook koning Willem I en zijn regering 
moeten niet erg gecharmeerd zijn geweest 
van dit vermaak. In september 1834 had 
Oirschot een vergunning aangevraagd 
bij de provincie voor het houden van een 
kermis. De gouverneur van de provincie 
liet echter weten dat hij geen termen 
aanwezig achtte om voor Oirschot een 
uitzondering te maken op het bestaande 
algemene verbod voor het houden van 
een kermis. Of dat algemene verbod iets 
te maken had met de spanningen na de 
Belgische opstand of dat het verbod al 
langer bestond, is me niet bekend. 

Later in de 19de eeuw werd de kermis wel 
weer gevierd, behalve in 1866 vanwege 
een cholera epidemie. Het jaar daarop  
– nog in september - kwam er een voorstel 
van het ministerie Binnenlandse Zaken 
om de kermis weer te schorsen. Na een 
geheime vergadering van Oirschots 
vroede vaderen op 20 september werd 
besloten het evenement toch door te laten  
gaan. Ook 1892 was een jaar dat de kermis  

 
niet doorging wegens een  

epidemie en tijdens de Eerste Wereld­
oorlog was de nabijheid van een veldleger 
de oorzaak dat ons dorp verstoken bleef 
van haar kermis. 

Van de kermissen uit de 20ste eeuw 
zijn verschillende gegevens bewaard 
gebleven. Zo zijn er lijsten met namen van 
kermisexploitanten met hun attracties. 
Daarin valt op dat veel exploitanten uit 
Bergen op Zoom kwamen. Ook kun je 
lezen dat J. Hoefnagels uit Helmond in 
1914 al hier op de kermis stond met zijn 
luchtschommels en zijn draaimolen.  
Ook dat hij bekende niet te kunnen 
schrijven. Verder zitten er brieven tussen 
met protesten, klachten en verzoeken  
om verandering van de bestaande regels. 

Enkele voorbeelden: 
	In 1904 diende cafébaas Somers een 
verzoek in om de kermis te vervroegen, 
vooral met het oog op de dikwijls gure 
herfstdagen. Dat dit niet ingewilligd is, 
weten we. 

	In 1912 wilde de gemeente de kermis 
met twee dagen verkorten. Toen kwam  
er een protestbrief op het gemeentehuis 
van A. van Baar, namens vele inwoners, 
maar vooral namens verenigingen en 
gilden omdat zij hun feesten op de 
kermisdagen hadden afgestemd.  

Kermis in Oirschot
‘Als er een dorpsfeest is dat thuis  
hoort op de mèrt is het wel de  
jaarlijkse kermis.’

Met goedkeuring overgenomen uit  
d’n Herd van heemkundekring Oirschot.  
Tekst Clari van Esch

historie

De 

festiviteiten 

van de gilden 

werden 

door de 

autoriteiten al 

met argwaan 

gevolgd 

en soms 

verboden ...

»
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	In 1924 klaagde J. van Beers namens de 
Boerenbond dat met de kermisdagen 
Oirschot meer en meer overstroomd 
werd ‘met een klasse van volk van het 
minste allooi alsmede van een bende 
schooiersvolk’. Ook over de danstenten 
deed hij zijn beklag omdat die vooral 
geëxploiteerd en bezocht werden door 
het lichte soort volk. En of de gemeente 
daar iets aan wilde doen. -

	In 1925 vroegen enkele cafébazen 
een vergunning voor het maken van 
dansmuziek. Die kregen natuurlijk de 
bekende nul op het rekest. 

Als laatste een lijst van enkele bijzondere 
attracties uit de twintiger jaren van de  
vorige eeuw. Bij sommigen kan ik me niks  
voorstellen: aeroplane, parachute­
caroussel, pariorama, schouwburgtent, 
viszuurkraam, touwtjetrek, hoepla, 
slagmachien (ik vermoed dat dat de  
Kop van Jut is), hypodrome, phototent  
(in 1926 voor het eerst) automobiel
caroussel, spijkersport, vliegende 
bommensport, lijntrek en fotografiesalon.  
Zoek maar uit waar je je kermisgeld aan 
zou willen besteden.’   

S
eptember en oktober 
zijn doorgaans de 
maanden dat appels en 
peren geplukt worden. 
En zit je ergens op 

een terras dan wordt er vaak appeltaart 
geserveerd. Maar ik heb nu het recept 
van een perencake genomen, omdat dit 
ook erg lekker is. 

Bereiding
1.	 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Vet het bakblik in met boter en bestuif 
de binnenkant met bloem

2. 	 Klop in een beslagkom met de mixer 
de boter met een mespunt zout en de 
basterdsuiker romig. Klop er één voor 
één de eieren door.

3. 	 Meng de bloem met het bakpoeder,  
het amandelmeel en de kaneel.

4. 	 Klop in porties de bloem en zoveel 
melk door het eimengsel totdat er een 
glad, dik- vloeibaar beslag ontstaat. 
Schep het beslag in het cakeblik.

5. 	 Schil de peren en snijd of steek het 
klokhuis eruit. Druk de peren met wat 
tussenruimte diep in het beslagcake.

6. 	 Bak de cake in het midden van de  
oven in circa 45 minuten goudbruin 
en gaar (test dit met een satéstokje).

 Laat de cake afkoelen en haal hem 
daarna pas uit de oven.   

Ingrediënten
 	250 gram boter 

 	200 gram bruine suiker  

 	5 eieren

 	400 gram speltbloem                     

 	2 theelepels bakpoeder

 	100 gram gemalen amandelen        

 	 1 theelepel kaneel

 	100-150 ml melk

 	  kleine handperen

Extra nodig
 	mixer

 	cakeblik 24 cm

 	Bereidingstijd: 30 minuten

 	Wachttijd: 1,5 uur

Perencake
‘Helaas was mijn recept 
in het septembernummer 
niet opgenomen wegens 
plaatsgebrek, maar ik 
houd het tegoed tot het 
eind van het jaar, want 
dan wordt het ook vaak 
gegeten.’ 

Door Simon van der Steen

recept

Zoek maar 

uit waar je je 

kermisgeld 

aan zou willen 

besteden.
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Wij gedenken hierbij de overleden leden 
van de afgelopen maand: 

	M.J.C. van Kroonenburg-Roefs, 
	Lenie van Rossum,
	Nettie Smits-Schoenmakers.

Note: Het bestuur zou het fijn vinden  
als u ons doorgeeft wanneer leden  
zijn overleden, wij kunnen hieraan  
dan aandacht besteden. Ook horen  
wij graag als u bent verhuisd.  

Overleden leden van Oirschot Vitaal

‘Z
org en aandacht voor 
mensen die leven met  
een ziekte, die aan huis  
gebonden zijn, is een  
groot goed. Ook in onze  

parochie zien we dit als een belangrijke 
opdracht die voortvloeit uit ons christelijk 
geloof. De leden van de parochiële 
bezoekgroepen proberen daar samen met 
de pastores zo goed mogelijk vorm aan te 
geven, al beseffen zij dat het erg moeilijk 
is om daarmee iedereen te kunnen 
bereiken. 

Omdat juist ook de onderlinge ontmoeting 
van zieken/aan huis gebondenen, 
mantelzorgers, of mensen die op een of 
andere manier getekend zijn door het 
leven heel fijn en bemoedigend kan  
zijn organiseren de bezoekgroepen voor 
hen op:

Donderdag 23 oktober 2025 

om 10.00 uur een Dag van 

Bemoediging bij 

Zalencentrum  `t Zand, 

Bestseweg 52 in Oirschot.

Om de juiste doelgroep voor deze Dag 
van Bemoediging te bereiken vragen 
wij uw medewerking. Komt u of mensen 
in uw buurt of omgeving hiervoor in 
aanmerking, dan zouden wij dat graag 
van u horen.

U kunt zich aanmelden, liefst zo snel 
mogelijk, maar kan tot uiterlijk vrijdag  
10 oktober bij:
 	 Annelies van de Ven-van den Akker

	 tel. 06-53334648

	 MariAnna1G@outlook.com 

 	 Gon Roefs- Smulders, 

	 tel. 571677 of  06-12635244

	 f.roefs6@chello.nl

	
Met vriendelijke groet, mede namens 
pastoor Felie Spooren,  
pastor Wilfred van Nunen,  
kapelaan Berend van de Berg,  
pastor Pauline Vermeulen en  
pastor Leendert Spijkers

De bezoekgroepen van 
geloofsgemeenschap 
St. Petrus en H. Bernadette.’   

Dag van Bemoediging op 
donderdag 23 oktober 2025 
Geloofsgemeenschap 
St. Petrus en H. Bernadette

‘Graag brengen wij het volgende onder uw 
aandacht!’
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‘E
en praatje maken, 
samen een wandeling, 
of voorlezen uit de 
krant of een boek  
– het zijn kleine  

gebaren met grote impact.

VMZ BOS is een stichting die mantel­
zorgers ondersteunt en ontlast en is sinds 
1998 actief in Best, Oirschot en Son en 
Breugel. Onze vrijwilligers ondersteunen 
de mantelzorgers van mensen met een 
chronische of terminale ziekte. Onze 
vrijwilligers bieden een luisterend oor, 
gezelschap en verlichting in de zorg.

VMZ BOS zoekt dringend  
nieuwe vrijwilligers.
Ook nieuwe cliënten blijven van  
harte welkom.

 Wat bieden wij jou als vrijwilliger?
	Een goede match met een cliënt die bij 
jou past. Daarbij rekening houdend met 
jouw voorkeuren.  Het is de bedoeling 
dat het vrijwilligerswerk voor beide 
partijen een goed gevoel oplevert.

	Waardering, warme contacten en 
zingeving.

	Een enthousiast en gemotiveerd 
team en gezellige thema-avonden, 
waarbij je elkaar beter leert kennen en 
ervaringen uit kunt wisselen.  

	Volop ruimte voor jouw wensen en 
ideeën.

Ook als je al vrijwilligerswerk doet, ben je 
welkom om je aan te sluiten bij ons team.

Geef mantelzorgers een 

moment voor zichzelf.  

Jij kunt het verschil maken.

Bel of app ons via 06 - 156 202 62
Of mail ons:  
coordinatoren@vrijwilligemantelzorg.nl 
Mieke Dijker of Trees van Raay nemen 
graag contact met je op!’   

Vrijwillige Mantelzorg Best, Oirschot 
en Son en Breugel (VMZ BOS)

‘Word vrijwilliger bij Vrijwillige Mantelzorg Best, 
Oirschot en Son en Breugel (VMZ BOS) en maak écht 
verschil!’

‘N
atuurlijk wordt  
er gekeken wie  
de meeste punten 
heeft gescoord maar 
de gezelligheid is  

het belangrijkste. Zoals je op de foto  
kunt zien hoef je geen topsporter te 
zijn om mee te kunnen doen. 

Jeu de Boules
‘Op iedere dinsdagochtend zijn een aantal leden 
sportief bezig op een van onze twee jeu de boules 
banen.’

Door Bart van Straten, onze voorzitter

»
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puzzel

vervolg 	
Jeu de Boules

Deze dames zouden het gezellig 
vinden als er meer dames dan wel 
heren mee zouden doen. Er liggen 
immers twee banen waarvan er een 
bijna altijd ongebruikt blijft. Dat is 
zonde. Bekendheid met het spelletje 
is geen noodzaak. Dat kan zo worden 
uitgelegd. 

Iedereen die kennis wil maken met 
het jeu de boules spel of met de spelers 
die al actief zijn op de dinsdagochtend 
is van harte welkom om een keertje 
te komen kijken en een balletje mee 
te gooien. Mocht de dinsdagochtend 
slecht uitkomen kan het ook op iedere 
andere dag. De banen zijn tot ieders 
beschikking. Je moet dan wel zelf wat 
mensen verzamelen om samen mee te 
spelen. Introducees zijn ook welkom. 

Voor introducees zijn er geen extra 
kosten aan verbonden. Dus mocht 
u het gezellig vinden om met een 
buurman/vrouw of vriend/vriendin 
samen mee te doen aan het jeu de 
boulen dan is dat geen probleem.’ 

Iedereen is welkom.

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

uit de Nieuwsbrief van  

de maand september is 

Jeanne van den Hout, 

Merodelaan,

zij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloopwinkel.

Oplossing:

U kunt uw oplossing 
insturen naar e-mailadres 
info@oirschot-vitaal.org 

U kunt uw oplossing 
natuurlijk ook  
inleveren  
bij D’n Inloop.

Kom  
gezellig 

meespelen!


