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‘V
roeger was de letter 
R een belangrijke 
letter die stond 
voor de leefregels 
Rust, Reinheid en 

Regelmaat, wat voor iedereen natuurlijk 
nu nog steeds geldig is maar zeker van 
toepassing is voor ons als ouderen, en  
een belangrijke leefregel om te overleven. 
Ook is de letter ‘R’ een storende factor 
voor veel mensen in het najaar als de 
bladeren gaan vallen. Dat geeft soms  
een rusteloosheid in het hoofd, maar 
voor velen gaat dat wel weer over. 

September 
De ‘R’ is weer in de maand

Door Jan van de Schoot

‘’t Is weer september, dus de ‘R’ is weer in de maand. 
De R van Ruig weer, regenbuien en veel wind.  
Dus moeten we weer aan de vitaminepilletjes.  
Niet alleen de noodzakelijke Vitamine C maar  
aan de vitamine R wel te verstaan.‘

inhoud

nieuwsbrief

»

LOSSE BIJLAGE

Kringloopwinkel

bestaat 20 jaar
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Een andere rusteloosheid in het hoofd  
kan een begin zijn van de ziekte 
Dementie, waar alzheimer de bekendste 
van is, maar voor deze aandoening 
bestaat geen vitamine R , dus is een 
andere letter ‘R’ is hierbij van toepassing 
en dat is van Realiteit en er is geen 
omkeerbare genezing mogelijk hiervoor. 
Deze ziekte die zich vooral sluimerend 
uit door een vorm van vergeetachtigheid, 
vervreemding of communicatieverlies 
met de daaruit voortvloeiende onmacht 
en bijbehorende boosheid en achterdocht. 

Dit heeft overigens geen oorsprong in de 
maand September en de ‘R’ waar ik nu 
over schrijf maar het is wel een ziekte die 
zich de komende jaren onze samenleving 
gaat treffen en waardoor velen van ons 
als ouderen, maar jammer genoeg ook 
veel jongeren geraakt zullen worden en 
hun sociale omgeving zoals familieleden 
en vrienden moeten worden voorbereid 
inzake herkenning en het omgaan 
met deze toch vreemde ziekte waar de 
genoemde leefregels van Rust, Reinheid 
en Regelmaat geen vat op hebben. 
Het is een moeilijke opgave zeker als 

het een naaste betreft die daardoor 
getroffen wordt. In onze gemeente is een 
Platform opgericht om handreikingen 
te geven omtrent omgang met dementie. 
Het Platform Dementievriendelijke 
Gemeente geeft voorlichting op scholen 
en aan organisaties inzake herkenning 
en omgaan met medemensen met 
(beginnende) Dementie. Men moet dan 
denken aan educatie aan jongeren en 
het organiseren van wandelingen met de 
dementerenden en hun mantelzorgers, 
aanverwanten en familie en sinds kort is 
er ook mogelijk om even te beleven hoe 
een dementerende medemens zich voelt 
doormiddel van een z.g. VR-bril wat weer 
de omgang met deze getroffen medemens 
kan helpen. Ook kan een bezoek aan de 
maandelijkse georganiseerde Alzheimer 
cafés waar lotgenoten elkaar ontmoeten 
en zaken behandeld worden rondom deze 
ziekte en U een beeld geven hoe anderen 
er mee omgaan en de noodzakelijke 
acceptatie vorm hebben gegeven zover 
mogelijk is. 

Ondanks dit betoog gaan de blaadjes toch 
echt beginnen met vallen in deze maand 
met de R, en zoals elk jaar zullen we dit 
toch moeten blijven accepteren, wetende 
dat dit niet het ergste is wat ons kan 
overkomen.’   
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colofon
vervolg  

September
De ‘R’ is weer in de maand

W
ij gedenken hierbij 
de overleden leden 
van de afgelopen 
maand: Ria 
Spikmans-Veraa, 

Bert Mathijssen, Frans Pelt,  
Maria Alemans, Hans Jongbloets,  
Stien van Dal - Quinten, Ciska Erven - 
de Bie, Stien van den Akker - Bresser, 
Jac Matheeuwsen, Harrie Machielsen 
en Martien de Kruijf.
Tevens willen wij een eerdere publicatie 
rectificeren t.w. die van Joke Laenen - 
van Kroonenburg.

Overleden leden van onze KBO

Note: Het bestuur zou het fijn vinden 
als u ons doorgeeft wanneer leden 
zijn overleden, wij kunnen hieraan dan 
aandacht besteden. Ook horen wij 
graag als u bent verhuisd.   
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Vrijdag 1 sept
 Wandelen (Nordic) 09.00
  Biljarten hele dag
  Koersbal 09.30
  Bridge 13.00

Maandag 4 sept
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.30-16.00

Dinsdag 5 sept
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag

Woensdag 6 sept
 Biljarten hele dag
  Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Wandelen (5 km) 09.15
  Wandelen (10 km) 09.00
  Kienen 13.30-16.00

Donderdag 7 sept
 Biljarten hele dag
  Kaarten 13.30-16.00
 Breiclub 10.00-12.00

Vrijdag 8 sept
 Bridge 13.00 
  Biljarten hele dag
 Fotoclub KBO 9.15-11.30
  Koersbal 09.30
  Bridge 13.00

Maandag 11 sept
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.30-16.00

Dinsdag 12 sept
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag

Woensdag 13 sept
 Biljarten hele dag
  Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Wandelen (5 km) 09.15
  Wandelen (10 km) 09.00
  Kaarten 13.30-16.00

Donderdag 14 sept
 Biljarten hele dag
  Kaarten 13.30-16.00
  Breiclub 10.00-12.00

Vrijdag 15 sept
 Wandelen (Nordic) 09.00
  Biljarten hele dag
  Koersbal 09.30
  Bridge 13.30

Maandag 18 sept
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.30-16.00

Dinsdag 19 sept
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag

Woensdag 20 sept
 Biljarten hele dag
  Bridge beginners 09.00-11.30
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Wandelen (5 km) 09.15
  Wandelen (10 km) 09.00
  Kienen 13.30-16.00
 Bridge beginners deel 2 19.00-21.30

Donderdag 21 sept
 Biljarten hele dag
  Bridge gevorderden deel 2 09.00-11.30
 Breiclub 10.00-12.00

Vrijdag 22 sept
 Wandelen (Nordic) 09.00
  Biljarten hele dag
  Koersbal 09.30
  Bridge 13.00

Maandag 25 sept
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.30-16.00

Dinsdag 26 sept
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag

Woensdag 27 sept
 Biljarten hele dag
 Bridge beginners 09.00-11.30
  Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Wandelen (5 km) 09.15
  Wandelen (10 km) 09.00
  Kaarten 13.30-16.00
 Bridge beginners deel 2 19.00-21.30

Donderdag 28 sept
 Biljarten hele dag
 Bridge gevorderden deel 2 09.00-11.30
 Breiclub 10.00-12.00

Vrijdag 29 sept
 Wandelen (Nordic) 09.00
  Biljarten hele dag
 Leeskring 9.15-12.00
  Koersbal 09.30
  Bridge 13.00

september 2023

activiteiten
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‘D
e weersvooruitzichten 
zijn prima en de 
verwachtingen zijn 
hoog gespannen. 
Vanwege de (tot veler 

verrassing) grote omvang van de groep, 
wordt uit veiligheidsoverwegingen 
besloten om het gezelschap op te delen in 
drie kleinere groepen die vervolgens in 
colonne, met in achtneming van kleine 
tussenruimtes, achter elkaar aan gaan 
rijden.  

Vol goede moed wordt aldus, onder 
aanvoering van de beide organisatoren, 
Frans Traa en Wim van Heerbeek, 
begonnen aan de avontuurlijke tocht 
door het Brabantse landschap.  
Om de ‘kudde’ goed bij elkaar te kunnen 
houden rijdt Zus Traa, 

zoals gewoonlijk, 
als ‘laatste man’. 
En daarbij heeft 
ze natuurlijk haar 
traditionele fluitje 
paraat om tevens 
het fietsende 
gezelschap 
te kunnen 
waarschuwen 
voor eventueel 
van achteren 
naderend verkeer. 
Veiligheid boven 
alles.

Na ongeveer een uurtje rijden bereiken 
we onze eerste pleisterplaats, prachtig 
gelegen in een bosrijke omgeving nabij 
het ‘Natuurtheater Oisterwijk’ en 
voorzien van de toepasselijke naam: 
‘Boscafé De Rode Lelie’. Daar worden we 
ontvangen met koffie/thee en gebak. Tot 
ieders genoegen (en verrassing) blijkt dat 
deze versnapering ons wordt aangeboden 
door het bestuur van onze KBO.  

Na deze aangename pauze hervatten we, 
omstreeks half twaalf, onze tocht dwars 
door Oisterwijk over mooi aangelegde 
fietspaden richting Udenhout, om 
uiteindelijk rond half een te belanden 
bij café-restaurant ‘De Rustende Jager’, 
gelegen in een prachtig natuurgebied 
aan de rand van de Loonse en Drunense 
duinen.

Door Jan de Vet

‘Donderdag 10 augustus 2023. Omstreeks 
kwart over negen in de ochtend. Het wordt 
allengs drukker op de parkeerplaats bij D’n 
Inloop. Zo’n 32 fietsers en fietssters hebben 
zich uiteindelijk verzameld om te beginnen 
aan onze jaarlijkse Grote Fietstocht.’

Jaarlijkse grote fietstocht
verslag
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Hier krijgt het gezelschap de gelegenheid 
om gezellig gezeten aan verschillende 
tafel(tjes) te kunnen genieten van 
elkaars (sterke?) verhalen en van 
een zelf uitgekozen lunch. Na afloop 
hiervan wordt het idee geopperd om een 
groepsfoto te (laten) maken.

Via Vught, Esch, Boxtel en Lennisheuvel 
wordt vervolgens, onder inmiddels 
prachtige weersomstandigheden, weer 
gekoerst richting Oirschot.  Onderweg 
hiernaar toe wordt nog even een kleine 
stop ingelast voor het gebruikelijke 
snoepje. Navraag bij de organisatie levert 
het alles verklarende antwoord op dat 
‘Giens goans’ dit ritueel is overgeslagen 
omdat we vrij kort na vertrek immers al 
hebben aangelegd bij het voornoemde 
Boscafé. 

Ter afsluiting van onze aangename 
fietstocht wordt besloten om gezamenlijk 
nog even een afzakkertje te pakken bij  
‘De Vrolijke Jager’.

Van deze gelegenheid wordt door een van 
de deelnemende bestuursleden gebruik 
gemaakt om de beide organisatoren, 
Frans en Wim, niet alleen van harte 
te bedanken voor het organiseren van 
deze mooie en veilig verlopen fietstocht, 
maar vooral ook voor hun niet aflatende 
inzet om dit gedurende het hele seizoen 
telkens opnieuw te doen. Dit compliment 
geldt uiteraard ook de eveneens aanwe-
zige Jan van Overbeek, die de ritten op  
de vrijdagen organiseert en begeleidt.’   

WISSELVALLIG

DOOR PIET VAN DEN AKKER

Weet u het nog, die snikhete weken begin juli,  
met op donderdag 6 juli een record. Maar liefst 

34 graden, bijna niet te doen. Daarom twee 
gedichtjes over hoe wisselvallig het weer kan zijn:

Lui, lusteloos achterover hangend

badend in het zweet.

‘n Zwembroek heeft mijn jas vervangen,

oh God, wat is het heet.

Ach, zegt de vrome non,

“je hebt erom gevragen.

en God gaf wat hij kon,

wat zult ge dan nog klagen”.

Maar de boer die zei:

“ik heb genoeg van die non haar zegenen.

Ik was het niet die daarom vroeg,

laat het maar weer regenen”.

Maar begin augustus was het heel anders

Het regent pijpenstelen,

het spettert en het spat.

Ik zit me te vervelen,

want ik ben die regen zat.

Hoelang gaat dat nog duren,

het plast en plenst maar door.

’t Regent nu al uren,

hè, ik wil naar buiten hoor.

Kijk het toch eens stromen,

dat noem ik geen buitje meer.

Kan daar niet eens ’n eind aan komen,

aan dat vieze pokkenweer.

Het zal nog wel even gieten,

toch zeker niet de hele zomer lang.

Ik wil graag weer van de zon genieten,

maar die is met vakantie, ben ik bang …   
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Fietsen
De data met Frans Traa  
zijn op de volgende donderdagen:
14 sept, 28 sept, 12 okt, 26 okt.
Vertrek: 13.30 uur bij d’n Inloop, 

De data met Jan van Overbeek  
zijn op de volgende vrijdagen:
1 sept, 8 sept, 22 sept, 6 okt, 20 okt.
Vertrek: 11.00 uur bij d’n Inloop, 

Afstand: 45 à 50 km met halverwege  
gelegenheid voor een lunch.   

Nieuws voor 
(nieuwe) biljarters

Door Hanny Slegt

‘Bij onze biljarters is weer wat ruimte 
gekomen in de bezetting van het biljart.

Daarom kunnen nieuwe gegadigden 
zich nu melden bij: 
Toon van den Akker, toon44@planet.nl  
of bij: Hanny Slegt, 06 27 21 23 98, 
activiteiten@KBO-Oirschot.nl’    

recreatief

‘K
eezen lijkt op mens-
erger-je-niet, maar 
i.p.v. dobbelstenen 
gebruik je een stok 
kaarten.

Het is erg gemakkelijk te leren en een 
leuk spel.  We spelen via loting telkens 
met andere spelers en houden ook een 
puntentelling bij.

Op woensdagmiddag 20 september 
wil ik graag een keer een Keez-
middag organiseren. Bij voldoende 
belangstelling wil ik dit maandelijks,  
op de derde woensdag van de maand 
terug laten komen. Tijd van half 2 tot 
half 5. Graag uiterlijk opgeven vòòr  
16 september.

Aanmelden via mail bij  
marionvdkoedijk@hotmail.nl   
of tel. 06 49 65 90 08’   

Keezen
Door Marion van den Koedijk

‘Wie heeft er zin om elke 
maand een middagje te 
komen Keezen?’

Fietshelm 
aanbieding
Door Jan van de Schoot

‘Wij als KBO-Oirschot hebben 
een afspraak kunnen maken met 
een tweetal fietsspeciaalzaken in 
Oirschot.
Zowel bij van Overdijk Tweewielers 
als bij Melvin Kroes Fietsspecialist 
kunnen KBO-leden op vertoon van een 
lidmaatschapspasje een mooie korting 
krijgen van 10% op de aankoop van 
een fietshelm. Dit aanbod geldt voor de 
gehele collectie fietshelmen bij beide 
fietsspeciaalzaken.’    

Kom gezellig 
meespelen
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Herinnering opgave Zomerreis
Door evenementencommissie

‘K
aarten is een spel 
waarbij het soms gaat 
om geld, het is daarom 
een kansspel, maar 
vergt zeker ook veel 

behendigheid.
Bij de KBO in Oirschot wordt ook gekaart. 
Om de 14 dagen op woensdag en ook op 
donderdagen worden de kaarten gedeeld. 
Maar ook op maandagmiddag zijn er vaak 
verschillende groepjes aan het kaarten. 
Wij kaarten hier niet om geld, wij blijven 
het gezellig houden. Maar dat betekent 
niet dat er geen onderlinge strijd is. Wij 
kaarten voor punten. En deze punten 
zorgen ervoor dat men aan het eind van 
de middag misschien wel met een leuk 
prijsje naar huis gaat.

In de Ontmoeting worden alleen de 
spellen ‘Rikken’ en ‘Jokeren’ gespeeld.  
De meesten van jullie kennen wel één van 
beide spellen of misschien wel allebei.

Als jullie zin hebben om ook eens een 
middag van huis weg te zijn en samen 
met andere leden van de KBO-Oirschot 
een kaartje willen leggen, kom dan eens 
kijken op één van de kaartmiddagen. 
Onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie/thee of glaasje fris kan je dan 
bekijken of kaarten ook iets voor je om 
bezig te zijn. De kaartmiddagen beginnen 
om 13.30 uur en duren tot circa 16.00 uur.  
De kosten van deelname bedragen  
€ 3,00 per keer. Hierbij is ook de prijs van 
een kop koffie of thee inbegrepen en je 
doet automatisch mee met een loterij 
waarmee ook enkele leuke prijsjes te 
winnen zijn.

Zien we je binnenkort bij de KBO-Oirschot 
aan de Vier Uitersten 17?  
Ben je nog geen lid van KBO-Oirschot 
dan is het nu een ideale mogelijkheid om 
lid te worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per 
jaar. Wordt je nu lid dan betaal je tot  
1 januari 2024 geen bijdrage.’   

Kaarten in  
De Ontmoeting
Door Simon van der Steen

‘Er zijn maar weinig mensen die niet kunnen 
kaarten. Vroeger leerde men het vaak 
spelenderwijs. Men begon met jokeren, 
pesten, liegen of ezelen. Naar gelang dat men 
ouder werd kwamen daar andere spelsoorten 
bij zoals rikken, klaverjassen en bridgen.’

gezellig

Mocht u willen deelnemen aan de Zomerreis 
dan willen wij u hierbij er aan herinneren 
om u op te geven. Op dinsdag 19 september 
gaan we op zomerreis. Deze keer gaan we 
naar Helmond naar het EDAH-museum en 
aansluitend naar het Draaiorgelmuseum. 
Bij het Draaiorgelmuseum moet je denken 
aan de tijden vroeger van het danspaleis, 

daar ging je dan in  het weekend naar toe 
om lekker te dansen.
Indien u aan deze reis wilt deelnemen  
dient u het formulier uit de Nieuwsbrief  
van juli-aug in te vullen en deze t/m  
25 augustus af te geven bij D’n Inloop,  
de Vier Uitersten 17, 5688 BN in Oirschot  
in de hiervoor bestemde bus.   

Zien we je 
binnenkort?
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KBO en
kringloop
winkel 
zoeken 
vrij
willigers
Door Leo van Loon

‘H
et gaat om 
vrijwilligers 
die in de 
Ontmoeting de 
dranken willen 

verzorgen en om vrijwilligers die in 
de Kringloopwinkel willen helpen 
met inname van artikelen, het prijzen 
hiervan en uiteraard het verkopen 
van de artikelen.

Aanmelden 
bij de beheerder Leo van Loon, 
tel. 06 36 48 13 54 of e-mail 
secretaris@kbo-oirschot.nl’    

hulp

EEN GEDICHT …

DOOR MARI VAN DE VEN

Het leven is vol van geuren en kleuren

Geuren die kunnen vies of lekker zijn

Kleuren prikkelen ons bewustzijn

Laat al die prikkels maar gebeuren

Geef je leven jouw eigen kleuren

Maar gun anderen ook ‘n fleurig leven

Met geur en kleur valt veel te beleven

laat geur en kleur je leven opfleuren

Ik ben niet van diepe dalen of hoge toppen

niet van enorm succes dan wel floppen

ook niet van zoeken naar nieuw, extreem

nee op dit soort zaken leg ik geen claim

Ik ben meer van hier ‚ nu en de mensen

gelukkig , gezondheid, niet veel meer te wensen

een dorp en vrienden om het leven te delen

allen om je heen respecteren, geen vooroordelen

Waar ik het meest van kan genieten en dromen

is dat dromen ook uit kunnen komen

voor je kinderen en hun kroost

daarop hoop ik menigmaal te kunnen zeggen; proost.    

Correctie artikel 
over bezoek aan 

Maastricht en Luik

In de nieuwsbrief van juli/augustus 
staat op pagina 12 als schrijver van het 
verslag van het uitstapje naar Luik de 
naam van Ad van Zelst vermeld. Hij 
heeft wel de foto’s gemaakt, maar niet 
het stukje geschreven. Het stukje was 
geschreven door Herman Slegt.   
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‘V
oor de grap zette ik 
eens mijn auto pal 
achter de zijne toen hij 
die aan het wassen was 
en jawel, glunderend 

begon hij ook onze auto te wassen. Daar 
had onze buurman plezier in. ’s Avonds 
heb ik over het muurtje geroepen dat ik 
veel te veel bier koud had staan. Daar had 
onze buurman ook plezier in. En nog.  
Regelmatig brengt hij ons en onze andere 
buren nog een bezoek. Gezellige avond 
over zijn kanaries, de tuin, zijn vijver 
en vooral over zijn vakantiehuisje in 
Lommel. Daar moesten we maar eens 
een week naar toe. Gratis. Uit beleefdheid 
namen we zijn aanbod aan. 
Het had wat in voor we in Lommel het  
‘Blauwe meer’ gevonden hadden en 
het had nog meer in voor we het huisje 
vonden waar onze sleutel op paste 
maar allee. Zijn verhalen over het 
vakantiehuisje klopten. Tegenover 
ons huisje lag een man met een Jupiler 
in zijn hand te slapen en langs ons 
hoorden we een hond vreselijk blaffen. 
De lesbische dames die de liefde in de 
buitenlucht bedreven waren er helaas 
niet. De volgende dag gingen we op 
zoek naar vermaak voor de kinderen. 
Op een kilometer afstand een aftands 
speeltuintje met een vies kinderbadje. 
Daarbij een kantine en een winkeltje 
waar je uitsluitend bier kon kopen.  
Na twee dagen hadden we het wel gezien 
want onze kinderen jankten al even 
hard als de kinderen van die slapende 
jupilerpappa. Toen ’s avonds ook nog eens 

die twee pitbulls van naast ons begonnen 
te janken hebben we het boeltje ingepakt 
en zijn naar huis gereden. Toen we 
opgelucht in onze staat aankwamen 
zagen we tot onze grote schrik de auto 
van onze oude buurman. Hij was op 
bezoek bij de andere buren. Hij mocht ons 
niet zien. “Doorrijden en door het poortje 
naar binnen. En: “Kinderen, hou je mond, 
geen licht aan, schoenen uit en recht 
naar bed. Stil zijn he!” De kinderen  
begrepen onze bezorgdheid. Natuurlijk 
was het poortje vanbinnen gesloten 
dus moest ik er overheen klimmen. Zo 
zachtjes mogelijk maakte ik vervolgens 
het poortje open. Toen naar binnen 
en zonder licht te maken gingen de 
kinderen naar bed. Heel voorzichtig 
hebben we daarna de garagedeur open 
gemaakt en zijn nog voorzichtiger naar 
onze auto gelopen. Op onze sokken 
hebben we de auto naar binnen geduwd 
en zonder geluid te maken de garagedeur 
weer dicht gedaan. Toen we in het 
donker op de bank neerploften zagen we 
plotseling het schijnsel van een zaklamp 
bij het tuinpoortje. Ongeveer gelijktijdig 
werd er aangebeld. Behoedzaam deed ik 
open bereid om de oude buurman eerlijk 
te vertellen dat we in twee dagen genoten 
hadden voor een hele week. Maar; het 
was politie! Wie wij waren?, en waarom 
alles in het donker?, en de werkelijke 
bewoners waren immers in Lommel 
op een camping!, en of we ons konden 
legitimeren?
“O agent mag dat niet morgen, want onze 
papieren liggen nog in de auto en die 
kan ik in het donker niet vinden en onze 
oude buurman mag niet weten dat we al 
thuis zijn!”’   

column

Vakantie-
huisje
Door Jacques van de Ven

‘We hebben er altijd een goede buurman aan gehad, 
maar nu is hij verhuisd. Echt zo’n buurman die je  
met raad en daad bijstaat.’

“Kinderen, 
hou je mond, 

geen licht aan, 
schoenen uit 

en recht  
naar bed.  

Stil zijn he!”
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‘D
e naam LIBERATA 
betekent ‘vrijheid’. 
Voor haar betekent 
het om te proberen 
als bevrijdend mens 

te leven voor je zelf en je medemensen. 
Inmiddels, reeds lang met pensioen en 
weer 15 jaar woonachtig in Oirschot,  
is zij op 85-jarige leeftijd helder van geest  
en heeft zij een acceptabele gezondheid.  
Zij geniet van het leven in het klooster 
waar zij als jonge vrouw van 22 jaar begon 
aan haar kloosterleven. 
Hoe dit zou worden dat wist zij toen niet, 
maar omdat zij bij de zusters op school 
was geweest, was haar belangstelling 
gegroeid om hier haar toekomst in te 
gaan vullen. Tot de dag van vandaag heeft 
zij daar geen moment spijt van gehad. 
Ik wandel met haar een beetje door haar 
kloosterleven. Alle zusters kregen intern 
een opleiding die soms gekoppeld was 
aan wat de wensen van de zusters waren 
en overeenkomstig hun talenten op 
bepaalde terreinen en waaraan bij het 

klooster behoefte 
was. Na haar 
beginjaren werd 
ze gevraagd om 
naar het klooster 
in Bergum 
in Friesland 
te gaan, het 
Hospitium 
Blijenhof. 

Haar taak werd het runnen van de 
keuken voor 50 mensen met de hulp 
van enkele jonge meisjes die daar 
ook werkten. Met 3 van die meisjes, 
die inmiddels oma zijn, heeft zij nog 
contact, dus zo goed was de onderlinge 
verhouding. In het Hospitium werden 
tijdelijk mensen opgevangen die 
tussen wal en schip vielen. Zij waren 
van alle leeftijden en verkeerden 
op een of andere wijze in nood b.v. 
ongehuwde moeders, kinderen met 
of zonder moeder en ouderen die zorg 
nodig hadden. Geen mensen met een 
drugs of drank probleem, wat nu wel 
gebeurt. Dit werk heeft zij 20 jaar met 
veel plezier en liefde gedaan. Zij moest 
om gezondheidsredenen hier mee 
stoppen. Eigenlijk, zoals in een groot 
gezin, moesten de zusters ook allerlei 
andere hulp en zorg voor elkaar invullen 
en uiteraard waren er ook wel eens 
rimpelingen onderling en waren de 
contacten met de een of de ander beter 
of minder goed. Zoals ze zegt: “niets 
menselijks was hun vreemd”.
De zusters hebben gedurende 225 jaar 
in Oirschot een grote bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van vooral de 
Oirschotse vrouwen door het geven van 
onderwijs , maatschappelijke- zieken- 
en ouderenzorg en hiervan had de hele 
gemeenschap profijt. De Oirschotse 
zusters Franciscanessen hadden in 
Nederland wel 26 locaties van waaruit 
zusters werkzaam waren en woonden. 
Ik was in de veronderstelling dat alle 
zusters Franciscanessen onder 1 en 
dezelfde paraplu zouden huizen maar dat 
is niet het geval. Er zijn vele takken van 
de Franciscanessen die nauwelijks iets 
met elkaar van doen hebben. 
Binnen het klooster heeft ze een mooi 
appartement wat eventueel toekomst-
bestendig is voor leken als er niet meer 
voldoende zusters zijn. Het is geen 
geheim dat dit aantal gestadig terugloopt 
en ook hier leren zij mee omgaan door 
toch te kijken naar de toekomst hoe  
ze de normen en waarden op een of 
andere manier door kunnen geven. 

Zuster Liberata
Door Mari van de Ven

‘Om weer een keer mijn bijdrage te leveren 
ben ik op weg gegaan naar de zusters 
Franciscanessen in de Koestraat om een 
gesprek te voeren, met een van de zusters 
en wel zuster Liberata ofwel Mien Bressers 
geboren en getogen in Oirschot in een gezin 
met 8 kinderen waarvan zij de middelste is.’

in gesprek met

Oog hebben 
voor een 

ander, 
luisteren  

naar je zelf en 
je eigen weg 
kiezen, leven 
in soberheid 

en zorgen voor 
schepping en 

natuur.

»
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Namelijk: Oog hebben voor een ander, 
luisteren naar je zelf en je eigen weg 
kiezen, leven in soberheid en zorgen voor 
schepping en natuur.
Heel toevallig werd ik nog meegenomen 
in een stukje geschiedenis want in het 
klooster werd op 21 mei van dit jaar 
het 400-jarig bestaan gevierd van hun 
congregatie in Oirschot, waarvan de 
oorsprong ligt in België in Gent. Hierbij 
was vanwege het Kapittel het voltallige 
bestuur uit Brazilië aanwezig, want hier 
hebben de zusters een leek als directeur, 
en de bestuursleden van de congregatie 
zijn inmiddels Braziliaanse zusters. 
Ook in het kloosterleven zijn ontzettend 
veel veranderingen geweest zoals in onze 
eigen leefomgeving, maar als je een goede 
fundering hebt en een visie met idealen 
die geloofwaardig zijn dan zijn ze ook 
storm bestendig en zullen ze toekomst 
blijven houden. Ik bedank zuster Liberata 
hartelijk voor haar gastvrijheid, haar 
open verhaal,  de tijd en mijn beschikbare 
ruimte waren te kort om alles aan het 
papier toe te vertrouwen. Blijf gezond 
en graag  kom ik je nog eens opzoeken, 
nogmaals houdoe en bedankt.’   

Wij doen mee met 
Rabo ClubSupport

I
edereen verdient een club.  
Een plek waar je elkaar 
ontmoet, elkaar sterker maakt 
en helemaal jezelf kunt zijn.  
Daarom investeren wij graag 

in clubs en verenigingen. Als Rabo-lid 
kun je ieder jaar stemmen op jouw drie 
favoriete clubs. Dit jaar kan dat van  
4 t/m 26 september.

Doe je ook mee? 
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

de coöperatieve Rabobank

Dagtocht georganiseerd 
door Beers Vitaal
Door Marijke Jaspers

‘Op donderdag 21 september organiseert  
KBO-vereniging ‘Beers Vitaal’ een dagtocht waar 
leden uit Oirschot zich ook voor kunnen inschrijven. 
De dagtocht gaat o.a. naar het klooster van Wittem 
en ook zal een bezoek worden gebracht aan de 
grotten van Valkenburg waar we met een treintje 
een rondrit in maken.’

‘N
a ontvangst met 
koffie en vlaai 
verteld een gids 
alles over het 
kloosterleven,  

de barokke Kloosterkerk en de Kapellen. 
Zeer bezienswaardig zijn ook de 
grafkelder en de kloosterbibliotheek.  
U komt op plaatsen waar je als 
individuele bezoeker niet kunt komen. 

Voor de lunch rijden we naar Vaals. 
Daarna gaan we richting Valkenburg 
voor een rondrit met een treintje door 
de grotten. Een gids vertelt u over het 
ontstaan van deze grot. De gemeentegrot 
is een oude kalksteengroeve, waar tot 
ongeveer 1950 mergel werd gewonnen. 
Zelfs de Romeinen waren in die tijd al 
bezig met het delven van mergel.  
Huizen in Valkenburg en omgeving zijn 
veelal uit deze  bouwstenen opgetrokken. 
Na het bezoek aan de grotten bent u nog 
even vrij om een bezoek te brengen aan 
het oude centrum van Valkenburg. 
Op de terugweg naar Brabant sluiten we 
deze dagtocht af met een heerlijk diner. 

We vertrekken `s morgens om 8.15 uur 
vanaf het Doornboomplein en om  
8.25 uur bij het voormalig wok-restaurant 
te Oostelbeers. De kosten voor de 
dagtocht bedragen € 83.50 p.p.
Opgave vóór 11 sept a.s. bij  
Marijke Jaspers, Kattenbergseweg 2A 
Middelbeers. Telf. 013 514 37 27’
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‘Z
e kwamen allebei uit 
Sint-Willibrord, rasechte 
Brabanders. Als prof deed 
hij acht keer mee aan de 
Tour de France en droeg 

hij in 1954, 1955 en 1956 de gele trui.  
Hij won 4 touretappes.

Wagtmans was een zeer 
populaire renner, zowel door 
zijn strijdlust als door zijn 
jeugdig enthousiasme.  
Ze noemden hem “de Clown”. 
Woutje werd ook onze held, 
vooral nadat hij in 1955 de 
touretappe naar Bordeaux  
had gewonnen. 

Op een dag komen we uit 
school, Jan Ollie, Jan Ven,  
Bas Schreppers en ik. Bij onze 
benzinepomp staat onze pa 

met een bezem en schop: “Ik heb op jullie 
gewacht. Woutje Wagtmans is hier geweest. 
Hij was met zijn maten aan het trainen en 
heeft hier een appelsien staan te eten.  
Kijk, daar liggen de schillen nog”. 

Terwijl wij vol ontzag naar “het bewijs” 
staan te kijken veegt onze pa ze bij  
elkaar en gooit ze in de vuilnisbak.’   

Woutje
Door Ad van Zelst

‘Samen met Wim van Est maakte 
Wout Wagtmans het wielrennen 
in de jaren ’50 populair.’

Orskot vruuger

‘E
ierkoeken zijn 
een geliefd 
tussendoortje en 
als je eenmaal weet 
hoe makkelijk het is 

om ze zelf te maken, dan wil je nooit 
meer anders! Versgebakken zijn ze 
namelijk echt het allerlekkerst!  
De originele eierkoeken worden 

gebakken met ammonium als rijsmiddel, 
maar omdat je daar als thuisbakker lastig 
aan kunt komen gebruik ik baking soda 
als rijsmiddel. 
Wil je zelf eierkoeken maken, zorg dan 
dat je de eieren heel goed luchtig klopt. 
Dat is het geheim voor de lekkerste 
eierkoeken. Je kunt de koeken zo opeten 
of serveer ze met yoghurt, slagroom 
of hangop en vers fruit. Ook kun je ze 
in stukjes scheuren en gebruiken in 
bijvoorbeeld een trifle. 

Met dit eierkoeken recept kun je  
10-14 grote eierkoeken maken.

Eierkoeken maken
Doe de eieren, eidooier, witte basterd-
suiker, citroenrasp en het zout in een 
kom en klop dit met een (hand)mixer  
met garde(s) zeer luchtig. Dit duurt zeker 
5 minuten. Meng de bloem met de baking 
soda en zeef dit boven de kom met de 
luchtige eiermasssa. Spatel de bloem er 
voorzichtig door. Spatel als laatst de melk 
door het beslag en laat het 10 minuten 
rusten in de koelkast.

Eierkoeken bakken
Verwarm de oven voor op 200 °C en 
bekleed een bakplaat met bakpapier.
Vorm met behulp van een grote ijslepel 
4 hoopjes beslag per bakplaat. De koeken 
rijzen nog behoorlijk in de oven, dus 
houd voldoende tussenruimte. Bak ze in 
7-12 minuten lichtbruin en gaar. Laat de 
eierkoeken afkoelen op het bakpapier en 
haal ze er daarna voorzichtig af.   

Eierkoeken
Door Simon van der Steen

Ingrediënten

  2 eieren

  1 eidooier

  175 gr witte 

basterdsuiker

  rasp van ½ 

citroen

  100 ml melk

  250 gram bloem

  ¼ tl zout

  1 tl baking soda

recept



nieuwsbrief 13

Omdat samen eten gezelliger is. Met andere 65-plussers 
combineert u het eten van een gezonde maaltijd met een 
gezellig praatje tijdens het eten. Wij serveren de maaltijd 
om 12.30 uur ‘s middags.

Elke dag: driegangen menu voor € 11,70
Een verrassingsmenu van soep, een hoofgerecht en  
een toetje.  

Aanmelden?
• Maandag tot en met vrijdag:  
 op dezelfde dag voor 9.00 uur ‘s morgens
• Zaterdag, zondag en feestdagen:  
 op de vrijdag ervoor, voor 12.00 uur 
Bel naar de receptie om aan te melden (0499 36 59 59)

Amaliazorg Kempenhaeve 
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

Eten wat de pot schaft  voor 65+

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

Advertenties

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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Het programma voor die dag  
ziet er als volgt uit: 

  Om 08.30 uur vertrekken we met de bus 
naar Van de Kloostermode te Boskoop

  In Boskoop aangekomen worden we 
ontvangen met koffie/thee en gebak 

  Vervolgens start de Modeshow van de 
nieuwe wintercollectie

  Om ca. 12.00 uur wordt een lunch 
geserveerd

  Na de lunch wordt de groep in tweeën 
gesplitst, de ene helft gaat naar een 
gratis bingo, de andere helft kan vrijblij - 
vend winkelen met deskundig advies

  Na ongeveer een uur worden de 
groepen gewisseld, er wordt de gehele 
dag naar wens koffie/thee geschonken

  Rond 15.00 uur is de afsluiting met  
een advocaatje met slagroom

De kosten voor deze dag bedragen € 25,-  
per persoon. Dit reisje gaat alleen door  
bij voldoende deelname (min. 45 deel  - 
ne mers), dus dames ga gezellig mee op 
onze LADY’S DAY!
Inschrijven kunt u door onderstaand 
strookje in te vullen en in te leveren bij 
D’n Inloop in de hiervoor bestemde bus.

Machtiging
Door KBO-Oirschot zal het verschuldigde 

bedrag van € 25,00 ongeveer 10 dagen 

vóór aanvang van de reis worden 

afgeschreven van de door u vermelde 

bankrekening. Indien u echter op 3 oktober  

verhinderd bent en niet mee kunt gaan is  

restitutie van genoemd bedrag niet moge-

lijk gezien de reservering die wij hebben  

moeten doen bij de busmaatschappij.  

Door het plaatsen van uw handtekening 

geeft u aan hiermede in te stemmen! 

Bij het niet doorgaan van de reis zal dit 

machtiging bewijs worden vernietigd.   

Boskoop

Lady’s Day

Aanmeldformulier Lady’s Day Boskoop 2023
Heer/Mevrouw  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat + huisnummer:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Telefoon contactpersoon:

Lid van KBO:   Ja/Neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Banknummer IBAN:

Voor akkoord: 

Oirschot,  (Datum)

Handtekening

Check  
s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

Zoals andere jaren eerder door ons geor ganiseerd 
is er dit jaar weer de mogelijkheid om in te  
schrij ven voor het bezoeken van een modeshow. 
We gaan weer we naar Van der Kloostermode te 
Boskoop en wel op dinsdag 3 oktober.

U kunt voor dit 
reisje inschrijven tot 

16 september.

Controlestrook
(voor op uw prikbord)

Datum uitstapje:

dinsdag 3 oktober

Plaats van 

bestemming:

Lady’s Day 
Boskoop

Plaats en tijd van 

verzamelen:

8.30 uur, Oirschot 
de Stoelendans 

(voorheen de Enck) 
St. Jorisstraat  
t.o. Ons Hofje 

(overzijde straat)

TIJD EN PLAATS 
VAN VERZAMELEN:
Dinsdag 3 oktober 
8.30 uur, Oirschot  

de Stoelendans 
(voorheen de Enck), 

St. Jorisstraat  
t.o. Ons Hofje 

(overzijde straat)
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Deel uw wijzigingen met de KBO

De basis van dit alles is meestal de 
informatie die de vereniging van de leden 
ontvangt. Gebleken is dat in de loop van 
de jaren uw informatie kan wijzigen en 
het is van groot belang dat dit dan wordt 
doorgegeven aan de juiste instanties. 
Een van deze instanties is uw vereniging 
KBO-Oirschot. Hierbij het verzoek om 
voor uzelf de juiste informatie te checken 
en onjuistheden door te geven aan de 
vereniging.

Hierbij denken wij voornamelijk aan 
adreswijzigingen en banknummers, 
maar ook uw telefoonnummer is van 
belang. Als u overgeschakeld bent naar 
een mobiel nummer en uw vaste lijn is 
vervallen dan willen wij dat ook graag 
van u weten. Een moeilijker stukje is het 
informeren van de achterblijvers, maar 
geef door dat u lid bent van KBO-Oirschot 
en als het lidmaatschap stopt dan kan 
de achterblijver / nabestaande ons 
informeren.   

Terrasconcert KBO-Oirschot

Door Jan van de Schoot

‘Donderdag 15 juni 2023 bij Restaurant Komaen 
in Spoordonk. Om 13.00 uur was de zaal van 
voornoemd restaurant gevuld met c.a. 60 KBO-
leden die vol verwachting waren gekomen op de 
afkondiging dat er wederom een Terrasconcert 
gepland was op deze middag.’

Door Harry RuttenNatuurlijk zijn er  
genoeg werkzaam-
heden te doen voor 
het uitoefenen  
van de functie als  
Pen ningmeester. 
Daarom heeft hij 
het idee opgepakt 
om af en toe u te 
informeren om  
deze informatie  
te stroomlijnen.

verslag

‘D
oordat het op deze dag 
behoorlijk warm was 
en de zon overvloedig 
aanwezig was, is er 
wederom gekozen 

om het evenement naar binnen te 
verplaatsen omdat het onverstandig 
leek om onze ouderen op het nogal 
“Hete” terras en recht in de zon te laten 
plaatsnemen en wat achteraf een goede 
keuze was geweest. Onze muzikant  
Guus Soetens begon enthousiast met zijn 
aangekondigde‘’ Jukebox muziek wat door 
de herkenbaarheid bij de aanwezigen 
goed in de smaak viel, een goede keuze 
dus. Het was een gezellige samenkomst 
en de aanwezigen genoten van hun kopje 
koffie of thee met appelflap(je) en na de 
korte pauze ging aangereikte consumptie 
er ook goed in en enkele aanwezigen 
trachten op de kleine ruimte een dansje 
te doen en ook werd er een poging 
gedaan voor een polonaise en werden er 

muzieknummers aangevraagd waarop 
men hun danskunsten kon etaleren aan 
de aanwezige leeftijdgenoten. Vreemd 
genoeg hield onze muzikale gast Guus 
zich aan de door hem meegebrachte 
‘’playlist’’ wat hier en daar tot licht gemor 
leidde maar onze Guus had voorgenomen 
dat het zo moest, dus zong en danste men 
op de ‘’Gouwe Ouwe” herkenbare (dans)
muziek uit ons aller jeugdjaren die Guus 
ons voorschotelde en hij zag dat zijn 
keuze goed was geweest. Rond 16.00 uur 
moesten wij onze Terrasconcert jammer 
genoeg beëindigen omdat er een ander 
evenement na ons in dezelfde ruimte 
was ingepland. Ons bestuurslid Jan de 
Vet bedankte de Muzikant, de Gastheer 
Niels voor de goede zorgen, de werkgroep 
evenementen van onze KBO en alle 
aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
actief meedoen (dansen) en (mee) zingen. 
De aanwezigen gingen voldaan naar 
huis na een middag van samenzijn, bij 
buurten en een gezellig dansje doen bij de 
“Jukebox’’ muziek van Guus tijdens onze 
KBO ‘’Terrasmuziek’’ middag. Een middag 
die voor herhaling vatbaar is en dus al 
een vaste plaats heeft gekregen op onze 
jaarlijkse evenementenlijst.’   
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Horizontaal: 
 1 helpen; treuzelaar; leesteken -  

2 verheven; uitholling door 
stromend water; op die plaats -  
3 opstootje; vies; slepende ruzie; 
muisarm - 4 larve v.d. langpootmug;  
beroemdheid; dopheide - 5 Eskimo-

woning; grootmoeder; oprolbaar 
meetlint - 6 lidwoord; behoeftig mens; 

vlijt; uitstraling - 7 loofboom; Spaans 
eiland; Amerikaanse munteenheid -  
8 Nieuwe Testament; water in Friesland; 
adellijk persoon; Russisch heerser -  
9 communicatiemiddel; tafelgast; 
aanwijzend vnw; grote papegaai - 10 knop 
op het toetsenbord; familielid; slordig -  
11 graanafval; persoonlijkheid; fraai; 
noordnoordoost - 12 één en ander;  
muze v.h. minnedicht; rookgerei.

Verticaal: 
1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; 
gedaante - 3 ver (in samenst.); stuk doek;  
bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; 
Australische struisvogel - 5 nieuw (in 
samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze;  
jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; 
metaal; pluk - 8 lectori salutem; aftakeling;  
proefopname - 9 Chinese deegwaren; 
gordijnrail; Griekse liefdes god -  
10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; 
zacht en sappig; uniek - 12 moeder van 
Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up;  
kampplaats - 14 deel v.e. opera; gewichts-
aftrek; insect.   

puzzel

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

van de vorige keer is 

Jan van Zelst, 

Heihorst 4,

hij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloopwinkel.

Oplossing:

U kunt uw oplossing 
insturen naar e-mailadres  
info@kbo-oirschot.nl. 

U kunt uw oplossing 
natuurlijk ook inleveren  
bij D’n Inloop.
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LANTAARNTJE 

Lieve mensen, 
“Eenzaamheid is leven tussen mensen die je niet begrijpen.”
Ook met veel mensen om je heen, kun je dus eenzaam zijn.
Laten we oog en oor hebben, aandacht en begrip, voor mensen  
om ons heen. Een andere mening, een ander standpunt, is niet 
persé verkeerd. Je kunt er misschien ook iets van leren.
Blijf met elkaar in gesprek …   

Henk van de Wal

citaat: Josje Bosma, detreingemist.nl; bron: Nederlands Dagblad 14-5-2022

foto: Lange Voorhout, Den Haag


