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‘V
anaf 8 oktober 
kunnen mensen 
die minder mobiel 
zijn vervoer regelen 
naar bijvoorbeeld 

de kapper, de huisarts, de supermarkt 
etc. Ook voor activiteiten van Oirschot 
Vitaal kunnen mensen gebruik maken 
van dit vervoer. De allereerste rit van ‘t 
Opstapje is bijvoorbeeld geboekt door 
iemand die bij Oirschot Vitaal mee 
wilde doen aan de gym. Zo kan ik me 
voorstellen dat sommige mensen die nu 
vanwege beperkte mobiliteit niet kunnen 
deelnemen aan de verschillende 
activiteiten die bij ons plaats vinden 

Kort overzicht
Door Bart van Straten

‘Het is zo ver, ‘t Opstapje gaat van start.  
Dinsdag 7 oktober is de officiële start geweest  
van ‘t Opstapje.’
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Kerstbrunch  
en 85+ brunch
Door het bestuur

‘A
angezien 
beide 
genoemde 
activiteiten 
de afgelopen 

jaren kort achter elkaar 
gepland waren heeft het 
bestuur besloten om deze 
activiteiten dit jaar op  
dezelfde dag te laten 
plaatsvinden en wel op 
woensdag 10 december.’   
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dat nu wel kunnen. Hierbij zou je kunnen denken aan 
kaarten, kienen, keezen, bridge en nog veel meer. Ik zou 
zeggen sluit je aan en doe mee. Vervoer hoeft geen probleem 
meer te zijn.

Het inloopspreekuur voor mensen die problemen hebben 
met hun telefoon of iPad loopt goed. Er zijn al een aantal 
mensen geholpen. Dus mocht u problemen ervaren met 
telefoon of iPad of gewoon iets meer willen weten over 
bepaalde apps loop dan op dinsdagochtend vanaf 11.00 uur 
binnen. Harrie wil u graag helpen.

Sinds we besloten hebben om de stoelgym gratis aan te 
bieden is het aantal deelnemers meer dan verdubbeld.  
Een heel goede zaak vinden wij. Onderhoud van de spieren 
is heel erg belangrijk en bovendien is het heel gezellig.  
De toeloop is nu zelfs dusdanig dat we even een wachtlijst 
hebben. Mochten er nog meer mensen belangstelling 
hebben kunnen we bekijken of we nog een extra groep 
kunnen laten starten. We wachten vanaf begin mei op 
toestemming van de gemeente om de muur tussen de 
twee achterste leslokalen te vervangen door een mobiele 
schuifwand. Wanneer we dat gerealiseerd hebben krijgen 
we een veel grotere ruimte waarin we grotere groepen voor 
de gym kwijt kunnen. Dan is het wachtlijstprobleem zo 
opgelost.‘   
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maandag 3 nov	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 4 nov	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
fotogroep Oirschot	 19.00-2130

woensdag 5 nov	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 6 nov	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 7 nov	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 10 nov	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 11 nov	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
handwerkclubje	 13.30-16.00

woensdag 12 nov	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 13 nov	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 14 nov	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
fotoclub oirschot	 09.15-11.30

maandag 17 nov	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 18 nov	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
fotogroep Oirschot	 19.00-2130

woensdag 19 nov	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kienen	 13.30-16.00
keezen	 13.30-16.00

donderdag 20 nov	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30
kaarten	 13.30-16.00

vrijdag 21 nov	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00

maandag 24 nov	
biljart	 hele dag
wandelen 5 km	 09.15
wandelen 10 km	 09.00
kaarten	 13.30-16.00

dinsdag 25 nov	
biljart	 hele dag
jeu de boules	 hele dag
handwerkclubje	 13.30-16.00

woensdag 26 nov	
biljart	 hele dag
gym 2 groepen	 09.00-12.00
wandelen 5 km	 09.30
wandelen 10 km	 08.45
kaarten	 13.30-16.00

donderdag 27 nov	
biljart	 hele dag
breiclub	 09.30-11.30

vrijdag 28 nov	
biljart	 hele dag
wandelen (Nordic)	 09.00
koersbal	 09.30
bridge	 13.00
leeskring	 09.30-11.30

november 2025

activiteiten
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‘D
e kerstmarkt in 
Leuven is een van de 
oudste kerstmarkten 
in België. Het heeft 
een prachtige 

authentieke sfeer en is beroemd om 
zijn streekproducten en traditionele 
lekkernijen. Er staan ruim 140 kraampjes 
met geschenken die u nergens anders 
kunt vinden. Ze zijn zeer divers en komen 
niet alleen uit België maar u vindt er ook 
handgemaakte spullen uit Polen, Zweden 
en Spanje. Naast de kerstmarkt is het 

historisch museum van Leuven, dat ook 
zeker de moeite waard is om te bezoeken. 
Het is namelijk ook geheel in kerstsfeer 
gehuld.

Deze reis vindt plaats  

op woensdag  

17 december 2025.’   

Winterreis naar de  
Kerstmarkt in Leuven
‘Hierbij een herinnering voor de reis naar de 
Kerstmarkt in Leuven’

Door de evenementencommissie

actief

Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier in de 

Nieuwsbrief van oktober 
en wel tot uiterlijk 28 

november.

‘D
aarin gaan we dan 
een mooi stuk maken 
wat uw huis echt 
in de kerstsfeer zal 
brengen. Mocht u het 

fijn vinden als een vriend/vriendin, 
buurman/vrouw die geen lid is van 
Oirschot Vitaal met U mee gaat dan kan 
dat. Zij moeten dan wel 5 euro extra 
betalen.
Deze zal gehouden worden op donderdag­
avond 11 december van 19.00 uur tot  
21.00 uur en op vrijdagochtend  
12 december van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Voor materiaal wordt gezorgd, dus u  
hoeft zelf niets mee te brengen.
De kosten bedragen 39,50 euro.  
(44,50 euro voor niet-leden)
U kunt inschrijven via onderstaande 
inschrijfformulier of door de QR code 
te scannen en uw gegevens daar in te 
vullen. De aanmeldknop werkt alleen 
vanuit de digitale nieuwsbrief.
Met de meeste telefoons kunt u 
met de gewonde camera de QR-code 
scannen. U komt dan meteen in het 
aanmeldformulier. De aanmelding kan 
ook met het papieren aanmeldformulier 
maar wij hebben een voorkeur voor het 
digitale formulier.’   

Bloemschikken voor Kerst
‘Voor de gezellige kerstperiode hebben wij gedacht 
om bij voldoende deelname nog een workshop 
bloemschikken te organiseren.’

Door de evenementencommissie

Aanmelden:

Inschrijven is mogelijk  
tot 1 december.
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Orskot vruuger

Papieren gulden
We hadden een dienstmeiske, met een 
zaak aan huis en 5 kleine kinderen 
was dat geen luxe. Op een dag werd ze 
erop uitgestuurd om ‘ne mik te gaan 
halen bij Jan Liebrand, de bakker in de 
Gasthuisstraat. Ze kreeg een gulden mee, 
die waren nog van papier. Even later 
komt ze hevig overstuur terug, ze was 
dieje gulden kwijt. Onze pa is toen met 
Rinus Laenen, onze monteur, op en neer 
naar de bakker gelopen om dieje gulden 
te zoeken. Niks meer gevonden. 

Stuiver
Met mijn eerste rapport van de lagere 
school loop ik naar huis. Daar staat 
meester Schreurs in de inrit van zijn 
woning. “Zo vu Zilst, hedde oew rapport 
gekregen? Loat ’s kijke”.
Hij ziet mooie cijfers, trekt zijn 
portemonnee en haalt er een stuiver uit: 

“Kèk, dè kunde verdiene esde oew best 
doet op school”.
Dat was mijn eerste eigen geld,  
want zakgeld kregen we toen nog niet.

Friet
Na het vroeg overlijden van de vader 
van mijn vriendje Bas heeft zijn moeder 
het verzekeringskantoor aangehouden. 
In december vraagt ze of wij kalenders 
willen rondbrengen naar de klanten.  
We geven er een paar hier en daar af en 
dan zegt Bas: “Ze zijn eigenlijk te skôn om 
weg te geven, we vragen er geld voor, die 
van de Zeven Provinciën een dubbeltje en 
die van de Goudsche met gouden letters 
is wel 15 cent waard”. 
Eerste “klant” is Johnny van Haaren, de 
vrouw van Sjareltje. Ze woont in een klein 
houten huiske aan de Spoordonkseweg, 
daar waar nu de Karel Doormanlaan is. 
Ze heeft ons meteen door, maar is niet 
flauw en koopt ze allebei, een voor thuis 
en een voor op kantoor. Kwartje verdiend. 
Als we even later twee kwartjes bij elkaar 
hebben kunnen we allebei een frietje 
kopen bij Harrie Hakke op de hoek van 
de Oude Grintweg. Dan brengen we de 
rest van de kalenders gratis rond en de 
zaterdagmiddag is weer om.   

Zuinig zijn, dat was de boodschap
‘Er moest hard gewerkt worden in de jaren na de  
tweede wereldoorlog, vaak nog met primitieve  
middelen. En de zaak ging voor: als er in ons garage- 
bedrijf dure onderdelen moesten worden gekocht  
dan moest ons moeder het maar even met wat  
minder doen... Hierbij drie verhaaltjes die beschrijven  
hoe we met geld omgingen:’

Door Ad van Zelst

Senioren Bingo in Oirschot Winterparadijs 
De Speciale wintereditie!

De vorige editie was een groot succes! 
Door de vele enthousiaste reacties die 
we hebben ontvangen is er besloten 
om er een traditie van te gaan maken. 
We willen jullie allemaal dus weer 
van harte hiervoor uitnodigen in het 
Winterparadijs in Oirschot.  De exacte 
datum volgt nog... Onder het genot van 
een drankje in winterse sferen  zullen 

we de Bingo spelen. Kom en beleef 
een gezellige middag met je vrienden, 
buren. en ontmoet nieuwe mensen. 
Deze speciale winterbingo wordt 
mogelijk gemaakt door: De Verrekijker 
Verzekeringen en ASN Bank Oirschot 
in samenwerking met Winterparadijs 
Oirschot en gesponseerd door de lokale 
ondernemingen in Oirschot We kijken 
er naar uit je te verwelkomen in het 
Winterparadijs.   

“Zo vu Zilst, 

hedde oew 

rapport 

gekregen? 

Loat ’s kijke”
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Hoe maak je het?
1. 	 Meng de bloem met de boter, met  

één ei, het zout en eetlepel suiker. 
Kneed het geheel tot een soepel deeg.  

Verpak het in 
plasticfolie en laat het een halfuur 
rusten in de koelkast.

2. 	 Snij de pompoen in blokjes. Doe ze  
met 100 ml water in een pan en laat  
ze 20 minuten zachtjes garen.  
Daarna laten uitlekken in een zeef, 
maar vang het kookvocht op.  
Pureer de uitgelekte pompoen en 
laat het daarna afkoelen. Roer er, 
als de puree te droog is, nat van het 
kookvocht door.

3. 	 Meng de puree met de suiker, het 
maiszetmeet, de zure room, de 
geraspte citroenschil, het citroensap 
en wat cayennepeper. Klop de eieren 
los met de room en roer ze erdoor.

4. 	 Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Rol het deeg uit en leg het in een 
taartvorm van 26 cm doorsnede.  
Giet de vulling in de vorm en strijk  
het mengsel glad. Zet de taart  
45 minuten in de oven. Na afloop laat 
je de taart in de bakvorm afkoelen.’   

Wat heb je er voor nodig?
	 Bloem 200 gram

	 Boter 125 gram

	 Ei (voor het deeg) 1 stuk

	 Zout snufje

	 Suiker 1 eetlepel

	 Suiker (voor vulling) 150 gram

	 Maiszetmeel 1 ½ eetlepel

	 Zure room 2 eetlepels

	 Citroenrasp en sap ½ stuk

	 Eieren (voor vulling) 4 stuks

	 Room 50 ml

	 Cayennepeper

	 Pompoen vruchtvlees 600 gram

Pompoentaart
‘Het najaar is begonnen, een tijd waarin je op  
veel plaatsen (eetbare) pompoenen ziet liggen. 
We maken vaak een heerlijke pompoensoep, 
maar ook de pompoentaart is een heerlijke 
traktatie. Gemakkelijk te maken en binnen  
één uur klaar.’ 

Door Simon van der Steen

recept

Wij gedenken hierbij de overleden leden 
van de afgelopen maand:  
Piet Schoenmakers (uit Oisterwijk),  
Hans van de Leur, mevr. A. Schleicher-
van der Sanden, Nettie Smits-
Schoenmakers, A Roefs, Sijnnie Netten.

Note: Het bestuur zou het fijn vinden  
als u ons doorgeeft wanneer leden  
zijn overleden, wij kunnen hieraan  
dan aandacht besteden. Ook horen  
wij graag als u bent verhuisd.   

Overleden leden van Oirschot Vitaal

Gemakkelijk 

te maken  

en binnen  

één uur klaar.
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‘N
ou had de pastoor 
net een nieuwe auto 
gekocht en hij stelde 
voor om wat te gaan 
toeren. Dat vond de 

kapelaan wel goed want die had net zijn 
rijbewijs behaald en dacht wel het nieuwe 
voertuig van de pastoor ergens op een 
rustig weggetje te mogen besturen.
Ze kleedden zich in vrijetijdskleding 
waarin ze door de parochianen liever niet 
gezien werden. 
De pastoor met een tweedelig lichtgrijs 
linnen pak zonder boordje en de kapelaan 
met een rood-oranje kniebroek en hemd 
met lange mouwen. De kniebroek had 
hij nog uit zijn studententijd. Destijds 
had zijn moeder van een lange broek een 
kniebroek gemaakt omdat de kapelaan 
er tijdens een studentenfeestje de knieën 
uitgevallen was. Alleen zijn zwarte 
schoenen vielen nog wat uit de toon.  
Zo stapten ze in de wagen van de pastoor 
en reden het koetshuis uit.
Net buiten de parochie begon de kapelaan 
over de nieuwe auto van de pastoor en 
dat hij er ook wel een zou willen nou 
hij zijn rijbewijs had gehaald en dat het 
niet zo’n dure hoefde te zijn als die van 
de pastoor maar dat hij desondanks niet 
het geld had om bij Garage Verbruggen 
zelfs de goedkoopste tweedehands te 
kopen. De pastoor ging hier niet op in 
omdat hij dacht aan de verdeling van het 
collectegeld dat anders wel eens in gevaar 
zou kunnen komen maar raadde de 
kapelaan aan om in zijn preek er op een 
slinkse manier bij de parochianen om 

te vragen. De kapelaan mocht ten slotte 
bij wijze van proef van tijd tot tijd een 
zondagse preek houden. 
De toer ging verder over wegen en 
weggetjes in de Kempen. Aan de 
kerktorens herkende de pastoor de 
dorpen die gepasseerd werden en toen 
ze de kerk van Reusel zagen opdoemen 
stelde de pastoor voor om daar in het 
buitengebied bij de kleine en de grote 
cirkel een wandelingetje te maken. 
Bij een natuurpoort werd geparkeerd. 
Gelukkig kwamen ze slechts een 
onbekende fietser tegen. Na enkele 
minuten echter kwam hen een persoon 
tegen met lange grijze haren en een lange 
volle baard, gekleed in een witte broek en 
een lange blouse. “O, jee, zei de kapelaan, 
een zonderling”. 
“Het is krêk God” zei de pastoor. 
Toen ze elkaar ontmoetten zei de pastoor 
die ondanks zijn incognito-kleding toch 
pastoor bleef: “Goeiendag ik dacht zowaar 
God zelf tegen te komen”.  
“Ik bén God” zei de zonderling, “Ze noemen 
mij De God van Reusel”. 
De kapelaan vielen de schellen zowat van 
de ogen en hij vroeg; “En komt gij nu dan 
uit den hemel? Hoe lang doet u over die 
reis?”. 
“Voor mij, zei de zonderling, is één 
minuut wat voor jullie honderd jaar is”. 
“Ja? zei de pastoor vragend, en is voor jou 
dan een stuiver wat voor ons vijfhonderd 
euro is?”. 
“Ja zei de zonderling een stuiver stelt voor 
mij niks voor”. 
“Zou je hém dan geen twee stuivers 
kunnen geven voor een nieuwe 
tweedehandse auto?” zei de pastoor 
wijzend naar de kapelaan.
“Dat wil ik graag doen maar ik heb nu 
geen geld bij me, maar wacht maar even 
dan ga ik geld halen. Ik ben over tien 
minuten terug”.’   

“Hoe lang  

doet u over  

die reis?”

column

De God van Reusel
‘’t Was hoogzomer en de pastoor en de kapelaan  
uit Oirschot hadden een snipperdag genomen. 
Normaal gesproken hadden ze op die zondagmiddag 
wel wat parochiewerk maar nu hadden ze geen 
doop, geen huisbezoek, geen lof; vandaar.’

Door Jacques van de Ven
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‘E
r was een klein beetje 
regen voorspeld maar  
aan deze boodschap 
lieten zich gelukkig 
maar weinigen iets  

gelegen liggen. Sterker nog, het gezelschap 
dat zich voor de start verzamelde op de  
parkeerplaats van D’n Inloop was groter  
dan ooit en bestond maar liefst uit 
34 enthousiaste fietsvrienden en 
vriendinnen. Dat beloofde een mooie dag 
te worden. Bij het gezelschap hadden zich 
eveneens onze voorzitter en een van de 
bestuursleden gevoegd. Het was dan ook, 
zoals eerder gezegd, een ‘gedenkwaardige’ 
Grote Fietstocht. De organisatoren  
- Frans Traa, Wim van Heerebeek en hun 
beider geliefde wederhelften Zus en Jo -  
hadden namelijk al enige tijd geleden 
aangegeven dat zij na een lange periode 
van 15 jaar de tijd rijp vonden om na 
afloop van dit fietsseizoen de pijp aan 
Maarten te geven, of anders gezegd: om 
ruimte te willen maken voor nieuw en 
jonger bloed. Vandaar dat deze fietstocht
een toch ietwat gedenkwaardig karakter 
met zich meedroeg. 
Om klokslag 09:30 uur werden de 
trappers in beweging gezet om een 
uurtje later, via Haghorst, in Diessen 
aan te komen. Daar werd bij het gezellige 
restaurant ‘Kerkzicht’ aangelegd voor een 
eerste stop. Na allemaal neergestreken 
te zijn op het ruime terras werden we 
vervolgens getrakteerd op koffie/thee 
met gebak dat ons werd aangeboden  
door het bestuur van Oirschot Vitaal. 
Deze geste werd uiteraard door 
eenieder zeer gewaardeerd en waarvoor 
vanzelfsprekend onze hartelijke dank!

Na het nuttigen van deze versnapering 
werd de tocht blijmoedig voortgezet.  
De weergoden bleken ons goedgezind 
want het zonnetje brak lekker door en  
de temperatuur was voortreffelijk.
Dwars door landgoed ‘de Utrecht’,  
al fietsend over schitterende bospaden en 
omringt door prachtige natuur, kwamen 
we rond de klok van 12:00 uur aan op onze 
lunchbestemming: ‘Bos Café Krek wak 
wou’ bij Hippo Sofia Academie in Hooge 
Mierde. Een gezellige locatie met een 
zeer groot terras, voorzien van talrijke 
tafeltjes en stoeltjes en te midden van de 
omringende natuur. Er was voor iedereen 
voldoende plaats en ieder zocht zijn 
eigen tafeltje en/of zijn eigen gezelschap. 
Gezien de grootte van de groep duurde 
het wel even voordat eenieder voorzien 
was van z’n natje en z’n droogje, maar 
het was er niet minder gezellig om. De 
zon bleef schijnen en de regen wist ons 
niet te vinden en bleef zodoende lekker 
uit. Er was nog eventjes sprake van 
een naar momentje toen een van onze 
fietsvrienden door een akelige wesp werd 
gestoken in zijn onderlip. Maar gelukkig 
liep dit incidentje zonder al te ernstige 
gevolgen voor de betrokkene redelijk 
goed af.
Nadat de maagjes goed gevuld waren 
vertrokken we omstreeks 14:15 uur 
weer richting huiswaarts. Maar niet 
voordat we als voltallige groep vakkundig 
geposteerd werden vóór de ingang van 
het Bos Café voor het maken van de 
gebruikelijke groepsfoto.
Als afsluiting van de mooie fietstocht 
werd besloten om nog even aan te leggen 
bij restaurant ‘Vito’ in Middelbeers  
voor het nuttigen van een afzakkertje. 
Tijdens dit laatste oponthoud werden 
onze fietstochtorganisatoren - Frans, 
Wim en Jan alsmede hun echtgenotes - 
met een welgemeend en niet in de laatste 
plaats welverdiend applaus nog eens 
extra bedankt voor hun vrijwillige inzet 
gedurende de afgelopen jaren.’   

Een gedenkwaardige ‘Grote Fietstocht’ 
28 augustus 2025
‘Zoals tot een inmiddels reeds gedurende  
jaar en dag uitgegroeide traditie, begonnen we 
vanmorgen vroeg weer eens met frisse moed aan 
onze jaarlijkse ‘Grote Fietstocht’.’

Door Jan de Vet

verslag

NOTE 
van de 
redactie
Helaas is het 
artikel over de 
“Grote Fietstocht” 
in de Nieuwsbrief 
van oktober niet 
geheel geplaatst.
Derhalve treft 
u dat hierbij 
nogmaals 
compleet aan.   
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‘A
l ruim op tijd 
arriveerden de eerste 
gasten. Iedereen werd 
verwelkomd met een 
kopje koffie of thee met 

wat lekkers en al snel liep de zaal vol. 
Onze voorzitter, Bart van Straten, opende 
de middag met een welkomstwoord. 

De middag werd verzorgd door de alom 
bekende Oirschotse band TTS, die garant 
stond voor een geweldige sfeer. Met een 
afwisselend repertoire van herkenbare 
nummers, uit met name de zestiger 
jaren, wisten ze het publiek volledig 
te vermaken. Er werd meegezongen, 
gedanst en flink gebuurt. Menigeen 
kwam spontaan de dansvloer op en 
iedereen genoot zichtbaar. Muziek 
verbindt! 
In de pauze was het tijd voor een drankje 
en een hapje. De vrolijke sfeer maakten 
het samenzijn compleet, een echte 
ontmoetingsmiddag, precies zoals 
bedoeld. 
En met de enorme opkomst van ruim 
 200 mensen kunnen we wel zeggen dat 
de middag zeer geslaagd was. Als laatste 
nam Rien van Breda, voorzitter van 
Beers Vitaal, het woord om iedereen 
te bedanken, TTS, John Schepens en 
personeel, en alle aanwezigen voor  
hun komst!’   

Culturele Middag 2025
‘Donderdagmiddag 9 oktober jl. vond de jaarlijkse 
Culturele Middag plaats. Oirschot was aan de beurt 
om die te organiseren en daarom waren we weer te 
gast bij Zalencentrum ’t Zand, onze vertrouwde en 
uitstekende locatie.’

Door de evenementencommissie

verslag



oirschot vitaal10

Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpuntoirschot.nl

Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij het ouder worden. Het kan 
best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. Daarom is er 
SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke hulp, advies 
en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.

‘W
ij zoeken 
vrijwilligers 
die willen 
helpen bij de 
middagmaaltijd 

in ons restaurant. De bewoners eten in 
de middag een warme maaltijd. Je brengt 
bewoners van en naar het restaurant 

en biedt bij sommige bewoners 
ondersteuning tijdens de maaltijd.

	Tijdstip: 11.30 – 13.00 uur
	Wanneer: We zoeken voor elke dag een 
vrijwilliger (ook in het weekend), kun je 
een vaste dag per week, dan is dat is al 
heel waardevol voor ons

	Wat bieden wij: Goede begeleiding, een 
warme sfeer, dankbare gezichten en 
een kop dagverse soep

	Waar: Amaliazorg Kempenhaeve, 
Koestraat 37, Oirschot

Je hoeft geen ervaring te hebben – als je 
vriendelijk bent en graag helpt, ben je 
van harte welkom. Samen maken we van 
de middagmaaltijd een gezellig moment.

Interesse? 
Neem contact met ons op via  

welzijn-khve@amaliazorg.nl of bel naar 

0499-36 59 59 en vraag naar welzijn.’   

Word vrijwilliger bij 
het maaltijdmoment 
van Amaliazorg
‘Vind je het fijn om iets voor een ander te doen en 
ben je graag onder de mensen?’

Door Anneloes van Erp

Amaliazorg



Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”

Advertenties

Eten wat de pot 
schaft voor 65+
Elke dag om 12.30 uur 
3-gangenmenu voor 
€13,25 
Een verrassingsmenu van 
soep, een hoofdgerecht en 
een toetje.

Omdat samen eten 
gezelliger is. 

Bel de receptie om aan te 
melden (0499 36 59 59)

–  Maandag t/m vrijdag:  
op dezelfde dag  
voor 9.00 uur 's morgens

–  Weekend en feestdagen: 
op de vrijdag ervoor  
voor 12.00 uur

Amaliazorg Kempenhaeve
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'
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puzzel

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

uit de Nieuwsbrief van  

de maand oktober is 

Marion van den Koedijk

zij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloopwinkel.

Oplossing:

U kunt  
uw oplossing  
insturen naar e-mailadres  
info@oirschot-vitaal.org 

U kunt uw oplossing natuurlijk 
ook inleveren bij D’n Inloop.

‘V
eel bewoners van 
Amalia en Joris waren 
hier op af gekomen. 
Het was even passen 
en meten om eenieder 

een plaatsje te geven vooral omdat er 
een groot aantal met een rolstoel waren 
gekomen. Om te zorgen dat wij niet ten 
onder gaan aan dit succes gaan we voor 
de volgende editie kaartjes uitgeven.  
Op verzoek van restaurant De Beurs en  
in verband met de veiligheid is 
afgesproken dat er maximaal 100 gasten 
welkom zijn.’   

Kermismiddag 2025
‘De Kermismiddag was weer een groot succes,  
de schatting was dat er ongeveer 120 personen 
aanwezig waren.’

Door Simon van der Steen

verslag

Volgende 

editie gaan 

we kaartjes 

uitgeven.


