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‘D
e wereld was ineens 
in oorlog met een 
onzichtbare vijand die 
een besmettingsgolf 
veroorzaakte en 

waarop wij geheel niet voorbereid waren. 
Het voelde als een stuurloos schip in de 
dichte mist. 
Toen de mist iets was opgetrokken 
zag men ineens hoe de natuur had 
teruggeslagen na de uitbuiting van de 
natuur door de mensheid. Metingen 
hadden al eerder aangetoond dat 
op diverse plaatsen de aanwezige 

De wereld draait 
(weer) door
Door Jan van de Schoot

‘In dit stukje wil ik een terugblik geven naar de 
enorme gezondheidscrisis van begin 2020 die 
de gehele wereld door een mysterieus ontstaan 
longvirus in zijn greep hield en een boost gaf aan ons 
vergeten sterfelijkheidsbewustzijn.’

inhoud

nieuws-
brief

»

Van onze voorzitter

Oirschot Vitaal is onderdeel  
van Senioren Brabant-Zeeland
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luchtkwaliteit zo slecht was dat 
plotseling ziekenhuizen vol lagen met 
getroffenen door dit horrorvirus wat 
uiteindelijk vele slachtoffers zou maken. 
Een paar jaar hebben wij met deze 
tijd die we CORONA of COVID periode 
noemen moeten (over) leven met de 
nodige vaccinaties en testen, waarbij ons 
sommige ernstige beperkingen ten deel 
vielen en de samenleving bijna overal 
ontregeld werd. 
Nu de crisis met zijn beperkingen 
weer even achter ons ligt mogen we 
veel nieuwe woorden bijschrijven in 
ons woordenboek der Nederlandse 
taal. Ik zal enkele veel voorkomende 
woorden opsommen en misschien 
herinnert u ze nog. Zo begon het met de 
virusuitbraak met patiënt nul in Tilburg. 
Toen was er een besmettingsgolf en 
de anderhalvemeter-samenleving met 
de voetgroet en ellebooggroet en een 
kuchscherm tegen de gezichthoesters. 
Van de overheid kregen we een Corona 
dashboard met de sneltest, zelftest en 
een mondkapjesplicht en lieten we 
ons massaal inenten in de vaccinatie 
teststraat. Ook volgden snel meer 
draconische maatregelen tegen het risico 
contact zoals de raamvisite en drive-by 
verjaardagsfeestjes, we mochten alleen in 
onze elleboog niezen. Plotseling gingen 
we massaal toiletpapier hamsteren en 
kregen we uitvaarten waarbij niemand 
aanwezig mocht zijn, werd er een code 
zwart afgekondigd en er ontstond een 

oversterfte. De mens liet zich niet uit 
het veld slaan en organiseerde balkon 
concerten en een massaal verplegers-
applaus als dank aan hen die dag en 
nacht klaar stonden om de getroffenen 
te redden. We dansten samen de 
Wuhan dans en kregen een nieuwe 
moraalsamenleving.
Maar zoals altijd hebben we in 
Nederland ook weer personen die tegen 
de opgelegde maatregelen zijn en deze 
WAPPIES verenigden zich in het Comité-
Viruswaanzin. Zij zetten zich af tegen de 
organisaties als het RIVM, OMT en de 
GGD en hadden twijfels over de werking 
van b.v. het corona vaccin wat ook weer 
leidde tot vele zorgmijders die veroordeeld 
werden tot thuis-quarantaine wat 
uiteindelijk weer leidde tot een 
onvermijdelijke algemene Lockdown 
voor het gehele land. De regering kwam 
onze ondernemers tegemoet met 
coronasteun om te overleven, waarvan 
men nu de rekening nog gepresenteerd 
krijgt. Tenslotte ontvingen we een 
vaccinatiebewijs met een QR-code als 
bewijs dat we mogelijk beschermd waren 
tegen verspreiding van dit ernstige virus. 
Dat werd gescand bij het betreden van 
openbare ruimtes.
Intussen draait de wereld weer door 
en zijn we misschien vergeten dat dit 
pas enkele jaren geleden is dat dit ons 
overkwam terwijl wij allemaal bewust 
dienen te zijn dat er weer een ‘schip’ 
door een dodelijke onbekende en 
verontreinigde mist stuurloos kan raken 
en onze kant op drijft.’    
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vervolg  

Van onze voorzitter

‘V
oor het verspreiden 
van informatie naar 
onze leden maken 
wij bij voorkeur 
gebruik van de email 

en de telefoon. Nu blijkt regelmatig 
dat wij van leden geen e-mailadres of 

een foutief e-mailadres hebben terwijl 
ook dikwijls het telefoonnummer 
ontbreekt.
Hierbij dus een verzoek aan onze 
leden om hun e-mailadres en het 
telefoonnummer door te geven.
U kunt dit doen door een e-mail  
te sturen aan  
secretaris@oirschot-vitaal.org of te bellen 
met de secretaris op 06 36 48 13 54.’    

Van het bestuur
Door Leo van Loon
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maandag 2 sept  
biljart hele dag
wandelen 5 km 09.15
wandelen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00 

dinsdag 3 sept  
biljart hele dag
jeu de boules hele dag
handwerkclubje 13.30-16.00 

woensdag 4 sept  
biljart hele dag
gym 2 groepen 09.00-12.00
wandelen 5 km 09.30
wandellen 10 km 08.45
kienen 13.30-16.00

donderdag 5 sept 
biljart hele dag
breiclub 09.30-11.30
kaarten 13.30-16.00

vrijdag 6 sept 
biljart hele dag
wandelen (Nordic) 09.00
koersbal 09.30
bridge 13.00
fietsen 11.00

maandag 9 sept  
biljart hele dag
wandelen 5 km 09.15
wandelen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00 

dinsdag 10 sept  
biljart hele dag
jeu de boules hele dag 

woensdag 11 sept  
biljart hele dag
gym 2 groepen 09.00-12.00
wandelen 5 km 09.30
wandellen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00

donderdag 12 sept 
biljart hele dag
breiclub 09.30-11.30
fietsen 13.30
Zomerreis  hele dag

vrijdag 13 sept 
biljart hele dag
fotoclub (1e bijeenkomst) 09.15-11.30 
gym 2 groepen 09.00-12.00
koersbal 09.30
bridge 13.00

maandag 16 sept 
biljart hele dag
wandelen 5 km 09.15
wandelen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00

dinsdag 17 sept 
biljart hele dag
jeu de boules hele dag
handwerkclubje 13.30-16.00

woensdag 18 sept 
biljart hele dag
gym 2 groepen 09.00-12.00
wandelen 5 km 09.30
wandellen 10 km 08.45
kienen 13.30-16.00
keezen 13.30-16.00

donderdag 19 sept 
biljart hele dag
breiclub 09.30-11.30
kaarten 13.30-16.00

vrijdag 20 sept 
biljart hele dag
wandelen (Nordic) 09.00
koersbal 09.30
bridge 13.00
fietsen 11.00

maandag 23 sept 
biljart hele dag
wandelen 5 km 09.15
wandelen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00

dinsdag 24 sept 
biljart hele dag
jeu de boules hele dag

woensdag 25 sept 
biljart hele dag
gym 2 groepen 09.00-12.00
wandelen 5 km 09.30
wandellen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00

donderdag 26 sept 
biljart hele dag
breiclub 09.30-11.30
fietsen 13.30

vrijdag 27 sept 
biljart hele dag
wandelen (Nordic) 09.00
koersbal 09.30
bridge 13.00
leeskring 09.30-11.30

maandag 30 sept 
biljart hele dag
wandelen 5 km 09.15
wandelen 10 km 08.45
kaarten 13.30-16.00

september 2024

activiteiten
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‘G
emeente Oirschot 
en het platform 
Dementievriendelijk 
Oirschot (DVO) biedt 
de inwoners van 

Oirschot, de Beerzen en Spoordonk 
een voorstelling aan, van de landelijk 
bekende theatergroep Ervarea.

Een dementievriendelijk Oirschot maken 
we immers samen! Kom daarom ook naar 
deze avond. 

Deze avond vindt plaats op 27 september 
om 19.30 uur in het theater  
De Stoelendans met gratis entree.  
Er wordt dan ook een convenant 
getekend door betrokken partners  
voor een Dementie Vriendelijk Oirschot.

Graag aanmelden via de QR-code of  
mail naar: aanmelden@wijzer-oirschot.nl
Gemeente Oirschot en het platform 
Dementievriendelijk Oirschot.’    

Theatervoorstelling 
“De dementie van Jet en Harrie”
‘Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie 
beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan 
hun voeten, totdat er dingen gebeuren die 
Harrie een niet-pluisgevoel geven. Jet blijkt 
te lijden aan dementie.’

Door Toon van de Looy

‘W
ij begrijpen  
dit niet,  
onze artikelen 
zijn al laag 
geprijsd en  

het is toch heel normaal dat men 
betaalt voor artikelen die in de winkel 
te koop liggen.

Om die reden hebben we helaas wat 
maatregelen moeten nemen zoals het 
plaatsen van camera’s. Men wordt 
hiervoor gewaarschuwd middels een  
10-tal bordjes die in de winkel hangen.

Ook hebben we de herkenbaarheid van 
de Kringloopwinkel aangepast aan de 
nieuwe huisstijl van Oirschot Vitaal.’    

‘Helaas moeten wij constateren dat er regelmatig 
artikelen uit de winkel worden meegenomen zonder 
dat hiervoor wordt betaald.’

Door Leo van Loon

Kringloopwinkel
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‘D
eze middag vind plaats 
bij De Beurs en wel van 
14.00-16.00 uur.
In tegenstelling 
tot andere jaren is 

er geen loterij maar wordt de middag 
opgeluisterd door een charmante 
zangeres de Belgische Corry Konings.
Uiteraard zijn er weer de oliebollen van 
de kermis waarbij wij als organisatie een 
gratis kopje koffie, cappuccino of thee 
aanbieden.

Bij goed weer zitten we op het terras 
mocht het weer anders zijn dan gaan we 
naar binnen.’    

Kermismiddag
Door Leo van Loon

‘Dinsdagmiddag 1 oktober 
organiseren wij weer een 
Kermismiddag voor senioren en 
minder-validen van Oirschot.’

‘D
ie dagen is er een 
tentoonstelling van 
onze fotoclub in het 
kader van het 10-jarig 
bestaan.

Sinds oktober 2014 is er binnen de KBO 
Oirschot, nu Oirschot Vitaal, een fotoclub 
actief. Iedere tweede vrijdag (m.u.v. de 

vakantieperiode) 
komen de 14 leden bij 
elkaar en bespreken 
dan de ingezonden 
foto’s.  De fotoclub 
is ontstaan uit 
cursisten die de 
fotocursus hadden 
gevolgd en het 
bespreken van 

de foto’s na afloop van de cursus niet 
wilden missen. Heel bijzonder is wel dat 
de huidige leden allemaal ook bij het 
begin aanwezig waren. Met slechts een 
kleine uitzondering door het overlijden 
van Peter van Haaren. Nog iedere 
bijeenkomst zijn wij dankbaar aan hem 
dat we gebruik kunnen maken van een 
hoge kwaliteit beamer voor de projectie 
van de foto’s die door Peter is geschonken 
aan de fotoclub.

Natuurlijk zullen we dit 10-jarig bestaan 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Naast een onderlinge gezamenlijke 
activiteit zullen we graag aan alle leden 
van Oirschot Vitaal onze resultaten laten 
zien.

In het weekend van 12 en 13 oktober 
zullen we daarvoor een expositie 
organiseren in D’n Inloop. Daar gaat 
u zeker nog meer over horen en lezen. 
Noteer alvast de datum in uw agenda.

Ook zullen diverse instanties zich 
presenteren terwijl ook onze eigen 
activiteiten laten zien wat ze doen.’    

Open Dagen
‘Oirschot Vitaal is voornemens om in het weekend 
van 12 en 13 oktober OPEN DAGEN  te organiseren.’

Door Leo van Loon
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‘E
r gingen 3 vingers de 
lucht in: het zoontje 
van een makelaar was 
in Spanje geweest. 
Met de auto, “Ja, want 

wij hebben een auto”. Eén jongen was 
in België geweest, helemaal naar het 
Zilverstrand bij Mol. En – toeval – ik was 
daar ook geweest. Dat was Eindhoven 
1958!

We huurden op het Zilverstrand een 
verbouwde Engelse dubbeldeks bus. 
Het was behelpen, maar wij vonden 
het geweldig, onze eerste vakantie in 
het buitenland! Het Zilverstrand was 
net nieuw: een zandafgraving met wat 
kleedhokjes, een café met terras, een 
klein winkeltje, een speeltuin, dat was 
alles. Buiten het café stond één openbaar 
toilet met een rij mensen ervoor. 
Wij vermaakten ons prima! Het was een 
mooie zomer en we konden er zwemmen 
en spelen langs het water. Het waren 

allemaal grote gezinnen, dus vriendjes 
genoeg.

Op zondag gingen we naar de kerk in 
Rauw, want dat moest toen nog. Als 
beloning kregen we dan een ijsje van 
het ”IJsboerke”. En we wandelden met 
de hele club naar het vliegveldje De 
Keiheuvel, waar we mee mochten helpen 
met het ophalen van de kabel waarmee 
zweefvliegtuigen de lucht in werden 
getrokken. 

De jaren daarna waren we er weer en 
maakten het mee dat de hele dag Peter 
Koelewijn’s “Kom van dat dak af!” over 
de camping schalde. De dubbeldeks bus 
had al plaatsgemaakt voor een eigen 
bungalowtent. De met ons bevriende 
familie van der Schoot (ja, van Jan-
Willem, Margriet, Sjef en Celestine) zat er 
ook en hadden zelfs al een kleine caravan. 
Waarom vliegt onze jeugd tegenwoordig 
naar Vietnam voor vakantie?’    

Orskot vruuger

Wij 
vermaakten 
ons prima! 

Vakantie
‘In 1958 ging ik naar de middelbare school 
in Eindhoven. Bij de eerste kennismaking 
vroeg de leraar: “Wie van jullie is er op 
vakantie geweest”?’

Door Ad van Zelst

W
ij gedenken hierbij de overleden leden  
van de afgelopen maand: 

 Hans Bogmans, 
 Mevr. Van Brunschot-van Nunen, 
 Ad Smits,
 Mevr. Riek van Woensel-de Kort.

Note: Het bestuur zou het fijn vinden als u ons doorgeeft 
wanneer leden zijn overleden, wij kunnen hieraan dan aan-
dacht besteden. Ook horen wij graag als u bent verhuisd.   

Overleden leden van 
Oirschot Vitaal
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‘E
r zijn er veel van,  
veel podcasts.
Eigenlijk is het 
een gewoon radio-
programma, met een 

speciaal onderwerp. En zo’n speciale 
podcast heb ik live mogen volgen.
Er was een uitnodiging om  een 
bijzondere high tea  en tevens live 
podcast te   komen bezoeken.
Het beloofde een chique high tea 
te worden en een  speciale podcast, 
uitzending dus.
Het geheel werd georganiseerd in een 
prachtig hotel, restaurant in onze 
residentiestad den Haag.
Mijn auto werd door een hele chique 
portier naar de parkeerplaats gebracht 
en we werden welkom geheten met een 
fonkelend glaasje champagne.  
De programmamakers heetten ons  nog 
eens welkom en wees de gasten erop dat 
de echte lakei van de koning er ook was. 
Er was geen dresscode, maar u begrijpt  
vast wel dat er eerst een aantal malen 
verschillende kledingstukken de 
revue hebben moeten passeren, voor 
ik tot een besluit kon komen, wat in 
hemelsnaam aan te trekken. Mijn lieve 
echtgenoot moest  er zijn kritische blik 
maar eens goed overheen laten gaan. 
Bij de derde keuze was ik zelf redelijk 
tevreden. Ook mijn echtgenoot zag er 
om door ringetje te halen uit (wij gingen 
samen). Bij binnenkomst heb ik snel 
naar de kleding van de andere gasten 
gekeken en was tevreden met mijn eigen 
keuze. Alle tafeltjes waren prachtig 
gedekt en wij kregen een  schitterende 
plek, helemaal vooraan, zodat we de 
programmamakers en de bijzondere 

gast goed konden zien en horen. Mede 
door de koptelefoons die iedereen kreeg 
uitgereikt. De high tea was zeer high en 
wij mochten eten en kijken en luisteren 
tegelijk. Een bijzondere spreker wist alles 
van de kroonjuwelen en hield daar een 
schitterend betoog over. Zo wist hij ook te 
vertellen dat koningin Maxima veel aan 
de juwelen liet veranderen om ze voor 
haar passend en stijlvol te maken. Tussen 
de stenen zitten kennelijk hele kleine 
schroefjes zodat ze  een andere vorm 
kunnen krijgen.Ook kregen we een korte 
lezing over de etiquette en vooral over 
etiquette tijdens een diner. Zo wist ik niet 
dat de dames het servet anders op hun 
schoot moeten leggen dan de heren.  
Wij dames moeten een soort flapje maken 
bij de rand van het servet zodat wij, 
wanneer wij onze mond willen afdeppen, 
er geen lippenstift op de buitenkant  van 
dat flapje komt en iedereen de afdrukken 
dan kan zien. Je moet het maar weten …
Alle gasten grepen  natuurlijk meteen 
naar hun servetten. Vooral de dames in 
het toch wel wat illustere gezelschap. 
Iedereen even keurig en vooral chique. 
Alles was goed op elkaar afgestemd en de 
high tea en het programma er omheen 
waren  zeer goed verzorgd.
Ik moest wel even speciaal kijken naar 
de podcastmakers, want tijdens het 
interview en de vragen van het publiek 
keken zij die prachtige zaal in naar al die 
keurig geklede etende gasten.
Thee kopjes in de rechterhand en 
sommigen de pink een beetje omhoog.
Na de high tea was er de mogelijkheid 
om het werkpaleis van de koning te 
bezoeken. Daar hebben wij maar vanaf 
gezien. Ik had al genoeg moois gezien en 
keurigs gehoord.
Maar leuk was het wel en ik kan niet 
wachten op de volgende uitnodiging en 
natuurlijk de volgende podcast die ik dan 
heerlijk onderuitgezakt op mijn eigen 
bank kan beluisteren!’    

Podcast- High Tea
‘Nu wil ik niet meteen beginnen met vroeger was … 
En vroeger deed … Maar nu is het wel heel erg in om 
een  radioprogramma Podcast te noemen.’

Door Mildred Zijlstra

De high tea 
was zeer high 

en wij 
mochten 

eten en kijken 
en luisteren 

tegelijk.
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‘Z
oals jullie je wellicht 
nog kunnen herinneren 
werd begin dit jaar door 
Beers Vitaal een busreis 
georganiseerd naar 

Blankenberge. Deze reis moest helaas 
worden gecanceld wegens te 
weinig aanmeldingen. Gelukkig 
wist Marijke Jaspers, van het 
organiserend comité, van de 
nood een deugd te maken. 
Dankzij haar onvermoeibare 
inzet wist zij het voor elkaar te 
krijgen om alsnog een mooie 
vervangende reis aan te kunnen 
bieden met een verzekerde 
vertrekgarantie.

Het werd een prachtige drie stedentrip 
naar Leipzig, Weimar en Dresden.
Bij vertrek hadden we aanvankelijk te 
maken met een zeer divers samengesteld 
gezelschap. 
Het betrof immers een reguliere busreis 
waar ook mensen uit diverse delen van 
Nederland zich voor hadden aangemeld. 
Maar de grootste groep bestond toch wel 
uit deelnemers van de KBO afdelingen 
Beers-Vitaal en Oirschot-Vitaal en 
bovendien zelfs aangevuld met een lid 
van KBO Son. Dankzij het grote aantal 
inschrijvingen had Marijke weten te 
bedingen dat we opgehaald werden in 
Middelbeers in plaats van in Tilburg. De 
samenwerking tussen de verschillende 
KBO-afdelingen bleek zijn vruchten te 
hebben afgeworpen.
We hadden geluk met het weer en 
eveneens met de kwaliteit van onze 

gidsen in alle drie de bezochte 
steden. De rondleidingen waren 
een succes. De toelichtingen op 
de overweldigende gebouwen en 
op allerlei andere historische 
bezienswaardigheden, naast de 
toelichtingen over de invloed en 
het belang van zeer belangrijke 
figuren zoals Schiller, Goethe, 
Wagner en Bach, waren erg 

verhelderend. Na de rondleidingen 
kregen we zelf nog ruim gelegenheid om 
onze eigen weg te zoeken en te dwalen 
tussen al deze schitterende monumenten 
en om de verschillende historische 
kerkgebouwen ook van binnen te kunnen
bekijken. Het spreekt vanzelf dat dit door 
menigeen gevolgd werd met een bezoekje 
aan enkele van de diverse idyllische 
terrasjes waar genoten kon worden 
van plaatselijke lekkernijen zoals de 
beroemde Dresdner Eierschecke.
Langzaam maar zeker begonnen de 
verschillende groepen samen te smelten 
en op haast onoverkomelijke wijze 
mondde dit erop uit dat we ’s avonds 
na het diner, met zijn allen onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
gezellig buiten zaten op het terras om 
na te keuvelen over de nog vers in het 
geheugen gegrifte opgedane indrukken.

‘Via Blankenberge met de bus naar Leipzig lijkt een 
rare omweg, maar deze route heeft uiteraard niet 
letterlijk plaatsgevonden. Echter in figuurlijke zin 
is onze busreis naar Leipzig wel degelijk via deze 
omweg tot stand gekomen.’

Door Jan de Vet

Vijf dagen  
is te kort  

maar aan  
de andere  
kant ook  

weer genoeg

reisverslag

Via Blankenberge naar Leipzig

»
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En uiteraard over allerlei andere koetjes 
en kalfjes. Het was een vrolijke toestand 
en we hebben hartelijk kunnen lachen 
om de sappige verhalen en de grappige 
anekdotes uit de mond van enkele van 
onze deelnemers.

Vijf dagen is te kort maar aan de andere 
kant ook weer genoeg. Dit geldt vooral 

voor de drie dagen die we besteed 
hebben om de steden te bezichtigen. 
Te kort om alles te zien, maar ook wel 
inspannend en vermoeiend genoeg om 
voldaan en tevreden, met al onze mooie 
herinneringen in ons geheugen gegrift, 
weer heerlijk huiswaarts te kunnen 
keren. Het was een mooie trip en zeer de 
moeite waard!’    

‘L
eer Zelf Online is 
opgericht om allerlei 
kwetsbare groepen in  
de maatschappij te 
helpen moeilijke 

informatie te begrijpen. Zij richten zich 
o.a. op mensen met een verstandelijke 
beperking, senioren, laaggeletterden, 
migranten, kinderen. Belangrijk feit:  
ook hoogopgeleide mensen lezen liever 
een makkelijke tekst.

Door jarenlang met deze doelgroepen 
te werken is Leer Zelf Online 
gespecialiseerd in het uitleggen van 
moeilijke onderwerpen in begrijpelijke 

en toegankelijke taal en waar mogelijk 
ook met illustraties en animaties.

Een handig hulpmiddel die men in het 
leven heeft geroepen is www.stefffie.nl
Steffie is een virtuele vrouw die 
moeilijke dingen op een makkelijke 
manier uitlegt. Bijvoorbeeld vrienden 
maken, DigiD, geldzaken en huisarts- of 
ziekenhuisbezoek. Zo wordt de wereld 
weer iets eenvoudiger!

Hoe werkt het:
 log in op www.steffie.nl via computer, 
tablet of mobiele telefoon

 op de startpagina vindt je alle 
informatie die je nodig hebt om te 
starten met Steffie

 kies voor ‘onderwerpen’
 kies een onderwerp waarover je meer 
wenst te weten

 bovenaan de pagina kan men kiezen 
voor uitleg in diverse talen

 Steffie leest alles voor, dus ook geschikt 
voor mensen met leesproblemen

 Steffie neemt je stap voor stap mee  
om te komen tot de juiste oplossing

 er is een keuze uit vele onderwerpen. 
Ieder hoofdonderwerp is weer 
onderverdeeld in subgroepen

Kom je er zelf niet aan uit, er is altijd  
wel iemand die je op weg kan helpen.’    

Leer zelf Online
‘Er zijn circa 3 miljoen mensen met een beperkte 
sociale zelfredzaamheid. Deze kwetsbare groep 
groeit snel nu de samenleving steeds ingewikkelder 
wordt. Veel organisaties bieden hun diensten of 
informatie alleen nog maar online aan.  
Door complexe handelingen, moeilijke en lange 
teksten, onduidelijke websites en lastige woorden 
komen duizenden mensen per jaar in de knel. 
Leer Zelf Online helpt om hun leven minder complex 
te maken.’

Door Simon van der Steen

Ook 
hoogopgeleide 
mensen lezen 

liever een 
makkelijke 

tekst.
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‘I
n de uitnodiging, welke 
te vinden was in de 
Nieuwsbrief van afgelopen 
mei, was de voormalige en 
eerder gebruikelijke en 

veelbelovende naam: ‘Terrasconcert’ door 
onze activiteitencommissie inmiddels 
wijselijk vervangen door de ietwat 
neutralere naam: ‘Muziekmiddag’.

Was het de vorige twee afleveringen niet 
mogelijk om buiten te zitten vanwege 
het (te) warme weer; deze keer waren we 
blij dat de activiteitencommissie met 
een goed vooruitziende blik een zaal 
gereserveerd had zodat we ‘op het droge’ 
konden genieten van het wervelend 
muzikaal optreden van de Brabantse 
dialectzanger Gerard van Kol uit Liessel, 
een kerkdorpje van de gemeente Deurne.
Zoals gebruikelijk werden we bij 
binnenkomst hartelijk ontvangen door 
een lid van de activiteitencommissie 
(ditmaal door Liesbeth) en werden we 
uitgenodigd om plaats te nemen aan
een van de gezellig opgestelde tafeltjes. 

Na voorzien te zijn van koffie, thee en 
een lekkere versnapering en na een 
gezellig (kennismakings-)gesprekje 
met de overige tafelgenoten, begon 
Gerard van Kol aan zijn optreden. 
Gerard ontpopte zich als een regelrechte 
Brabantse dialectzanger, liedjesschrijver 
en componist. In onvervalst ‘Leissels’ 
dialect wist hij ons zingend te bekoren 
met zijn prachtige sonore stem met 
enkele van zijn zelfgeschreven liedjes, 
die steevast door hem werden ingeleid 
door middel van bijpassende anekdotes. 
Zoals het een goed entertainer betaamt 
betrok hij ook het enthousiaste publiek 
regelmatig bij zijn gezang door hen in 
koor afwisselend mee te laten zingen. 
Kortom, de sfeer zat er binnen de kortste 
keren goed in. 

Na een korte pauze, waarin we voorzien 
werden van een drankje en een 
snackje, werd het publiek door Gerard 
aangemoedigd om naast zijn eigen 
repertoire ook wat verzoeknummertjes 
ten gehore te kunnen brengen.  
Dit was bepaald niet aan dovemans oren 
gericht. Naast de alom bekende ‘Klok van 
Arnemuiden’ en andere oude bekende 
Nederlandstalige meezing liederen 
kwamen er ook bekende Duitstalige en 
Engelstalige liederen aan bod. En het 
duurde dan ook niet lang of er werd niet 
alleen gedanst maar er werd zelfs een 
complete polonaise ingezet. 

Terrasconcert 11 juni 2024 bij Komaen
verslag

‘Met het opstarten van de eerste weemoedig 
klinkende gitaartonen van het prachtige 
lied: ‘Woar ik van kom’ begon de jaarlijkse 
Muziekmiddag in een van de zalen van 
het zalencentrum ‘Komaen’ aan de 
Spoordonkseweg.’

Door Jan de Vet

We werden 
uitgenodigd 
om plaats te 
nemen aan

een van 
de gezellig 
opgestelde 

tafeltjes.

»
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Muziek maakt veel los, zoveel zelfs 
dat een van de dames op een gegeven 
moment haar rollator liet voor wat 
hij was en vrolijk ging meelopen in de 
polonaise. Wat muziek al niet teweeg kan 
brengen. Maar helaas, zoals altijd, aan 
alles komt een eind. Dit keer echter niet 
zonder eerst, als geweldige klap op de 
vuurpijl, het wereldberoemde lied:  
‘Sierra Madre del Sur’ in te zetten,  

dat (hoe kan het ook anders) gretig en 
uitbundig door alle aanwezigen werd 
meegezongen. 

Na nog een kort toespraakje door een van 
de aanwezigen, waarin zowel de dames 
van de organisatie als Gerard namens 
allen werden bedankt voor de heerlijke 
middag, keerde eenieder weer tevreden 
en voldaan huiswaarts.’    

Muziek  
maakt  

veel los.

‘D
e aanwezige 
deelnemers werden 
door het bestuur 
gefeliciteerd met het 
jubileum en natuurlijk 

hoorde daar koffie met gebak bij.
De groep koersballers bestaat momenteel 
uit 10 actieve dames die iedere 
vrijdagochtend gezellig samen een 
balletje rollen in de ontmoetingsruimte 
van Oirschot Vitaal. 
Het is een ontspannende bezigheid 

waarbij het wel aankomt op behendig-
heid om de bal zo dicht mogelijk bij de 
‘jack’ te krijgen.
Heeft u ook interesse om deel te nemen, 
kom dan eens kijken. Men start om  
09:30 uur. Het is niet alleen bezigheid 
voor dames, ook heren zijn natuurlijk  
van harte welkom.’    

Activiteit koersballen 
30 jaar
‘Zoals al in de laatste editie van de nieuwsbrief was 
aangegeven, bestond de activiteit koersballen op   
1 juli j.l. 30 jaar. Reden dus voor een klein feestje.’

Door Simon van der Steen

De data van Frans Traa:
Wij fietsen op de tweede en vierde 
donderdag van de maand. 
Vertrek bij D’n Inloop. De volgende data 
zijn: 12-26 september, 10-24 oktober.

De data van Jan en Jo van Overbeek:
Fietsen in 2024 georganiseerd door  
Jan en Jo van Overbeek. 
Vertrek om 11.00 uur bij D’n Inloop.  
Steeds op de eerste en derde vrijdag  
van de maand. Afstand 40 tot 50 km met 
halverwege een eventuele lunchstop. 
Kosten voor eigen rekening. 
De volgende data zijn: Vrijdag  
6-20 september, Vrijdag 4-18 oktober. 
Voor eventuele verdere inlichtingen  
bel Jan van Overbeek 06 12 18 54 13.’    

Fietsen
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Donderdag 26 september: 
Bezoek aan Fruitbedrijf, 
rondrit Voorne Putten 
en bezoek vestingstadje 
Brielle.

‘N
a een tussenstop in 
Terheijden bezoeken 
we in Brielle het 
fruitbedrijf van de 
familie Klok.

Hier worden appels, peren, kersen en 
pruimen geteeld. U krijgt een uitgebreide 
toelichting over het bedrijf. Er is ook 
de mogelijkheid om te voet of met 
het pluktreintje op het bedrijf rond 
te kijken. De lunch wordt gebruikt in 
pannenkoekrestaurant Klokhuys.  
U heeft hier de keuze uit diverse soorten 
pannenkoeken met een non-alcoholisch 
drankje en ijs na. Na de lunch maken 
we onder begeleiding van een gids een 
rondrit over het eiland Voorne Putten. 
De gids vertelt over de ontwikkeling 
van het eiland, vroeger en nu over o.a. 
natuur en tuinbouw, havengebied en 
Maasvlakte. Na de rondrit bezoeken we 
het vestingstadje Brielle. Hier kunt u zelf 
of onder begeleiding van een gids het 
centrum van Brielle bezoeken. Brielle 
heeft meer dan 400 monumenten en 
diverse winkeltjes en terrasjes. 
De dag wordt afgesloten met een diner.

Graag opgeven vóór 1 september 2024.
De kosten voor deze reis bedragen:  
€ 77,50 p.p. 

Voor info:  Marijke Jaspers
 (marijkejaspers@yahoo.nl)  
 tel.: 013 - 51 43 727
Opstapplaatsen en vertrektijd:
- 08.30 uur Middelbeers: Hoogdijk/
Doornboomplein bij Louwers fietsen 
- 08.45 uur Oostelbeers: Andreasstraat 
10, bij de voormalige Wok’

Dinsdag 29-10-2024 
Bezoeken we brei-atelier 
Marcienne. 

‘W
e worden 
ontvangen 
met koffie 
en gebak. 
Daarna vindt 

er een modeshow plaats. Het atelier 
is open om een kijkje te nemen bij het 
productieproces. Met een vrijblijvend 
bezoekje aan de winkel sluiten we af. 
Hierna gaan we naar een restaurant 
waar een diner voor ons klaarstaat.  
Er wordt het volgende geserveerd:  
Een soep van de dag; schnitzel met 
paprika- of jägersaus, friet en een 
salade. We sluiten af met een dessert.

Graag opgeven vóór 15 september 2024. 
De prijs is € 42,50, dit bedrag gelieve u 
contant bij inschrijving te voldoen aan 
Marijke Jaspers. 
Ook niet-leden zijn welkom.
 
Voor info:  Marijke Jaspers
 (marijkejaspers@yahoo.nl)  
 tel.: 013 - 51 43 727
Opstapplaatsen en vertrektijd:
- 08.45 uur Middelbeers: Hoogdijk/
Doornboomplein bij Louwers fietsen 
- 09.00 uur Oostelbeers: Andreasstraat 
10, bij de voormalige Wok.   
De thuiskomst staat gepland op  
ca. 17.00 uur.’    

Reizen Beers Vitaal
Door activiteiten

uitstapjes
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V
 
eel woorden spreken voor zich, maar andere 
woorden zijn voor meerdere uitleg vatbaar.  
Enkele voorbeelden:
 
Theoloog  = Theo vertelde de waarheid niet
Uitzonderlijk = Begrafenisondernemer op vakantie
Continenten = Inenten op een delicate plaats
Papier = Zwaarlijvige inwoner uit Ierland
Achteraf = Min acht
Minister = Heel kleine ster
Krakeling = Zoontje van een inbreker
Profeet = Professor aan tafel
Antiloop = Middel tegen diarree
Bedacht = Naast bed nummer zeven
Kaarsrecht = Recht om kaarsen te maken
Magazijn = Persoon die azijn mag drinken
Uurwerk = Werk dat per uur betaald wordt
Minimaal = Sobere maaltijd
Panama = Vader eerst
Kieskeurig = Tand in goede staat
Misleider = Priester
Politicus = Zoen van een politieagent
Coupon = Nachtgewaad van rund
Oordeel = Oorlel
Paling = Vader van Chinees kind
Super-de-luxe = Onbetaalbare benzine
Toezicht = Opletten met gesloten ogen

Spelen met taal
Door Piet van de Akker

Lantaarntje 

Door Henk van de Wal

Lieve mensen,

“Het leven is simpel, 
onze gedachten maken het moeilijk.”
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen  
het hier meteen mee eens is, maar 
misschien maken we het leven soms 
moeilijker dan het is, proberen we te 
veel de eigen regie te houden, kunnen 
we te weinig leven als de vogels in de 
lucht en de leliën in het veld.   

‘Maar de laatste tijd zijn er helaas te 
weinig leden, waardoor deze leuke 
activiteit dreigt te verdwijnen. Kunt u 
linedancen en wilt u dit graag in groeps-
verband doen, dan kunt u zich opgeven 

bij het secretariaat van KBO Best via 
mailadres secretariaat@kbobest.nl 
De enige voorwaarde die men stelt  
is dat u lid dient te zijn van senioren-
vereniging Oirschot Vitaal.’    

Linedance  
bij KBO Best
‘Bij de KBO in Best wordt op maandagmiddag om 
13:30 gedanst volgens de linedance methode.’

Door Simon van der Steen
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‘S
ommigen van ons zullen 
hier misschien van 
schrikken en meteen 
een van hun kinderen of 
bekenden inschakelen, 

maar volgens ons (docenten van de 
computerlessen bij Vitaal Oirschot) is 
dat helemaal niet nodig. Want we zijn 
ervan overtuigd dat we iedereen aan 
toegankelijke DigiD kunnen helpen. 
Het is inderdaad zo dat er een dubbele 
beveiliging op zit, maar dat is alleen maar 
omdat deze (medische of financiële) 
brieven alleen voor u bestemd zijn. 

Als u met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord inlogt, krijgt u de vraag of u 
wilt inloggen met een extra sms-code of 
met uw rijbewijs. Nogmaals niet om het 
ingewikkeld te maken maar om te zorgen 
dat de informatie bij de juiste persoon 
terecht komt.

Wij van het Digitaal 
Leercentrum van 
Oirschot Vitaal willen 
u graag wegwijs 
maken in het land 
van DigiD. Als u het 
ongeluk treft dat u 
om wat voor reden 
dan ook het huis niet 
meer uit kunt, is een 

digitaal hulpmiddel (zoals een pc, tablet 
of smartphone) een ideale hulp.
Want dan kunt u digitaal in contact 
komen met uw huisarts en eventueel 
medisch specialist, op deze manier kunt 
u ook uw eigen medisch dossier in zien. 
U bent dan ook in staat om uw 
noodzakelijke boodschappen van uit huis 
te bestellen en op een door u gewenst 
tijdstip thuis te laten bezorgen.
Zo zie je maar, een digitaal hulpmiddel 
is lang niet altijd vervelend en lastig, in 
tegendeel. Hierdoor kunnen veel zaken 
door u zelf worden opgelost. 

De inzet van de docenten van de 
computerlessen is; om in staat te 
stellen om met de computer, tablet 
en/of smartphone makkelijker om te 
kunnen gaan. Mocht u interesse hebben 
in een bijeenkomst bij Oirschot Vitaal; 
laat  het ons weten via een e-mail 
aan de secretaris van Vitaal Oirschot: 
secretaris@oirschot-vitaal.org 
Het is de bedoeling dat we in de maand 
september een workshop houden over 
digitale zaken en tijdens de Open Dagen 
in het weekend van 12 en 13 oktober ook 
een workshop organiseren.

Bij voldoende deelnamen kunnen we 
als docenten van de computerlessen, 
cursussen en workshops blijven geven. 
Steeds meer komen berichten van 
bijvoorbeeld de huisarts binnen via 
MijnGezondheid.net in je e-mail.  
Bijvoorbeeld de bevestiging van een 
gemaakte afspraak of dergelijke.  
Deze zijn dan te bekijken door in te 
loggen op MijnGezondheid.net. Dat kan 
alleen maar als dit alles in een veilige 
omgeving plaatsvindt. Het gaat immers 
om vertrouwelijke gegevens.

Digitaal Leercentrum  
Oirschot Vitaal
Door Gert de Groot, Henk Verbeek, Jan van Beers,  
Bas Hehemann 

‘Hebben jullie ook weleens problemen als 
er een e-mail van het ziekenhuis of een 
overheidsinstantie binnenkomt met daarbij 
de mededeling, dat deze zeer persoonlijke 
brief aan u is beveiligd met een DigiD.’

Wij van het 
Digitaal 

Leercentrum 
van Oirschot 

Vitaal willen u 
graag wegwijs 

maken in 
het land van 

DigiD. 

digitale hulp

»
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En daar zorgt nu juist DigiD voor. Want,  
je logt in met een unieke code en vanwege 
de vereiste veiligheid, wordt steeds een 
controle gebruikt via je je telefoon. 
Het is natuurlijk super ongemakkelijk om 
je steeds te moeten afvragen: hoe werkt 
het ook alweer? Of, om steeds een van de 
kinderen te vragen ‘help even’ als je wilt. 
We willen immers de regie graag in eigen 
hand houden. 

In een korte workshop kunnen we je 
laten zien hoe eenvoudig het eigenlijk  
is bij de juiste instellingen op telefoon  
en/of tablet. En, zijn die instellingen er 
niet, dan zorgen we daar gezamenlijk 
voor dat dit daarna wel zo is. Zo worden 
computer, tablet of telefoon een fijn 
hulpmiddel dat inhoud geeft aan  
het gezegde: het gemak dient de mens  
(en wie wil dat nou niet?)’    

‘O
p woensdag 18 sept. 
beginnen we weer, 
aanvang half 2 tot 
ongeveer 4 uur.
We spelen weer vier 

rondes van een half uur en houden 
natuurlijk ook een koffiepauze.
We spelen elke derde woensdag van de 
maand en de laatste spel-middag zal op 16 
april zijn.

De data voor de komende tijd zijn 
woensdag 18 sept, 16 okt. 20 nov. 18 dec,  
15 jan, 19 febr, 19 maart en 16 april

Wil je meer info over dit leuke spel,  
bel dan naar Marion van den Koedijk  
06 49 65 90 08. Of mail naar 
marionvdkoedijk@hotmail.nl’    

Keezen
‘Na een heel succesvol eerste winterseizoen 
starten we dit najaar weer opnieuw met een 
gezellige Keezenmiddag.’

Door Marion van den Koedijk

‘D
e werkgroep 
ledenwerving wil 
graag korte filmpjes 
van de activiteiten van 
Oirschot Vitaal om bij 

voorkomende gelegenheden te kunnen 
gebruiken. Mogelijk kunnen we ook de 
website er aantrekkelijker mee maken.
Op deze manier hopen we niet-leden over 
de streep te trekken om lid te worden van 
onze vereniging.

Tijdens een fietsdag met Jan is al een 
filmpje gemaakt. Wie volgt?
Uw opnames kunt op een “sticky” aan  
Leo van Loon geven die zorgt dat het bij 
de werkgroep komt.’    

Ledenwerving
‘De werkgroep ledenwerving bestaat uit Mildred 
Zijlstra, Mari van de Ven en Herman Slegt.’

Door Herman Slegt

Zo worden 
computer, 

tablet of 
telefoon 
een fijn 

hulpmiddel.
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 “Mea Culpa”

DOOR PIET VAN DE AKKER

Vroeger was in Oirschot en in ’t Kempenland,

bijna iedereen aan het jagen verpand.

De notaris, de melkboer, de slager en de bakker,

’t hele dorp kon men vinden in bos en in akker.

Ook de pastoor kon het soms niet laten,

maar durfde met niemand hierover te praten.

Dus deed hij het stiekum, per week wel twee keer,

en ging op pad met zijn dubbelloops geweer.

Hij sloop door de tuin naar ’t lonkende bos,

en deed van benauwdheid zijn toog even los.

’t Was zondagmorgen, zo rond ’n uur of tien,

in geen velden of wegen was iemand te zien.

Hij keek in ’t rond naar een haas of konijn,

want om elf uur moest hij weer in de kerk zijn.

En juist op het punt dat hij kerkwaarts wou gaan,

schoot een haas weg, verschrikt bleef hij staan.

In aanslag het geweer, toen een doffe knal,

en het arme haasje kwam weldra ten val.

Hij spoedde er naar toe, ’t diertje keek nog omhoog,

en verdween al heel vlug onder de toog.

De misdienaar wachtte al op de pastoor,

en de psalmen die klonken al van het koor.

Toen ze samen de altaartrappen bestegen,

zag de misdienaar iets onder de toog bewegen.

“Zeg meneer pastoor”, zei de jongen zacht,

“wat u onder die toog hebt meegebracht,

Is niet dood, want ik zie het bewegen,

als het nou moet, dan sla ik er wel tegen.”

“Rustig mijn jongen, dat komt wel goed,

de preek kan vervallen, als het moet.

Als het Mea Culpa maar eenmaal is geweest,

is alle leed geleden, ook voor dat beest.”

“Schuco was 
zijn tijd ver 

vooruit.”

Schuco
Door Ad van Zelst

‘We verdienden vroeger de kost 
met de verkoop van benzine. 
Maar onze speelgoedautootjes 
waren elektrisch! Het Duitse 
merk Schuco bracht ze op de 
markt. En op onze Markt zat 
Charles Geerlings met zijn 
speelgoedwinkel en die verkocht 
ze. Als je ze kon betalen dan, 
want ze waren best duur.’

‘M
aar Sinterklaas 
bracht uitkomst, 
die had geld zat. 
En zo kregen we 
een mooie set 

met een autootje dat je met een sleutel 
kon opwinden. Bovenin kon je een 
spiraal steken en het autootje besturen. 
Je had ook spiraaltjes die je op tafel kon 
leggen, compleet met kruisingen en 
splitsingen. Een wieltje onder de auto 
zorgde dan dat het spoor gevolgd werd.

En toen kwamen er elektrische  
Schuco-auto’s! Allemaal stationcar-
modellen, want er moesten twee Witte 
Kat-batterijen in passen. Als je dan een 
jaar lang je zakgeld bij elkaar spaarde 
kon je een oplaadstation kopen. Want die 
batterijen waren zo leeg, de actieradius 
zal hooguit 100 meter zijn geweest.  
Het autootje stopte onder het station en 
door twee contacten in de luifel en op het 
autootje werden de batterijen geladen. 

Schuco was zijn 
tijd ver vooruit, 
maar dat er 
nog eens een 
tankauto van 
Shell stroom 
staat te laden 
maken we niet 
meer mee.’    
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Advertentie

Alle informatie over wonen, 
zorg en welzijn op één plek

We zijn open op
Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
 
Hier vindt u ons
SeniorenPunt Oirschot (in De Stoelendans)
De Loop 67, Oirschot
0499 - 79 19 79
info@seniorenpuntoirschot.nl
www.seniorenpuntoirschot.nl

Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij het ouder worden. Het kan 
best lastig zijn om uw weg hierin te vinden. Daarom is er 
SeniorenPunt Oirschot. Wij bieden persoonlijke hulp, advies 
en informatie over wonen, zorg en welzijn. 

Dus bent u nieuwsgierig naar welke seniorenwoningen er 
zijn in Oirschot? Of zoekt u ondersteuning bij u thuis? 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een zorgindicatie? 
Onze adviseurs zoeken samen met u een passende  
oplossing voor uw woon- en zorgvragen. En mocht het 
nodig zijn, verwijzen we u door naar een van onze partners. 
Zo komt u direct bij de juiste organisatie terecht.

Loop eens binnen of maak een afspraak. We helpen u 
graag onder het genot van een kopje koffie.

‘J
olanda 
had alles 
klaarstaan 
om zo van 
start te
gaan. Na 
een korte 

introductie van haar 
zelf gingen we aan 
de slag. Ze vertelde 

stap voor stap wat we moesten doen. 
Op de eerste plaats, het bepalen waar 

de hoofden worden geschilderd, wat al 
makkelijk leek, maar niet echt was.
We moesten ons niet druk maken, had ze 
ons al op het hart gedrukt, want niets was 
fout. Het ging om het plezier en iedereen 
maakt een eigen kunstwerk. Na een tijdje 
bezig te zijn beginnen de contouren zich 
af te tekenen.
Eerst maar genieten van een kopje thee 
of koffie en de door Jolanda meegebrachte 
koeken. 
Dan gaan we ons kunstwerk afmaken en 
de kleuren invullen. Dit zorgt weer voor 
de nodige keuze stress. Maar we mochten 
allemaal tevreden zijn met het resultaat. 
Het was al met al een geslaagde middag.
Het was jammer dat er zo weinig aanmel-
dingen waren. Maar in het voorjaar 
willen we het nog een keer proberen.’    

Workshop schilderen
‘Op woensdagmiddag 17 juli hebben we een 
gezellige workshop schilderen gehad van 
Jolanda van der Heijden.’

Door Marianne Rutten

verslag
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Advertenties

Omdat samen eten gezelliger is. Met andere 65-plussers 

om 12.30 uur ‘s middags.

Elke dag: driegangen menu voor € 12,70
Een verrassingsmenu van soep, een hoofgerecht en  
een toetje.  

Aanmelden?
•  
 op dezelfde dag voor 9.00 uur ‘s morgens
• Zaterdag, zondag en feestdagen:  
  
Bel naar de receptie om aan te melden (0499 36 59 59)

Amaliazorg Kempenhaeve 
Koestraat 37, Oirschot
www.amaliazorg.nl

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”
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puzzel

U kunt uw oplossing insturen 
naar e-mailadres:  
info@oirschot-vitaal.org. 

U kunt uw oplossing natuurlijk 
ook inleveren bij D’n Inloop.

Oplossing:

GEFELICITEERD 

De winnaar van de puzzel  

uit de Nieuwsbrief van  

juli/augustus is:  

Martien Heijms,  

Beerseweg 12B.

Hij kan het prijsje afhalen  

bij de Kringloop winkel.

Voor leden van Beers Vitaal en Oirschot Vitaal  
op donderdag 10 oktober om 13.00 uur bij 

De Kerk, 
Kerkstraat in 
Oostelbeers.

Culturele Middag Het programma voor deze middag:

13.00 uur  Ontvangst met koffie/thee.

13.30 uur  Opening van de middag door de 

voorzitter van Beers Vitaal, Rien 

van Breda.

13.45 uur Optreden van  

van dialectzanger  

Nico van de Wetering.

14.45 uur Pauze met hapje en drankje. 

15.15 uur Vervolg optreden  

programma met meezingliedjes 

met  

Nico van de Wetering.

16.15 uur  Sluiting van de middag door de 

voorzitter van Oirschot Vitaal, 

Jan van de Schoot.

Wij wensen u een gezellige middag   

uitnodiging

Entreekaartjes
à € 6,00 kunnen  

worden afgehaald vanaf 
maandag 2 september  

tot 1 oktober bij d’n Inloop 
elke werkdag tussen 

9.00 en 12.00 uur 
en van

 13.30 tot 16.30 uur.


